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Opdracht van vorige week 
Denk terug aan een moeilijke, spannende of bijzondere tijd in je leven waarin je 

geloof je kracht, rust of hoop gaf. Vertel kort wat er gebeurde, hoe jij je voelde, hoe 

God of je geloof je hielp en wat je daarvan hebt geleerd; je mag het opschrijven, 

bespreken met iemand naast je of delen met de groep, terwijl iedereen respectvol 

naar elkaar luistert. 

 

Lees samen 
Lucas 7:1–10 

 

IJsbrekervraag 
Wanneer vond jij het moeilijk om iemand echt te vertrouwen, en waardoor 

veranderde dat later wel of juist niet? 

 

Inspiratie 
‘Bij ons leven op aarde gaat het om geloof. Want we kunnen de Heer nog niet 

zien.’1 

 

Behandel  de tekst 
Het kan voelen alsof God ver weg is. Je bidt, maar er verandert niets. Je zit vol 

stress, verdriet of twijfel en vraagt je af: hoort Jezus mij eigenlijk wel? Het verhaal in 

Lucas 7:1-10 laat zien dat geloof niet draait om perfect zijn, alles begrijpen of je 

altijd dicht bij God voelen. Geloof draait om vertrouwen. 

In de stad Kafarnaüm woonde een Romeinse officier. Hij had veel macht. Soldaten 

luisterden naar hem en mensen deden wat hij zei. Toch liep hij tegen iets aan wat 

hij niet zelf kon oplossen. Een slaaf van hem, van wie hij veel hield, was ernstig ziek 

en kon sterven. 

Dat is bijzonder, want in die tijd zagen veel mensen een slaaf alleen als bezit. Maar 

deze officier gaf echt om hem. Hij laat zien dat je sterk kunt zijn en tegelijk een 

goed hart kunt hebben. Echte kracht betekent niet dat je hard of afstandelijk bent. 

Juist liefde en zorg laten zien wie je echt bent. 

De officier had over Jezus gehoord en geloofde dat Hij kon helpen. Daarom 

stuurde hij Joodse leiders naar Jezus toe met de vraag of Hij zijn slaaf beter wilde 

maken. 

Dat is opvallend, want deze man was geen Jood. Hij hoorde er eigenlijk niet echt 

bij. Toch had hij respect voor het Joodse volk en had hij zelfs meegeholpen aan het 

bouwen van een synagoge. 

Misschien voelde hij zich soms een buitenstaander. Misschien dacht hij: hoor ik er 

wel bij? Ben ik wel goed genoeg voor Jezus? 

Veel jongeren herkennen dat gevoel. Je ziet anderen bidden, zingen of praten over 

geloof en denkt: dat is mooi voor hen, maar niet voor mij. Ik maak te veel fouten. Ik 

ben niet goed genoeg. Ik pas er niet tussen. 

Juist daarom geeft dit verhaal hoop. 

Als Jezus bijna bij zijn huis is, laat de officier zeggen: 

‘Heer, ik ben het niet waard dat U in mijn huis komt. Maar spreek slechts één woord 

en mijn knecht zal genezen.’ 

 
1 2 Korintiërs 5:7; BGT 
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De officier doet zich niet beter voor dan hij is. Hij is eerlijk en nederig. Maar tegelijk 

laat hij groot geloof zien. Hij vertrouwt erop dat één woord van Jezus genoeg is. 

Dat is echt geloof. Niet: ik voel alles perfect. Niet: ik begrijp alles. Niet: ik ben goed 

genoeg. 

Maar wel: Jezus, uw woord is genoeg. 

De officier begrijpt hoe gezag werkt. Als hij een bevel geeft, gebeurt het. Daarom 

gelooft hij dat Jezus niet eens dichtbij hoeft te zijn om iemand te genezen. Jezus 

heeft macht over afstand, ziekte en wanhoop. 

Jezus reageert verbaasd. Hij zegt dat Hij in heel Israël nog nooit zo’n groot geloof 

heeft gezien. Dat is bijzonder. Niet een belangrijke religieuze leider, maar juist 

iemand van buiten laat zien wat echt vertrouwen is. 

Dat is ook vandaag belangrijk voor jongeren. 

Geloof is niet alleen voor ‘perfecte’ mensen. Het is voor mensen die weten dat ze 

Jezus nodig hebben. Voor mensen die eerlijk durven zeggen: ik kan dit niet alleen. 

Voor mensen die op Jezus vertrouwen, ook als ze nog niets zien gebeuren. 

Misschien bid jij voor jezelf. Voor rust in je hoofd. Voor je ouders. Voor een vriend. 

Of voor richting in je leven. Misschien lijkt het alsof er niets verandert. 

Onthoud dan dit verhaal: Jezus is niet beperkt door afstand. Hij kan werken, ook als 

jij het nog niet ziet. Zijn woorden hebben kracht. 

Wanneer de vrienden van de officier thuiskomen, ontdekken ze dat de slaaf 

genezen is. Jezus had gedaan wat niemand anders kon. 

Lucas 7 leert ons dit: echt geloof zegt niet: ik los het zelf wel op. Echt geloof zegt: 

Jezus, ik vertrouw U. En soms begint dat met een eenvoudig gebed: 

‘Heer, spreek slechts één woord en verander mijn leven.’ 

 

Gespreksvragen 
➢ Heb jij ook weleens dat God heel ver weg voelt? Wanneer heb je dat het 

meest? 

➢ Waarom denk jij dat Jezus het geloof van die officier zo bijzonder vond? 

➢ De officier zei: ‘Heer, ik ben het niet waard… maar zeg alleen een woord.’ 

Wat leer jij hiervan over eerlijk en nederig zijn naar Jezus toe? 

➢ Stel dat je Jezus vandaag één ding mocht vragen voor jouw leven. Wat zou 

dat zijn? En geloof je dat Hij naar je luistert? 

 

Opdracht 
Denk hierover na 

Probeer ik God blij te maken door alles goed te doen, of vertrouw ik echt op 

Jezus? 

Opdracht 

Geef kort antwoord op deze vragen: 

• Wanneer doe ik extra mijn best voor God?  

• Denk ik soms dat God meer van mij houdt als ik het goed doe?  

• Wat betekent het voor jou dat genade een cadeau is?  

• Hoe helpt Jezus jou om niet steeds te bewijzen dat je goed genoeg bent?  

Doe-opdracht 

Pak twee briefjes. 

Schrijf op het eerste: ‘Ik moet perfect zijn.’ 

Schrijf op het tweede: ‘Jezus heeft alles al gedaan.’ 

Kijk naar beide zinnen. 

• Welke geeft jou meer rust?  

• Waarom voelt dat zo?  
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Bid: ‘Heer Jezus, help mij om niet alleen op mezelf te vertrouwen, maar op U. Dank 

U dat uw genade genoeg is.’ 

 

 


