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Opdracht van de vorige week 
Denk aan iemand die superbelangrijk voor je is en bespreek hoe je dat merkt in wat 

je doet, de keuzes die je maakt en hoe je met anderen omgaat. Leg daarna de link 

naar Jezus: wat zou het veranderen als Hij echt op nummer één staat in je leven, 

en wat is één kleine stap die jij deze week wilt zetten om dat te laten zien? 

 

Lees samen 
Kolossenzen 1:12-20 

 

IJsbrekervraag 
Je mag vandaag maar één foto posten van iets waar je dankbaar voor bent. Wat 

zou je posten? 

 

Inspiratie 
‘Jullie horen bij de Heer Jezus Christus. Daarom moeten jullie God, jullie Vader, 

steeds voor alles danken.’1 

 

Behandel  de tekst 
Wat geeft jouw leven betekenis? Komt dat door wat je doet, wat je bereikt, of door 

wat anderen van jou vinden? Veel jongeren denken daarover na. Soms heel 

bewust. Soms zit het meer op de achtergrond. We leven in een wereld die vaak 

zegt: je telt pas mee als je goed presteert. Paulus laat in Kolossenzen 1:12-20 iets 

anders horen. Hij zegt: betekenis begint niet bij jou, maar bij Christus.  

Paulus begint met dankbaarheid. Hij roept ons op God te danken. Niet omdat het 

leven altijd makkelijk is, maar omdat God al iets gedaan heeft. God gaf ons een 

plek in zijn rijk van licht. Dat zegt iets belangrijks over jou. Je hoeft jezelf niet eerst 

te bewijzen. God zegt nu al: jij hoort erbij. Jouw leven staat niet los van Hem. Je 

hoort bij zijn verhaal.  

Paulus is ook eerlijk over hoe het leven soms voelt. Er is duisternis. Er is 

gebrokenheid. Er zijn dingen die niet kloppen. Je ziet dat om je heen, en soms ook 

in jezelf. Toch blijft God daar niet bij staan. Hij redt mensen uit die macht en brengt 

hen in het koninkrijk van zijn Zoon. Dat betekent dat jouw leven niet vastzit aan wat 

fout ging. In Christus is er ruimte voor een nieuw begin, met vergeving en vrijheid.  

Daarna richt Paulus onze aandacht op wie Christus is. Jezus laat zien wie God is. In 

Hem wordt God zichtbaar en dichtbij. Als je wilt weten hoe God met mensen 

omgaat, kijk dan naar Jezus. Zijn liefde, zijn eerlijkheid en zijn zorg laten zien hoe 

God is.  

Alles wat bestaat, zichtbaar en onzichtbaar, is door Christus gemaakt. Dat geldt ook 

voor jouw leven. Jij bent geen toeval. Je bent bedoeld. Ook als jij soms twijfelt aan 

jezelf, blijft dit staan. Christus staat aan het begin van alles en Hij geeft richting, ook 

als jij die richting nog niet ziet.  

Paulus zegt ook dat Christus belangrijker is dan alles en iedereen. In een wereld 

die veel van je vraagt, geeft dat rust. Jij hoeft niet alles zelf te dragen. Christus 

houdt alles vast. Hij staat in het midden en alles komt bij Hem samen.  

Ook de kerk hoort daarbij. Christus is het hoofd van de kerk. De kerk draait niet om 

perfecte mensen of mooie plannen, maar om Jezus. Als jongere hoor je daar nu al 

 
1 Efeziërs 5:20; BGT 
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bij. Je bent geen bijzaak en je bent ook geen project voor later. Je bent onderdeel 

van wat God vandaag doet.  

Aan het einde komt Paulus bij het hart van zijn boodschap. ‘God zelf wilde 

aanwezig zijn in Christus’ (vers 20). Door Christus wilde God vrede brengen. Die 

vrede kwam via het kruis. Jezus gaf zijn leven, zodat het weer goed kon worden 

tussen God en mensen. Dat laat zien hoe ver Gods liefde gaat.  

Kolossenzen 1 laat zien dat alles bij Christus begint: de wereld, de kerk en jouw 

leven. Omdat alles bij Hem begint, mag jij elke dag leven met vertrouwen. Leef met 

dankbaarheid, omdat je erbij hoort. Leef met hoop, omdat Christus trouw blijft. En 

zeg met rust: mijn leven is veilig bij Hem. 

 

Gespreksvragen 
1. Waar haal jij meestal je gevoel van waarde vandaan? 

Kies wat het meest bij jou past: 

• Wat ik doe of hoe goed ik het doe 

• Wat ik bereik of haal 

• Wat anderen van mij vinden 

• Iets anders 

Wanneer voel jij je het meest oké met jezelf? 

 

2. Bij God horen zonder bewijzen 

Het idee dat je bij God hoort zonder jezelf te moeten bewijzen voelt voor mij vooral 

als: 

• Rustgevend 

• Fijn, maar ook een beetje spannend 

• Verwarrend 

• Moeilijk te geloven 

Waarom denk je dat je dit zo voelt? 

 

3. Duisternis en gebrokenheid 

Waar merk jij dit het meest? 

• In de wereld of het nieuws 

• Op school of werk 

• Online en op social media 

• In mezelf 

Wat doe jij meestal als je dit tegenkomt? 

 

4. Een nieuw begin 

De gedachte dat je bij Jezus altijd opnieuw mag beginnen voelt voor mij: 

• Heel hoopgevend 

• Mooi, maar ver weg 

• Bekend, maar lastig 

• Moeilijk om te geloven 

Is dit vooral iets wat je snapt, of ook iets wat je ervaart? 

 

5. Beeld van God 

Welke eigenschap van Jezus spreekt je het meest aan? 

• Zijn liefde 

• Zijn eerlijkheid 

• Zijn trouw 

• Zijn zorg voor mensen 
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Opdracht:  
Stap 1 – Kies je plek 

Op het bord staan twee woorden: HOOP en VERWACHTING. 

Denk even na en ga staan bij het woord dat het beste past bij hoe jij nu in het leven 

staat. 

Stap 2 – Even checken 

Denk hier kort over na, zonder te praten: 

• Verwachting gaat over wat jij denkt dat er gaat gebeuren. 

• Hoop gaat over vertrouwen, ook als je niet weet hoe het afloopt. 

Welke zin past het meest bij jouw keuze? 

Stap 3 – Deel met z’n tweeën 

Draai je naar iemand naast je en deel kort: 

• Waarom sta jij hier? 

• Waar hoop jij op, ook al kun je het niet plannen of regelen? 

Stap 4 – Terug naar de groep 

Wie wil, mag kort delen wat hij of zij ontdekte. 

Luister vooral naar elkaar. Het hoeft niet perfect verwoord te zijn. 

 

 

 

 


