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Openingsvraag 
Wanneer zou jij zeggen: m’n leven is echt chill/geslaagd/top? 

 

Lees samen 
2 Korintiërs 4:1-18 

 

IJsbrekervraag 
Wat vind jij het mooiste, en misschien ook het lastigste, aan christen zijn in deze 

tijd? 

 

Inspiratie 
‘Wat moet ik hier verder nog over zeggen? God houdt van ons. Voor wie zouden wij 

dan nog bang moeten zijn?’1 

 

Behandel  de tekst 
Heb je dat ook wel eens, dat je je afvraagt: Waarom doe ik eigenlijk zo m’n best om 

te leven zoals God het wil? Waarom zou ik eerlijk zijn als bijna niemand dat doet? 

Waarom zou ik blijven geloven als het soms zoveel makkelijker lijkt om gewoon op 

te geven? In 2 Korintiërs 4 geeft Paulus hier een eerlijk en krachtig antwoord op. Hij 

laat zien waarom hij volhoudt, zelfs als het zwaar is. En juist dat heb jij misschien 

ook nodig: weten waarom het de moeite waard is om te blijven geloven. 

Paulus begint met iets belangrijks: hij heeft van God een bijzondere opdracht 

gekregen (vers 1). Hij mag vertellen over het goede nieuws – over redding door 

Jezus. En dat doet hij oprecht, zonder mooie praatjes of toneelspel. Niet om aardig 

gevonden te worden, maar aan mensen de waarheid te laten zien. 

Dat is ook voor jou belangrijk. Ook jij hebt een taak: Jezus laten zien in jouw leven. 

Op school, bij je vrienden, online. Niet door te doen alsof je alles perfect doet, maar 

door eerlijk te leven vanuit je geloof. 

In vers 6 schrijft Paulus dat God licht in zijn hart heeft laten schijnen. Daardoor 

heeft hij iets gezien van wie Jezus echt is. En dat veranderde alles. 

Dat is wat geloof doet: het opent je ogen. Je gaat dingen anders zien. Wat echt 

belangrijk is, wordt duidelijker. Maar Paulus weet ook: niet iedereen ziet dat. 

Sommige mensen begrijpen het evangelie niet, omdat hun denken is verblind (vers 

4). Dat klinkt heftig. Maar het helpt je beseffen dat er meer speelt dan wat je kunt 

zien. Er is geestelijke strijd. Daarom is het zo belangrijk dat jij blijft laten zien wie 

Jezus is. Niet alleen, maar met de kracht van God. 

Een bijzonder beeld in dit hoofdstuk is dat van de breekbare kruik (vers 7). Paulus 

zegt: wij zijn gewone, kwetsbare mensen. Maar in ons zit een schat: het goede 

nieuws over Jezus. 

Denk daar eens over na: God kiest ervoor zijn kracht te laten zien door mensen 

zoals jij. Je hoeft niet alles onder controle te hebben. Je mag twijfels hebben, 

fouten maken, moe zijn. Als je hart vol is van Jezus, kan Hij door jou heen werken. 

Dat geeft rust én hoop. Je hoeft het niet perfect te doen. God werkt juist door wat 

breekbaar is. 

Paulus had het zwaar. Hij werd vervolgd, geslagen, bedreigd. Toch zegt hij: Ik 

verlies de moed niet (vers 8). Waarom niet? Omdat zijn lijden niet zinloos is. Het 
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laat zien dat Jezus leeft. En het helpt anderen te geloven (vers 12, 15). Zijn pijn 

krijgt betekenis doordat het iets goeds brengt. 

Misschien voel jij je soms buitengesloten omdat je anders bent. Of je maakt 

moeilijke dingen mee. Ook dan wil God dichtbij zijn. Hij wil juist in jouw strijd iets 

van zijn licht laten zien. 

Volhouden is niet altijd makkelijk. Maar als je dat toch doet, word jij een getuige van 

iets groters dan jezelf. 

Aan het eind van dit hoofdstuk zegt Paulus iets dat je echt mag vasthouden: alles 

wat je nu meemaakt, is tijdelijk. Ook de pijn, de eenzaamheid, de strijd. Maar wat 

komt, het eeuwige leven met God, dat blijft voor altijd (vers 17-18). 

We richten ons vaak op wat we kunnen zien: prestaties, status, likes. Maar Paulus 

daagt je uit om verder te kijken. Om te leven met het oog op wat echt telt. 

Dat vraagt geloof. Maar het geeft ook rust. Je hoeft niet alles nu te hebben. Er komt 

iets beters. 

Christen zijn is niet altijd makkelijk. Zeker niet als jongere. Je wordt getest, 

uitgedaagd, soms uitgelachen. Maar jij mag een breekbare kruik zijn met een 

kostbare schat. Laat Jezus zien. In hoe je leeft, hoe je liefhebt, hoe je vasthoudt aan 

wat goed is. En als het zwaar wordt, denk dan aan wat Paulus zegt: De 

moeilijkheden van nu gaan voorbij. Ze brengen ons iets dat blijft: het eeuwige leven 

bij God. Geef dus niet op. Niet op eigen kracht, maar omdat God zijn licht in jouw 

hart heeft laten schijnen. Dat licht is sterker dan het donker. Altijd. 

 

Gespreksvragen 
1. Wat motiveert jou om je geloof vast te houden, ook als het moeilijk is? Of 

voel je soms juist de neiging het los te laten? 

2. Paulus schrijft dat we een ‘breekbare kruik’ zijn met een kostbare schat. Wat 

betekent dat beeld voor jou persoonlijk? Herken je je in het idee dat God 

door jouw kwetsbaarheid heen werkt? 

3. Heb jij wel eens het gevoel gehad dat je buitengesloten werd omdat je 

christen bent? Hoe ging je daarmee om? 

4. Wat helpt jou op school, online of bij vrienden iets van Jezus te laten zien, 

zonder te doen alsof je perfect bent? 

Zijn er momenten waarop je bewust hebt gekozen eerlijk te leven vanuit je 

geloof? 

5. Wat denk jij dat Paulus bedoelt met: ‘We richten ons niet op wat zichtbaar is, 

maar op wat onzichtbaar is’? Hoe zou dat er in jouw leven concreet uit 

kunnen zien? 

6. Welke zin of gedachte uit de tekst heeft jou het meest aangesproken – en 

waarom juist die? Wat neem je daaruit mee voor je eigen leven? 

 

Opdracht 
Stelling: 

Het lezen van niet-Adventistische of niet-christelijke lectuur is wel of niet aan te 

raden. 

Stap 1: Positiebepaling  

Lees de stelling rustig door en kies voor jezelf: 

*Eens: het is aan te raden 

*Oneens: het is niet aan te raden 

*Twijfel: ik zie voor- en nadelen 

Schrijf in 2-3 zinnen op waarom je voor deze positie kiest. Je hoeft het niet met 

anderen eens te zijn – het gaat om jouw mening. 
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Stap 2: Groepsdiscussie  

• Wat lees jij graag? Zijn dat christelijke boeken of ook andere genres? 

• Denk je dat wat je leest invloed heeft op je denken of geloof? 

• Kun je iets leren of ontdekken over God, jezelf of de wereld via niet-

christelijke boeken? 

• Wanneer zou het lezen van bepaalde boeken juist niet verstandig zijn? 

• Paulus zegt in 2 Korintiërs 4 dat we een taak hebben Jezus te laten zien. 

Denk je dat je geloof versterkt of verzwakt kan worden door wat je leest? 

 

 Stap 3: Reflectie:  

Hoe bepaal jij wat ‘goed’ of ‘verantwoord’ is om te lezen als gelovige jongere? 

Welke rol speelt je geloof daarin? 

 

 


