
1 november 2025 

 

HET HAD JIJ OF IK KUNNEN ZIJN 

 

Kolossenzen 1:13 — ‘Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons 
overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon.’ 

 

Dominee J.M. Sitwala wees naar een man die aan de kant van de weg lag, en riep tegen de 
jonge hulppredikant die hem vergezelde: ‘Het had jij of ik kunnen zijn die daar ligt.’ Dominee 
Sitwala, die diende als dooppredikant voor het district van de jonge predikant, deelde deze 
observatie terwijl ze onderweg waren naar een van de dooplocaties. Toen hij de man met 
bierblikjes langs de kant van de weg zag liggen, bedacht predikant Sitwala dat als de genade 
van God er niet was geweest, zij zich in een soortgelijke situatie hadden kunnen bevinden.  

 

Die ervaring deed de jonge predikant beseffen dat talloze mensen wereldwijd in soortgelijke 
omstandigheden verkeren. Getuige zijn van zulke schrijnende taferelen zou altijd een gevoel 
van dankbaarheid jegens God moeten opwekken omdat Hij ons voor zulke hachelijke 
situaties heeft behoed. Maar veel meer moet het ons inspireren om deze mensen de hand 
te reiken met de boodschap die ons heeft gemaakt tot wie we nu zijn.  

Hoewel we sommige van deze mensen in onze lokale gemeenschappen kunnen helpen, zijn 
anderen ver van ons verwijderd en kunnen alleen worden bereikt via alternatieve middelen, 
zoals de media, elektronisch of gedrukt. Het gebruik van deze en andere platforms vereist 
echter enige financiële middelen. 

 

OPROEP: Het geven van offergaven en tienden is een manier om mensen voor Christus te 
bereiken. Terwijl we onze tienden en offergaven aan de Heer geven, laten we dan bedenken 
dat wij misschien ook tot diegenen hadden kunnen behoren die het evangelie van de 
zaligheid nog niet hebben gehoord. 

 

 

 



 

 

8 november 2025 

 

LAAT DIE GEEST TERUGKOMEN 

 

2 Korintiërs 8:4 — ‘Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen 
doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen.’ 

 

Paulus vermeldt dat de gelovigen in Macedonië geen welgestelde mensen waren. Ze waren 
arm. Maar ondanks die omstandigheden wilden ze toch deelnemen aan het geven om hun 
broeders en zusters in Jeruzalem te helpen.  

Wat opvalt in dit verhaal is dat gelovigen smeekten en pleitten voor het voorrecht om te 
geven. Dit is vandaag de dag niet gebruikelijk. Iemand vroeg ooit: ‘Dominee, zijn er nog 
steeds mensen zoals de Macedoniërs, die bij hun predikant of medegelovigen smeken om 
te mogen geven?’ De predikant antwoordde dat die er wel degelijk zijn. Maar de persoon 
bleef erbij dat hij sinds zijn toetreding tot de kerk nog nooit zoiets had meegemaakt. 

Als de Macedoniërs Paulus smeekten om te mogen geven vanwege de moeilijke situatie 
waarin hun broeders en zusters in Jeruzalem verkeerden, zouden wij dan niet ook door 
diezelfde geest geïnspireerd moeten worden? Vandaag de dag hebben we broeders en 
zusters in verschillende delen van de wereld die sterven zonder ooit van Jezus te hebben 
gehoord. We horen voortdurend nieuws over mensen die lijden onder klimaatverandering, 
conflicten en andere crises. Hoe reageren wij daarop? Wat zouden de Macedoniërs doen 
als ze vandaag nog leefden? 

Mogen we bidden voor de heropleving van de Macedonische geest, om ons te inspireren om 
onze minderbedeelde broeders en zusters edelmoedig te helpen. Laat die geest komen, 
zodat we geven om Gods werk te voltooien en uiteindelijk naar huis kunnen gaan. 

 

OPROEP: Terwijl we tienden en offergaven geven, vraag ik ieder van ons om te bidden om de 
geest van de Macedoniërs. 

 



15 november 2025 

 

HET GEHEIM VAN HET GEVEN VAN DE MACEDONIËRS 

 

2 Korintiërs 8:5 — ‘En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil 
gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons.’ 

 

In onze vorige lezing ontdekten we hoe de Macedoniërs Paulus smeekten en pleitten voor 
het voorrecht om deel te nemen aan het geven. We leerden ook dat deze gelovigen arm 
waren. Terwijl velen hun gebrek aan middelen zouden gebruiken als excuus om niet te 
geven, lieten deze gelovigen zich daardoor niet tegenhouden.   

Wat houdt jou tegen om te geven? Is het armoede, een laag inkomen, schulden, of 
misschien is er geen specifieke reden? Wat het ook is dat ons tegenhoudt, we kunnen leren 
van de vrijgevigheid van de Macedonische kerk.  

Het geheim van de Macedoniërs was dat ze zich eerst aan de Heer gaven. Jezelf aan de Heer 
geven is de geheime formule voor echte vrijgevigheid. Arm of rijk, niemand kan geven zoals 
de Macedoniërs zonder zich eerst aan de Heer over te geven. Echt geven begint niet met wat 
we hebben. Het begint niet met onze portemonnee, maar met een hart dat aan de Heer is 
toegewijd. 

 

OPROEP: Als we deelnemen aan het teruggeven van tienden en het geven van royale 
belofte-offers (regelmatige en systematische offers), laten we dan eerst ons hart aan Jezus 
geven. 

 

 

 

 

 

 

 



22 november 2025 

 

DE GENADE WAARIN WE ALLEN ZOUDEN MOETEN UITBLINKEN 

 

2 Korintiërs 8:7 — ‘U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op 
elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt – blink dus ook uit in dit goede werk.’ 

 

Paulus adviseerde de kerk van Korinthe dat zij, net zoals zij uitblonken in geloof, spraak, 
kennis, ijver en liefde voor hem en zijn team, ze ervoor moesten zorgen dat het hen niet aan 
de genade van het geven ontbrak. 

Geven is voor ons niet vanzelfsprekend. Misschien is dit de reden waarom Jezus in 
Handelingen 20:35 zei: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen.’ Iemand zei ooit dat hij zou 
sterven zonder ooit iemand deze woorden te horen zeggen: ‘Ik ben gezegend omdat mijn 
eens zo volle woonkamer nu halfleeg is door mijn geven aan de behoeftigen.’ Maar aan de 
andere kant heeft hij ontelbaar vaak mensen horen zeggen dat ze gezegend zijn omdat ze 
iets ontvangen hebben. 

Om het evangelie overal te verkondigen en de minderbedeelden in onze gemeenschap te 
helpen, moeten we bidden om de genade van het geven. God vraagt ons niet om te stoppen 
met waar we goed in zijn; Hij vraagt ons om de genade van het geven toe te voegen aan alles 
waar we al in uitblinken. Of je nu een prediker bent, een zanger, gastvrij, barmhartig of over 
leiderschapskwaliteiten beschikt, zorg ervoor dat je uitblinkt in de genade van het geven. 

 

OPROEP:  

Terwijl we God dienen met de talenten en gaven die Hij ons gegeven heeft, laten we dan ook 
de genade van het geven integreren in onze christelijke levenswandel.  

 

 

 

 

 



29 november 2025 

 

MAAK JE NIET DRUK 

 

Matteüs 6:31-32 — ‘Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we 
drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen 
najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.’ 

 

Wij zijn een generatie van piekeraars. We maken ons zorgen over de veiligheid van onze 
kinderen op school. We maken ons zorgen over hen als ze slapen. We maken ons zorgen 
over de samenleving waarin onze kinderen zullen opgroeien. We maken ons zorgen over wat 
we zullen eten, drinken en aantrekken, en we maken ons zorgen over de toekomst. 

Net als Jezus' toehoorders hebben ook wij voortdurende geruststelling nodig door zijn 
woorden: ‘Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.’ (Matteüs 6:32). 
God weet dat we voedsel nodig hebben, schoon drinkwater, onderdak en kleding. 

 

Gods zorg voor ons is zo diepgaand dat Hij onze persoonlijke behoeften tot zijn eigen 
verantwoordelijkheid heeft gemaakt. Omdat Hij onze noden kent, laten we dan met vreugde 
aan Hem geven wat Hem toebehoort, in het vertrouwen dat Hij voor onze noden zal zorgen. 
Door dingen achter te houden worden onze noden niet vervuld.  

 

OPROEP: Als wij geven, belooft God ons nog meer terug te geven dan wij Hem hebben 
gegeven. Laten we daarom vandaag aan Hem geven, wetende dat Hij ervoor zal zorgen dat 
onze noden vervuld worden. 

 

 

 

 

 

 



6 december 2025 

 

DE DAG DAT DE LUNCH WERD UITGESTELD 

 

Matteüs 24:14 ‘Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt 
verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.’ 

 

Op een ochtend in mijn eerste jaar van de brugklas werd ik wakker en zag mijn schoonzus 
druk bezig met het bereiden van de lunch. De ingrediënten die ze gebruikte, lieten er geen 
twijfel over bestaan wat de lunch zou zijn. Die ochtend, voordat ik naar school ging, was er 
geen ontbijt.  

Toen ik van huis vertrok, keek ik al verlangend uit naar de lunch. De hele ochtend hield ik de 
klok in de gaten en telde ik de uren af tot lunchtijd. Tot mijn teleurstelling leek de tijd stil te 
staan. Het voelde als de langste dag van mijn leven.  

Na wat als dagen wachten aanvoelde, ging eindelijk de bel. Het was tijd voor de lunch. Ik 
pakte snel mijn boeken en liep richting de deur, toen de leraar riep: ‘Liywalii, ga zitten!’ 
Schaapachtig gehoorzaamde ik.  Voordat ik mijn honger kon stillen, pakte de leraar de 
krijtdoos en liep naar het bord. Hij schreef vijf wiskundeopgaven op en zei: ‘Als je ze goed 
hebt, kun je gaan lunchen.’ Gemotiveerd door de heerlijke maaltijd die op me wachtte, 
pakte ik snel mijn schrift en ging voor de leraar staan, klaar om de opdrachten te maken. 

Je kon zien hoe blij ik was toen hij de eerste vier vragen goedkeurde. Helaas zette hij een 
kruis door nummer vijf. Ik keerde terug naar het bord om correcties aan te brengen, maar ik 
had het weer verkeerd. Die dag werd de lunch niet uitgesteld omdat die niet klaar was, maar 
omdat de opdracht niet voltooid was.  

 

Oproep: Broeders en zusters, het is al meer dan tweeduizend jaar geleden dat Jezus zijn 
wederkomst beloofde. De vertraging komt niet doordat de hemelse woningen nog niet klaar 
zijn, maar doordat de opdracht die Hij ons gaf nog niet is voltooid. Laten we werken en 
geven om de verspreiding van het evangelie te ondersteunen, zodat we naar huis kunnen 
gaan en de vertraging voorgoed voorbij is.  

 

 



13 december 2025 

 

IK GEEF OMDAT IK GOD AANBID 

 

Jesaja 53:11 — ‘Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis 
verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op 
zich.’ 

 

Wanneer er een baby wordt geboren, worden er cadeaus gegeven. Vrienden en familie 
komen op bezoek om dit bundeltje vreugde te zien, en brengen iets mee. Dat was ook zo bij 
de geboorte van Jezus. Lees wat de Bijbel zegt in Matteüs 2:1-11: 

‘Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, 
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de 
Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen 
om Hem te aanbidden.’ …. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn 
moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes 
met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.’ 

 

De wijzen uit het Oosten aanbaden het kind Jezus door Hem geschenken te geven. Dit 
verhaal leert ons dat geven aanbidding is. Wanneer we tienden en offergaven geven, 
aanbidden we God.  Geven kan niet los gezien worden van aanbidding. Zelfs in het Oude 
Testament maakte het brengen van offers deel uit van de aanbidding in de tempel. 

 

OPROEP: Elke oproep om te geven is een oproep tot aanbidding. Aanbid jij God op de best 
mogelijke manier door jouw geven?   

 

 

 

 

 



20 december 2025 

 

IK HEB ALLES UITGEGEVEN! 

Matteüs 22:21 — ‘Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei Hij tegen hen: ‘Geef dan wat 
van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’’ 

 

Op een middag, na de kerkdienst, reden twee zusters naar huis voor de lunch, verwikkeld in 
een discussie over de preek van die dag. De oudste vroeg aan haar jongere zus of zij had 
gehoord wat de predikant had gezegd over geven. De jongere zus antwoordde bevestigend. 

De oudste glimlachte en zei dat ze zich verdrietig voelde omdat ze die sabbat niets aan God 
had kunnen geven. Verrast door wat ze zei, vroeg de jongere zus waarom ze niet kon geven, 
vooral aangezien ze een goedbetaalde baan had. 

De oudste zus antwoordde: ‘Ik heb te veel uitgegeven tijdens de Kerst- en 
Nieuwjaarsperiode. Ik zal de volgende keer voorzichtiger zijn.’ Daarop antwoordde de 
jongere zus: ‘Ook ik stond in de verleiding om te veel uit te geven, maar ik heb eerst 
opzijgezet wat van God was en daarna heb ik het gered met wat overbleef. Ik denk dat die 
aanpak me veel heeft geholpen.’ 

 

OPROEP: Laten we, terwijl we ons voorbereiden op het vieren van Kerst en Nieuwjaar, onze 
uitgaven zorgvuldig plannen zodat we niet uitgeven wat God rechtmatig toebehoort. Wat we 
elke week geven, ook tijdens de feestdagen, helpt mensen te bereiken met Gods liefdevolle 
boodschap. Laten we royaal geven wat van God is en Kerst en Nieuwjaar vieren met 
evangelisatie in gedachten. 

 

 

 

 

 

 

 



27 december 2025 

 

IK KAN NIET WACHTEN OM ER TE ZIJN 

 

Openbaring 21:2 — ‘Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar 
man en hem opwacht.’ 

 

Op een dag schilderde een predikant zo'n mooi beeld van het leven op de nieuwe aarde dat 
iemand uit het midden van de kerk riep: ‘Dominee, ik kan niet wachten om daar te zijn!’ 

Enkele van de verzen die de predikant citeerde, zijn:  

Jesaja 33:24: ‘Geen inwoner zegt nog: ‘ik ben ziek’, de hele bevolking is van schuld bevrijd.’ 

Jesaja 11:9: ‘Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want 
kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.’ 

Openbaring 21:4: ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen 
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 

In deze wereld rouwen, lijden en sterven we. Maar als we eenmaal klaar zijn met de taak om 
het evangelie overal te verkondigen, en we zijn op de nieuwe aarde, zal al dat lijden 
ophouden. Zijn we ongeduldig om daar te zijn? Slechts één ding staat nog tussen ons en de 
nieuwe aarde: het voltooien van het werk.  

 

OPROEP: Laten we daarom getrouw tienden teruggeven en royaal onze op percentages 
gebaseerde offergaven geven, zodat het werk voltooid kan worden en we naar de nieuwe 
aarde mogen gaan. Ik kan niet wachten om daar te zijn, en jij? 

 

 


