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Samen de hele
Bijbel lezen in een jaar

et AJV wil graag alle kerken uitnodigen om samen te be-
H ginnen aan een transformerende reis waarbij we in een

jaar de hele Bijbel lezen. Dit initiatief moet ons helpen
om ons verder te verbinden en om allen uit verschillende lagen
van de bevolking samen te brengen onder een gedeelde missie:
het verspreiden van het licht van God door heel Nederland. Of
je nu je hele leven gelooft, nieuw bent in het geloof of gewoon
nieuwsgierig bent, dit is een kans om je begrip te verdiepen en in
contact te komen met anderen binnen je kerk en gemeenschap.
Stel je de impact voor die we kunnen hebben als we ons collectief
onderdompelen in Gods woord, zodat het ons kan leiden en in-
spireren. Doe met ons mee aan deze toewijding van een jaarlang
aan eenheid en geestelijke groei. Meer informatie over hoe je
mee kunt doen volgt binnenkort, inclusief leesroosters, gespreks-
groepen en speciale evenementen. Laten we samenkomen om
onze harten en ons land te verlichten met het licht van Gods woord.

Blijf kijken voor meer details!

Reading the whole
Bible together in a year

he AJV would like to invite all churches to embark on a
Ttransformativejourney together as we read the entire Bible

in a year. This initiative is to help us further unite, bringing
all from various walks of life together under a shared mission:
to spread the light of God throughout the Netherlands. Whether
you’re a lifelong believer, new to the faith, or simply curious, this is
an opportunity to deepen your understanding and connect with
others within your church and community. Imagine the impact
we can make as we collectively immerse ourselves in God’s word,
allowing it to guide and inspire us. Join us in this year-long com-
mitment to unity and spiritual growth. More information on how
you can participate will follow soon, including reading schedules,
discussion groups, and special events. Let’s come together to
illuminate our hearts and nation with the light of God’s word.

Stay tuned for more details!
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Kinderen: Voorwoord

Eindelijk is het weer zover. De week van gebed.

Die geweldige tijd van het jaar waarin we samen
met anderen over de hele wereld, jongens en
meisjes zoals jij, zingen, lezen, bidden en aanbidden
met familie en vrienden.

En dit jaar kijken we naar hoe Jezus Christus
omging met anderen. Hoe Hij het leven van anderen
verbeterde. Help jij weleens anderen kan vertellen
over Jezus Christus. Vertel je weleens anderen over
Jezus? Vertel anderen? Bereid je voor weer een

fantastisch avontuur dit jaar.

De teksten van deze week zijn samengesteld door verschillende auteurs van over
de hele wereld, die met passie kinderen willen laten ontdekken dat God echt van
hen houdt. Geniet van het avontuur.

Maar dat is nog niet alles. Er zijn ook mooie plaatjes om te kleuren, leuke
activiteiten om dagelijks te doen en ook een aantal leuke vragen om over na te
denken. Voel je vrij om wat foto’s te delen van je ingekleurde platen of één van
de activiteiten, zodat we ze met iedereen kunnen delen via onze sociale media.
Foto’s en video’s kun je sturen naar ajv@adventist.nl,

Heel erg veel plezier,

Gabriel Asumadu Kwayie,
Hoofd Departement Jongeren & Gezinnen
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'van Jezus is een bijzondere

manier waarop we andere mensen

over zijn liefde vertellen. Het gaat
A erom dat we mensen vertellen wat
God voor ons heeft gedaan en om
zijn liefde te laten zien door wat we doen. Je
oet het zo zien dat jij een boodschapper bent
van Jezus, terwijl je overal waar je komt over
het goede nieuws praat! Net zoals je enthou-
siast wordt van een leuk spel of van iets wat je
leuk vindt en wat je graag doet. Vertellen over
Jezus is net als het delen van dat geweldige
verhaal van Jezus en hoe Hij het leven van
mensen verandert.

Soms betekent getuigen gewoon aardig zijn

en iemand helpen die het moeilijk heeft.

Een andere keer is het moedig genoeg zijn

om over Jezus te praten, ook al word je daar
zenuwachtig van. Het doet er niet toe hoe je
het doet, want God kan wat je zegt en wat

je doet gebruiken om de harten van andere
mensen aan te raken. De Bijbel staat vol met
verhalen van mensen die Gods liefde en kracht
hebben gezien. Ze waren niet perfect, maar ze
vertrouwden op God en maakten een verschil
in het leven van andere mensen.

In de week die nu gaat komen, kijken we naar
zeven voorbeelden van het leven van mensen in
de Bijbel die andere mensen over Jezus hebben
verteld. Elk verhaal herinnert ons eraan dat
je, hoe oud je ook bent, over Gods liefde kunt
praten met andere mensen en een verschil kunt
maken in iemands leven!
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Kinderen: Zondag

Zacheus ontmoet Jezus
Bijbelgedeelte: Lucas 19:1-10

acheiis was een man in Jericho die de belastingen

ontving. Die mensen vonden ze toen in Israél meestal

niet zo aardig omdat ze dat geld kregen voor de
Romeinse regering. Soms wilden ze meer hebben dan ze
mochten. Wat er dan overbleef, dat hielden ze dan zelf.
Zachelis deed dat ook. Hij was wel heel erg rijk, maar hij
had weinig vrienden. De mensen vonden hem hebzuchtig
en oneerlijk.

Op een dag hoorde Zacheiis spannend nieuws: Jezus,
de beroemde leraar en wonderdoener, kwam naar Jericho!
Er kwam een grote menigte bij elkaar om Jezus te zien.
Zacheiis wilde Hem ook zien, maar hij had een probleem.
Zacheiis was namelijk erg klein en die grote groep mensen
zorgde ervoor dat hij niks kon zien. Hoe hard hij het ook
probeerde, hij kon niet over de mensen heen kijken die er
voor hem stonden.

Zacheiis was vastbesloten Jezus te zien. Hij liet zich niet
tegenhouden doordat hij zo klein was en ook niet door al
die mensen. Hij keek om zich heen en zag een vijgenboom
vlak bij de weg waar Jezus langs zou komen. Zacheiis
klom snel in de boom. Vanaf zijn plek had hij een prachtig
uitzicht op de weg beneden hem.

Toen Jezus door Jericho liep, kwam Hij ook langs de plek
waar Zacheiis in de boom zat. Iedereen was helemaal ver-
baasd toen Jezus bleef staan, omhoog keek en zei: ‘Zachels,
kom snel naar beneden! Want ik kom bij jou logeren.’
Zacheiis kon zijn oren niet geloven! Van alle mensen in die
grote groep zag Jezus juist hem. Waarom zou Jezus bij hem
willen zijn, bij iemand zoals hij, een man waar niemand
naartoe ging?
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EEN GETUIGE

Zacheiis was hartstikke blij en klom uit de boom en verwelkomde
Jezus enthousiast in zijn huis. Daar was niet iedereen blij mee. De
mensen in die grote groep begonnen te mopperen en ze fluisterden:
‘Waarom gaat Jezus naar een zondaar zoals Zachetlis?’

Toen ze zo bij elkaar waren, merkte Zacheiis dat Jezus vriendelijk
en liefdevol was. Voor het eerst in zijn leven voelde hij dat iemand echt
naar hem keek en voor hem zorgde. Deze liefde veranderde zijn hart.
Zacheiis stond op en beloofde iets ongelooflijks: ‘Ik beloof dat ik de
helft van mijn bezit aan de armen zal geven. En als ik geld van iemand
afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zo veel terug.’

Jezus lachte en zei: ‘Zachetis, je hoort weer bij het volk van Abraham.
Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. Want ik, de Mensenzoon, ben
gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen.’ Vanaf die
dag veranderde het leven van Zacheiis helemaal. Hij was niet langer
meer de man die alles wilde hebben en die eenzaam was geweest. In
plaats daarvan werd hij iemand die alles deelde en van andere mensen
hield. Dat liet zien dat Jezus’ liefde hem helemaal had veranderd.

De eerste stap om anderen over Jezus te vertellen, is dus onthouden
hoeveel Jezus van jou houdt. Wanneer we zien en voelen hoeveel Jezus
van ons houdt, wordt het makkelijker om die liefde ook aan andere
mensen te geven. Denk er eens aan hoe Jezus naar Zachetis keek, zelfs
toen iedereen niks met hem te maken wilde hebben, en hoe dat het
leven van Zachetis veranderde. Wij kunnen net als Zacheiis aan andere
mensen vertellen wat voor verschil Jezus in ons leven heeft gemaakt!

IETS OM OVER NA TE DENKEN
Wat kunnen we leren van de manier waarop Jezus met Zachels
omging als het gaat over hoe wij andere mensen moeten behandelen?



Kinderen: Maandag

Je naaste
liefhebben
als jezelf

Bijbelgedeelte:
Lucas 10:35-37

p een dag kwam er iemand naar Jezus toe met een

belangrijke vraag: ‘Meester, wat moet ik doen om

het eeuwige leven te krijgen?’ Jezus antwoordde hem
door ook een vraag te stellen: ‘Wat staat er in de wet? Wat
lees je daar?’” De man antwoordde: ‘Houd van de Heer, je
God, met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand
en met al je kracht. En houd evenveel van je medemensen
als van jezelf.’ Jezus zei toen: ‘Dat is het goede antwoord.
Als je dat doet, zul je eeuwig leven.” Maar de man wilde
laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus en daarom
vroeg hij: ‘Wie is mijn medemens dan?’

Jezus gaf hem antwoord door een verhaal te vertellen.

Er was eens een man die van Jeruzalem naar Jericho
ging. Dat was een gevaarlijke tocht door een rotsachtig
gebied waar niemand kwam en waar zich vaak rovers
verstopten. Terwijl hij onderweg was, werd hij aangevallen
door een groep dieven. Ze pikten alles wat hij had, gaven
hem een hoop harde klappen en lieten hem gewond op de
weg liggen. Hij kon zich niet eens meer bewegen. Die man
moest dringend worden geholpen.

Er kwam al snel een priester aan die ook over die weg
liep. Die priester werkte in Gods tempel, hij leidde de
dienst tot eer van God en was een leraar die mensen over
God vertelde. Hij zou vast wel willen helpen! Toen hij de
gewonde man zag, ging de priester naar de overkant van de
weg en liep snel door, alsof hij die man helemaal niet zag.
Misschien was hij bang dat de rovers nog in de buurt waren,
of misschien wilde hij zijn handen niet vies maken. Wat zijn
redenen ook waren, hij besloot niet te stoppen.

Later kwam er ook nog een hulppriester langs. Die
werkten ook in de tempel en hielpen met belangrijke taken.
Net als de priester zou je van die hulppriester verwachten
dat hij zo gaan helpen. Toen hij de man daar zag liggen,
ging hij ook naar de overkant en liep door. De gewonde man
bleef alleen en hulpeloos achter.

Toen kwam er een Samaritaan langs. Samaritanen en Joden vonden
elkaar niet zo aardig. Ze gingen helemaal niet met elkaar om. Niemand
had verwacht dat een Samaritaan een Joodse man zou helpen. Toen de
Samaritaan de gewonde man zag, kreeg hij medelijden. Hij dacht niet
na over de verschillen tussen Joden en Samaritanen en ook niet of het
misschien nog gevaarlijk was. In plaats daarvan deed hij iets.

De Samaritaan ging naar de gewonde man toe en maakte zijn
wonden voorzichtig schoon met olie en wijn. Wat hij bij zich had
gebruikte hij om een ontsteking te voorkomen. Vervolgens scheurde
hij kleine stukjes stof af om de wonden van de man mee te verbinden.
Daarna tilde hij hem op zijn eigen ezel en liep naast hem terwijl ze naar
een herberg gingen. De Samaritaan bleef die nacht bij de man en zorgde
voor hem.

De volgende dag gaf de Samaritaan de eigenaar van de herberg
genoeg geld om de kosten van een paar dagen mee te betalen. Hij zei
tegen de herbergier: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost,
krijg je dat van me op mijn terugreis.’

Toen Jezus klaar was met het verhaal, vroeg hij dit aan de man die
Hem die vraag had gesteld: ‘Wie was de medemens van de man die
overvallen werd?’ De wetsleraar gaf als antwoord: ‘De man die hem
barmbhartigheid heeft betoond (NBV21).” Jezus zei: ‘Doe dan voortaan
net zoals de Samaritaan.’

De barmhartige Samaritaan liet zich niet door angst of vooroordelen
tegenhouden om iemand te helpen die hulp nodig had. Jij kunt ook net
als die Samaritaan zijn! Of het nu gaat om het delen van je speelgoed,
iemand die voelt dat hij of zij er niet bij hoort er ook bij halen, of het
geven van een vriendelijk woord. Dat zijn maar kleine dingen van vrien-
delijkheid die een groot verschil kunnen maken. Wanneer je andere
mensen helpt, laat je Gods liefde zien en laat je zijn licht schijnen in de
wereld. Dat is getuigen van Jezus!

IETS OM OVER NA TE DENKEN
Wie is een ‘buurman’ in jouw leven die jij kunt helpen, ook al lijkt hij of
zij anders te zijn dan jij?
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Getuigen door
aardig te zijn
Bijbelgedeelte:

2 Koningen 5:1-17

ang geleden woonde er een jong meisje in het land

Aram. Ze leidde een eenvoudig, vredig leven met haar

familie. Op een dag gebeurde er iets vreselijks. Er
kwamen soldaten uit een vreemd land en die namen haar
mee naar een nieuw land en lieten haar werken als slavin
voor de vrouw van Nadman, een machtige man.

Nadman was de leider van een leger. Hij was een sterke,
gerespecteerde man, maar hij had wel een groot probleem:
hij was melaats en dat was een vreselijke huidziekte. Nai-
mans huid zat onder de zweren en niets van wat de dokters
probeerden, hielp hem om beter te worden. Zijn vrouw
maakte zich grote zorgen, net als iedereen om hem heen.

Hoewel dat jonge meisje ver van huis was, vergat ze God
niet. Ze herinnerde zich de verhalen die haar ouders haar
vertelden over Gods liefde en kracht. Op een dag zag ze hoe
verdrietig Nadmans vrouw was over de ziekte van haar man.

‘Tk ken iemand die hem kan helpen,’ zei het jonge meisje
zachtjes. Nadmans vrouw keek haar verbaasd aan. ‘Wie
dan?’ vroeg ze. ‘Er is een profeet in Israél die Elisa heet,’ zei
ze. ‘Hij dient de enige ware God, en ik weet dat Hij Nadman
beter kan maken.’

Nadmans vrouw haastte zich om dat aan haar man te
vertellen. Nadman wist het niet zeker, maar hij wilde alles
proberen. Hij verzamelde wat geschenken en vertrok naar
Israél om de profeet te zoeken. Na een lange reis kwam
Nadman aan bij Elisa’s huis. Elisa kwam hem echter niet
eens opzoeken. In plaats daarvan stuurde Elisa een bericht
waarin hij Nadman opdroeg zich zeven keer in de Jordaan
te wassen.

Nadman was geschokt. ‘Wat is dit nu voor genezing?’
mopperde hij. ‘Tk dacht dat de profeet naar buiten zou
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komen, zijn hand over me heen zou strijken en dat ik dan beter zou

worden. Bij mij thuis heb je veel betere rivieren dan de Jordaan!’

Naidman was boos en wilde vertrekken. Zijn dienaren spraken hem
vriendelijk toe. ‘Heer, als de profeet u iets moeilijks had gevraagd,
zou u het dan niet gedaan hebben? Waarom probeert u dan niet dit
eenvoudige?’

Nadman dacht erover na en besloot te gehoorzamen. Hij ging naar
de Jordaan en dompelde zich één, twee, drie ... zeven keer in het water.
Toen hij uit het water kwam, gebeurde er iets heel bijzonders: zijn huid
was schoon! De zweren waren verdwenen en zijn huid was zo zacht en
glad als die van een klein kind.

Nadman was zo blij. Hij wist dat hij niet door het water beter was
geworden, maar dat God hem beter had gemaakt. Hij ging terug naar
Elisa en zei: ‘Nu weet ik zeker dat de God van Israél de enige God in de
hele wereld is.’ Vanaf die dag beloofde Nadiman dat hij alleen God wilde
aanbidden.

Het jonge meisje was zo blij te horen dat Nadman genezen was.
Hoewel ze nog maar een jong meisje was, ver van huis, gebruikte God
haar om Nadmans leven voorgoed te veranderen.

Net als het kleine dienstmeisje begrijp jij misschien ook niet altijd
waarom sommige dingen gebeuren of begrijp je de moeilijke dingen
die je meemaakt niet altijd. God kan wat jij meemaakt gebruiken om
anderen te helpen!

IETS OM OVER NA TE DENKEN

Heb je ooit gedacht dat je te klein of te jong was om Gods boodschap
aan andere mensen te vertellen? Waarom denk je dat het kleine
meisje het niet opgaf, ook al was ze ver van huis en zat ze in een
moeilijke situatie?



Kinderen: Woensdag

Moedig leven samen
met God

Bijbelgedeelte:
Daniél 6:1-23

vreemd land waarvan Darius de koning was. Daniél was ver
van huis, maar toch bleef hij dicht bij God. Hij bad drie keer
per dag, waarbij hij God dankte en prees voor zijn goedheid. Daniéls
trouw zorgde ervoor dat de mensen veel respect voor hem hadden en
de koning benoemde hem tot een van de hoogste ambtenaren in het
koninkrijk. Daar was niet iedereen blij mee.
De andere ambtenaren en adviseurs werden jaloers op Daniél. Ze
wilden een manier vinden om van hem af te komen, maar Daniél was

D aniél was een trouwe dienaar van God. Hij woonde in een

eerlijk en betrouwbaar, en ze konden niets vinden dat hij verkeerd deed.

Uiteindelijk begrepen ze dat zijn geloof de enige manier was om Daniél
in de val te lokken. Ze bedachten een plan en gingen naar de koning
toe met een voorstel. ‘O koning Darius, wij vinden dat u een wet moet
maken waarin staat dat niemand de komende dertig dagen tot een
andere god of persoon mag bidden dan tot u. Iedereen die ongehoor-
zaam is, moet in de leeuwenkuil worden gegooid.’

De koning wist niet wat ze echt wilden en vond dat een goed plan en
ondertekende de wet. Het was de gewoonte dat zo’n wet niet meer kan
worden veranderd nadat hij was ondertekend. De jaloerse ambtenaren
waren blij, want ze wisten dat Daniél tot God zou blijven bidden, wat er
ook gebeurde.

Toen Daniél over de nieuwe wet hoorde, raakte hij niet in paniek en
hij verstopte zich ook niet. In plaats daarvan ging hij naar zijn kamer,
opende de ramen die uitkeken in de richting van Jeruzalem en knielde
neer om te bidden, zoals altijd. Hij dankte God en vroeg zijn hulp. De
ambtenaren keken toe en vertelden dat snel aan de koning.

Koning Darius was heel erg verdrietig toen hij het nieuws hoorde.
Hij respecteerde Dani€l en wilde hem niet straffen, maar hij kon de wet
ook niet ongedaan maken. Met tegenzin gaf de koning het bevel Daniél
in de leeuwenkuil te werpen. ‘De koning zei tegen hem: “Je zult gered
worden door de God die jij zo trouw dient.”

Die nacht kon koning Darius niet eten of slapen. Hij

maakte zich zorgen om Daniél en hoopte dat zijn God hem
zou redden. Ondertussen gebeurde er iets wonderbaarlijks
in de leeuwenkuil. God stuurde een engel om de muilen van
de leeuwen te sluiten. De hongerige leeuwen raakten Daniél
helemaal niet aan! Hij bracht veilig en ongedeerd de nacht
door.

Toen de eerste zonnestralen zichtbaar werden, haastte
de koning zich naar de leeuwenkuil. ‘Daniél, dienaar van de
levende God! Heeft je God, die jij zo trouw dient, je kunnen
redden van de leeuwen?’

Daniéls stem kwam terug, krachtig en helder. ‘Koning,
ik wens u een lang leven toe! Mijn God heeft zijn engel
gestuurd. De engel heeft ervoor gezorgd dat de leeuwen
hun bek niet open konden doen. Ze hebben me niets
gedaan. God weet dat ik onschuldig ben. En dat ik u niets
aangedaan heb, koning’

De koning was dolblij en beval Daniél uit de kuil te
halen. Hij had geen enkel schrammetje opgelopen, omdat
hij op God had vertrouwd. Koning Darius maakte toen een
nieuwe wet, waarin hij zei dat iedereen in het koninkrijk
eerbied moest hebben voor de God van Daniél, want Hij
is de ware en levende God die redt en bevrijdt. Daniéls
onwankelbare geloof was een getuigenis voor de koning
voor wie hij werkte!

IETS OM OVER NA TE DENKEN

Hoe denk je dat Daniél zich voelde toen hij in de leeuwen-
kuil werd gegooid? Wat gaf hem de moed om op God te
vertrouwen?
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Kinderen: Donderdag

Jezus geneest een
melaatse man

Bijbelgedeelte: Marcus 1:40-45

ezus gaat op een dag van stad tot stad om mensen te

onderwijzen en te genezen en toen kwam er een man

naar Hem toe die melaats was. Dat was een ernstige
ziekte die pijnlijke zweren op de huid veroorzaakte en
ervoor zorgde dat de andere mensen niet in de buurt
kwamen van hen die leden aan die ziekte. In Jezus’ tijd
werden mensen die melaats waren vaak weggestuurd bij
hun familie en vrienden, omdat iedereen bang was ook
ziekt te worden. Ze waren eenzaam en werden behandeld
als mensen die er niet bij hoorden.

Deze man was wanhopig op zoek naar hulp. Hij knielde
voor Jezus neer en smeekte: ‘Als U wilt, kunt U mij beter
maken.’ Zijn stem trilde van hoop en omdat hij bang was.
Hij had over Jezus gehoord en dat Hij wonderen verrichtte
en mensen hielp die dat nodig hadden. Dit was misschien
wel zijn enige kans op genezing.

Jezus keek de man aan en had medelijden met hem. Hij
zag niet alleen de ziekte, maar ook de eenzaamheid en de
pijn waar de man last van had. Andere mensen zouden
iemand vermijden die melaats was, maar Jezus deed iets
onverwachts. Hij stak zijn hand uit en raakte de man aan.
‘Tk wil dat je beter wordt,” zei Jezus zachtjes.

De huid van de man werd direct glad en gezond. Zijn
zweren verdwenen en hij werd helemaal beter. Probeer je
voor te stellen hoe blij hij was toen hij naar zijn handen
keek en zag dat hij niet langer ziek was! Het hart van de
man stroomde over van dankbaarheid en verbazing.

Het aanraken van iemand die melaats was, dat deed je
toen gewoon niet. Het was niet alleen gevaarlijk vanwege
de ziekte, maar het was ook tegen de regels van die tijd.
Jezus liet zich niet door angst of regels tegenhouden om
iemand te laten zien dat Hij van hem houdt. Door de man
aan te raken, maakte Jezus niet alleen zijn lichaam beter,
maar herinnerde hem er zo ook aan dat hij waardevol was
en dat je van hem kon houden.

Nadat Jezus de man had genezen, vertelde Hij hem
precies wat hij moest doen. ‘Je mag aan niemand vertellen
wat er gebeurd is’, zei Hij. ‘Ga naar de tempel. Daar moet de
priester vaststellen dat je beter bent. En je moet het offer
brengen dat verplicht is volgens de wet van Mozes.” Dit
vonden de mensen belangrijk, want in die tijd moest een
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priester bevestigen dat iemand genezen was voordat hij of zij weer bij
de groep kon horen.

De man was zo blij dat hij wel over het nieuws moest praten. Hij ver-
telde iedereen die hij tegenkwam wat Jezus voor hem had gedaan. Al snel
kwamen de mensen overal vandaan op zoek naar Jezus, want ze hoopten
wonderen te zien en ze wilden horen wat Hij de mensen wilde leren.

Dit verhaal leert ons een krachtige les over liefde en aardig zijn. Jezus
genas de man niet alleen van zijn ziekte, maar Hij behandelde hem
met waardigheid en medelijden, terwijl andere mensen dat niet deden.
Op dezelfde manier kunnen wij ook van andere mensen houden zoals
Jezus dat doet. Soms voelen mensen om ons heen zich erg alleen, ze
voelen dat ze er niet bij horen of iets anders. Ze zitten misschien alleen
tijdens het eten of hebben niemand om mee te spelen tijdens de pauze.
Wat kun jij dan doen om ze te laten zien dat jij wel van hen houdt? Je
kunt ze uitnodigen om samen met jou mee te doen aan het spel, je kunt
vriendelijk met ze praten, of gewoon glimlachen en hallo zeggen. Het
zijn maar kleine dingen die je doet, maar ze kunnen een groot verschil
maken. Net zoals die man die Jezus aanraakte weer beter werd en hem
hoop gaf. Zo kun je aardig zijn voor andere mensen en ze zo helpen zich
gewaardeerd te voelen en vertel je ze dat andere mensen ook van hen
houden. Denk goed hieraan: van andere mensen houden zoals Jezus
dat deed, betekent dat je iedereen met mededogen en zorg behandelt,
zonder er naar te kijken wie ze zijn.

IETS OM OVER NA TE DENKEN

Waarom denk je dat de man het geheim van zijn genezing niet kon
bewaren? Hoe voel jij je als je spannend of goed nieuws hebt te
vertellen.



Kinderen: Vrijdag

Petrus en
Johannes
vertellen
over Jezus
Bijbelgedeelte:
Handelingen 4:1-20

adat Jezus uit de dood was opgestaan, waren

Petrus en Johannes heel erg blij en ze brandden

van verlangen om iedereen dat goede nieuws te
vertellen. Ze gingen van de ene stad naar de andere stad en
vertelden moedig dat Jezus leefde en dat Hij zo vergeving
en hoop aanbood aan iedereen die in Hem geloofde. Veel
mensen luisterden en besloten Jezus te volgen vanwege hun
boodschap.

Op een dag maakten Petrus en Johannes een man beter
die sinds zijn geboorte niet kon lopen. De man was dolblij
en begon rond te lopen, te springen en God te prijzen. Deze
wonderbaarlijke genezing trok de aandacht van een grote
groep mensen. Petrus greep de gelegenheid aan om uit te
leggen dat de man niet door hun eigen kracht beter was
geworden, maar dat dit kwam door de kracht van Jezus
Christus, die uit de dood was opgestaan.

De religieuze leiders waren niet blij met wat Petrus en
Johannes deden. Ze waren boos omdat de mensen in Jezus
begonnen te geloven en ze voelden dat zij niet zoveel meer
hadden te vertellen. Deze leiders lieten Petrus en Johannes
arresteren en voor de hoge raad brengen. Dat noemen ze
het Sanhedrin,. De raad vroeg hun streng: ‘Hoe komen jul-
lie aan de macht om die zieke man beter te maken? Namens
wie hebben jullie dat gedaan?’

Petrus was vol van de heilige Geest en antwoordde moe-
dig: ‘Hij is weer gezond door de macht van Jezus Christus
uit Nazaret. Jullie hebben Jezus gedood door hem aan het
kruis te hangen. Maar God heeft hem uit de dood laten
opstaan. Jullie dachten dat Jezus niet belangrijk was. Maar
hij is belangrijker dan alle andere mensen. Hijj is de redder
die God gestuurd heeft. Er is niemand anders op de wereld
die ons kan redden.’

De leiders waren verbaasd dat Petrus en Johannes zo
moedig waren. Ze wisten dat deze mannen maar gewone

vissers waren die niet naar school waren geweest, maar toch spraken

ze met veel zelfvertrouwen en wijsheid. De leiders wisten dat Petrus
en Johannes bij Jezus waren geweest. Hoewel ze hen wilden straffen,
konden ze niet zeggen dat er geen wonder was gebeurd, omdat de man
naast hen stond die ze beter hadden gemaakt. Daarom waarschuwden
ze Petrus en Johannes om te stoppen met spreken of onderwijzen in de
naam van Jezus.

Petrus en Johannes zeiden vastberaden: ‘God zou het niet goed
vinden als we wel naar jullie luisteren, maar niet naar hem. Dat zijn
jullie toch met ons eens? Dus wij moeten wel vertellen over de dingen
die we gezien en gehoord hebben.’

De leiders waren gefrustreerd maar ze hadden niets waarvoor ze hen
in de gevangenis konden houden en dus lieten ze hen gaan. Petrus en
Johannes gingen direct terug naar hun vrienden en vertelden hun alles
wat er was gebeurd. Samen hebben ze gebeden om nog meer moed om
gewoon alles over Jezus te blijven vertellen.

Ondanks de gevaren die ze tegenkwamen, zijn Petrus en Johannes
dus het goede nieuws blijven vertellen aan andere mensen. Ze wisten
dat het vertellen over Jezus veel belangrijker was dan hun eigen
veiligheid. Hun moed en geloof hebben heel veel andere mensen ertoe
gebracht in Jezus te geloven.

Je kunt net zo moedig zijn als Petrus en Johannes als je over Jezus
praat. Soms voelt dat best een beetje eng, maar je moet niet vergeten
dat God bij je is, net zoals Hij bij Petrus en Johannes was. Je kunt een
vriend uitnodigen om mee te gaan naar de kerk, je kunt ze een verhaal
over Jezus vertellen of gewoon uitleggen waarom je van Hem houdt.
Zelfs kleine daden van moed kunnen een groot verschil maken in
iemands leven. Vertrouw erop dat God je de woorden en de moed geeft
die je nodig hebt!

IETS OM OVER NA TE DENKEN
Wat betekent het volgens jou om naar God te luisteren in plaats van
naar mensen wanneer je moeilijke beslissingen moet nemen?
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Kinderen: Tweede sabbat

Het verhaal van de Samaritaanse vrouw
Bijbelgedeelte: Johannes 4:1-42

Galilea. Hij was moe geworden door de reis en stopte rond het

middaguur bij een bron, de Jakobsbron. Dan staat de zon hoog
aan de hemel en is het heet. Terwijl Hij daar uitrustte, kwam er een
vrouw om water te halen. Jezus vroeg haar: ‘Geef me alsjeblieft iets te
drinken.

De vrouw was verbaasd. In die tijd konden Joden en Samaritanen
niet goed met elkaar overweg. Daarnaast spraken mannen gewoonlijk
niet in het openbaar met vrouwen die ze niet kenden. Ze zei: ‘Dat kunt
u mij toch niet vragen! Want u bent een Jood en ik ben een Samari-
taanse vrouw.” Toen zei Jezus tegen haar: Je weet niet wat God aan de
mensen wil geven. Want als je dat wel geweten had, dan had je mij om
water gevraagd! En dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft.’

0 p een dag reisde Jezus door Samaria toen Hij op weg was naar
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De vrouw was in de war. ‘Maar meneer, u hebt geen emmer, en de put
is diep! Waar wilt u dat water vandaan halen? Kunt u soms meer dan
onze voorvader Jakob? Jakob heeft ons deze put gegeven.’

Jezus legde het haar uit: ‘Iedereen die water uit deze put drinkt, zal
weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je
nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft
je het eeuwige leven.’

‘De vrouw zei: “Meneer, geef mij dat water! Dan zal ik nooit meer
dorst krijgen. En dan hoef ik nooit meer naar de put om water te
halen!” Jezus vertelde haar toen iets opmerkelijks. Hij zei: ‘Ga eerst
je man halen, en kom dan terug.’ De vrouw antwoordde: ‘Tk heb geen
man.” Jezus zei: ‘Precies. Je hebt vijf mannen gehad. En nu leef je samen
met iemand die jouw man niet is. Dus wat je zegt, is waar.’

De vrouw was verbaasd. ‘Nu begrijp ik dat u een profeet bent!
Daarom wil ik u iets vragen. Onze voorouders vereerden God op de
berg Gerizim. Maar de Joden zeggen dat je God alleen in de tempel van
Jeruzalem mag vereren. Wie heeft er gelijk?’

Jezus antwoordde: ‘Geloof me, er komt een nieuwe tijd. Dan wordt
God niet meer vereerd op de berg Gerizim of in de tempel van Jeruza-
lem. In die tijd, die nu al begonnen is, vereren de ware gelovigen God
niet meer op één speciale plaats. Want dankzij de heilige Geest kennen
zij God, de Vader, echt.’

De vrouw zei: ““Tk weet dat de messias, die Christus genoemd wordt,
zal komen. Hij zal ons alles over God vertellen.” Jezus zei tegen haar:
“De messias spreekt met je. Ik ben het.”

De vrouw was zo opgewonden dat ze haar waterkruik liet staan
en terug rende naar haar stad. Ze zei tegen iedereen: ‘Kom mee! Er is
iemand die alles van mij weet. Dat moet de messias zijn!” Haar enthou-
siasme werkte aanstekelijk en veel mensen uit die stad kwamen naar

Jezus toe. Ze luisterden naar Hem en geloofden in Hem
vanwege wat die vrouw over hem vertelde. Ze nodigden
Jezus zelfs uit om bij hen te komen logeren, en dus bleef Hij
twee dagen om te onderwijzen en ze het goede nieuws te
vertellen.

Door de woorden van Jezus en het verhaal van de vrouw
kwamen veel meer mensen tot geloof. Ze zeiden tegen de
vrouw: ‘Eerst geloofden we in Jezus door wat jij ons ver-
telde. Maar nu hebben we hem zelf gehoord. En nu weten
we zeker dat Jezus de redder van de wereld is.’

Andere mensen vertellen over wat Jezus in jouw leven
heeft gedaan, kan hen helpen in Hem te geloven. Zelfs als
je denkt dat jouw verhaal niet zoveel voorstelt, kan het een
groot verschil maken. Je kunt dingen zeggen als: ‘Jezus
heeft me geholpen toen ik bang was’ of ‘Jezus heeft naar
mij geluisterd toen ik naar Hem toe ben gegaan met mijn
gebeden.’ Net als de Samaritaanse vrouw kan jouw verhaal
andere mensen helpen om te zien hoe geweldig Jezus is en
dat kan er voor zorgen dat ze in Hem geloven.

IETS OM OVER NA TE DENKEN
Hoe zou jij hebben gereageerd op Jezus bij de waterput
als jij de Samaritaanse vrouw was geweest?

Beth Thomas is assistent-redacteur van Adventist Review en
contentredacteur voor KidsView.
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Mission Trip

he recent mission trip to Ghana was a tremendous
Tsuccess, bringing together a team of 18 individuals from

diverse fields, including healthcare, education, and
pastoral care. The journey highlighted how faith continues to
inspire and how mission work has evolved over the years. With
generous support from churches, companies, and boutiques,
the team was able to donate six dialysis machines, along with
essential hospital supplies, clothing, and school equipment to
local communities.

The visit coincided with the campmeeting season, during which
four separate gatherings were held in the Techiman area. The
team was privileged to attend all four sites, offering workshops
that shared knowledge, encouragement, and practical support.
These moments of service and fellowship demonstrated the
true spirit of partnership and compassion.

The team visited the Sunyani SDA Hospital, where they had
lunch with all the workers, from nurses to cleaners, and also
took the opportunity to visit and pray for the patients. With
help from some donors, we were able to pay for the hospital
bills of some of the patients. But it wasn’t all work. We also
have some fun visiting places like Cape Coast Castle, Kintampo
Waterfalls, the Fiema monkey sanctuary and even the King’s
Palace in Techiman.

Afull report of the mission trip will be provided soon, but for
now, we invite you to enjoy the pictures capturing the heart of
our work in Techiman.

Zendingsreis

e recente zendingsreis naar Ghana was een groot succes.
DEen team van 18 personen uit verschillende vakgebieden,

waaronder gezondheidszorg, onderwijs en pastorale
zorg, kwam samen. De reis liet zien hoe geloof blijft inspireren
en hoe zendingswerk zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.
Dankzij de genereuze steun van kerken, bedrijven en boetieks
kon het team zes dialyseapparaten doneren, samen met es-
sentié€le ziekenhuisbenodigdheden, kleding en schoolmateriaal
aan lokale gemeenschappen.

Het bezoek viel samen met het Campmeetingseizoen, waarin
vier afzonderlijke bijeenkomsten werden gehouden in de om-
geving van Techiman. Het team had het voorrecht om alle vier
de locaties bij te wonen en workshops te geven waarin kennis,
aanmoediging en praktische ondersteuning werden gedeeld.
Deze momenten van dienstbaarheid en gemeenschap toonden
de ware geest van partnerschap en medeleven.

Het team bezocht het Sunyani SDA-ziekenhuis, waar ze
lunchten met alle medewerkers, van verpleegkundigen tot
schoonmakers, en ook van de gelegenheid gebruik maakten
om de patiénten te bezoeken en voor hen te bidden. Met hulp
van enkele donateurs konden we de ziekenhuisrekeningen van
een aantal patiénten betalen. Maar het was niet alleen maar
werken. We hebben ook plezier gehad met het bezoeken van
plaatsen als Cape Coast Castle, de Kintampo-watervallen, het
Fiema-apenreservaat en zelfs het koninklijk paleis in Techiman.

Een uitgebreid verslag van de missiereis volgt binnenkort,

maar voor nu nodigen we u uit om te genieten van de foto’s
die de kern van ons werk in Techiman weergeven.
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