6 september 2025

GOD STELT NOOIT TELEUR

Al

Romeinen 10:11 — "Want de Schrift zegt: ‘leder die in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.

Het was een tijd van kampbijeenkomsten in Zambia en dominee Mundia kreeg de opdracht om te
spreken op de kampvergadering van Lwimba, enkele kilometers van Lusaka, de hoofdstad. Elke
middag vond dominee Mundia tijd om te praten met jonge jongens en meisjes die genoten van zijn
verhalen.

Op een middag kwam Freddy, een jongen uit de vijfde klas, naar dominee Mundia en deelde zijn
getuigenis. Freddy onthulde dat toen hij in de derde klas zat, hij constant als laatste in zijn klas
eindigde, en faalde terwijl iedereen slaagde. Hij overwoog helemaal te stoppen met school, omdat hij
zich zo schaamde. Toen kwam er een idee in hem op: ‘Waarom zou hij God niet vertellen over zijn
worstelingen?’

Na die gedachte knielde de jongen neer om te bidden en zei: ‘God, U kent mijn moeite met de
vakken. Mijn vrienden slagen, maar ik zak telkens, en ze lachen me altijd uit. Help mij ook om te
slagen. Ik heb veel vertrouwen in U. Als U degenen die U niet kennen kunt helpen om te slagen, hoe
zit het dan met mij, die op U vertrouwt? Alstublieft God, ik wil vanaf nu slagen. Amen.’

Na dit bemoedigende gesprek met God begon Freddy met hernieuwde toewijding te studeren. Een
paar weken later, tijdens een klassikale toets, was Freddy verrast toen de leraar aankondigde dat hij
de beste van de klas was. Vanaf die gedenkwaardige dag heeft Freddy steeds de eerste positie in de
klas bekleed, en hij dankt God hartelijk dat Hij hem heeft veranderd in een uitblinker.

OPROEP: Broeders en zusters, de Bijbel zegt: ‘leder die in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’
(Rom 10:11). Geef en vertrouw erop dat God je zal zegenen en in al je behoeften zal voorzien.

13 september 2025
DOE WAT HUJ U ZEGT

Johannes 2:5 — "Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het
ook is.”"

Er wordt een verhaal verteld van een vrouw die luisterde naar een predikant die sprak over het
teruggeven van tienden en het geven van offers. Ze was ontroerd omdat ze besefte dat ze al jaren
geen tienden had teruggegeven of offers had gebracht. Toch kon ze zich niet voorstellen hoe ze zou
moeten rondkomen van wat er van haar bescheiden salaris zou overblijven na het geven van tienden
en offers. Ze overtuigde zichzelf ervan dat God haar situatie zou begrijpen.

De volgende sabbat preekte dezelfde predikant uit Johannes 2:5, waar staat: ‘Daarop sprak zijn
moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.”

De vrouw begreep de preek niet helemaal, maar de woorden van het vers bleven in haar gedachten.
Hoe hard ze ook probeerde ze te negeren, de woorden klonken steeds opnieuw: ‘Doe maar wat Hij
jullie zegt, wat het ook is.’

Omdat ze er niet aan kon ontsnappen, ging ze de confrontatie aan met haar eigen angst en stelde
zichzelf vragen. Ze redeneerde: ‘Ik volg de instructies van mijn docenten, ik doe wat mijn diétist me



aanraadt, ik gechoorzaam wat mijn arts me voorschrijft. Als ik doe wat mensen zeggen, waarom zou ik
dan aarzelen om te doen wat God mij opdraagt?’

Ze bad en vroeg God om vergeving voor haar ongeloof. Toen begon ze trouw tienden terug te geven
en offers te geven. Na een paar maanden van gehoorzaamheid keek ze terug en merkte ze dat de
zegeningen die ze ontving ruimschoots opwogen tegen wat ze aan God had gegeven. Ze betreurde
haar eerdere onwil om te doen wat God haar had gezegd — een trouwe rentmeester te zijn.

OPROEP: Wat uw omstandigheden ook zijn, doe wat Hij u zegt. Geef uw tienden terug en geef gul uw
belofte-offers, de op percentage gebaseerde gaven.

20 september 2025

DE ‘SCHURKEN’-BROEDER

Spreuken 16:7 — "Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt, laat Hij zelfs zijn vijand vrede met
hem sluiten."

Op een dag ging Dexter een artikel afrekenen in de winkel, maar tot zijn schrik ontdekte hij dat zijn
portemonnee niet in zijn zak zat. Hij keerde op zijn schreden terug naar zijn busje. Twee mannen
zaten op het betonnen trottoir waar hij geparkeerd had. De ene zag eruit als een nette heer, terwijl
de andere eruitzag als een hardcore ‘schurk’. Dexter wist dat als zijn portemonnee gevallen was waar
hij had geparkeerd, hij die nooit zou terugvinden met zo’n figuur in de buurt. Maar hoe kon hij hem
vragen of hij de portemonnee had gezien, zonder hem boos te maken? Toen hij zijn busje naderde,
trof hij de twee mannen aan in een heftige woordenwisseling. De ‘schurk’ was de agressor. Hij
confronteerde de ‘heer’ en vroeg hem op strenge toon waarom hij iemands portemonnee had
opgeraapt zonder die terug te geven aan de eigenaar. Dexter wist niet wat hij moest doen. Hij bleef
ongeveer een minuut stil terwijl de discussie feller werd. De ‘heer’ vroeg waarom de ‘schurk’ zich
ermee bemoeide. De ‘schurk’ antwoordde: ‘Hij is mijn broeder. Jij kunt zijn portemonnee niet
meenemen terwijl ik hier ben.’

Toen Dexter die woorden hoorde, vatte hij moed en zei: ‘Hij heeft gelijk, geef me mijn portemonnee.’
De ‘heer’ gaf met tegenzin de portemonnee terug, met alles er nog in. Waarschijnlijk was hij, net als
Dexter, ook bang voor de ‘schurk’. Dexter keerde terug naar de winkel om zijn aankoop af te ronden.
Daarna haalde hij wat geld uit de pinautomaat om aan de ‘schurken’-broeder te geven als teken van
dank. De ‘schurken’-broeder was erg blij met dit kleine gebaar van waardering van zijn ‘broeder’.
Maar Dexter voelde zich toch een beetje verdrietig dat hij niet meer geld had om zijn ‘schurken’-
broeder te geven voor wat hij voor hem had gedaan.

OPROEP: De psalmist stelde een vraag: ‘Hoe kan ik de HEER vergoeden wat Hij voor mij heeft
gedaan?’ (Psalm 116:12). Als je nadenkt over geven, denk dan aan alles wat God voor jou heeft
gedaan. Misschien heb je vandaag niets om te geven, maar neem je je voor om bij de volgende
inkomsten wél te geven aan de God die zo veel voor je heeft gedaan.



27 september 2025

IK GA HET PROBEREN

Genesis 28:22 — "De steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden — en ik beloof dat ik U
dan een tiende deel zal afstaan van alles wat U mij geeft."

Daka, een boer, had moeite om genoeg gewassen te produceren om zijn gezin te onderhouden, laat
staan dat er iets overbleef om te verkopen. Ondanks zijn inspanningen, jaar na jaar, werd hij telkens
weer teleurgesteld bij de oogst. Hij was geen gelukkig man. Omdat hij niet wist hoe hij zijn opbrengst
kon verbeteren, voelde hij zich machteloos.

Op een dag nodigde een vriend Daka uit om naar de kerk te komen. Daar leerde hij over de God die
degenen zegende die zijn instructies opvolgden. Aanvankelijk sceptisch, dacht Daka niet dat het het
proberen waard was. Gezien zijn voortdurende frustraties over zijn opbrengst, besloot hij het toch
eens te proberen. Stilletjes knielde hij neer en bad zo goed als hij kon. In zijn gebed vertelde hij God
dat als Hij hem inderdaad zou zegenen zoals de predikant had voorgesteld, hij tienden zou
teruggeven.

Daka bewerkte en beplantte zijn veld net zo zorgvuldig als andere jaren. De regenval was goed en het
gewas deed het uitstekend. Telkens wanneer hij zijn veld bezocht, was zijn gebruikelijke zorg het
beoordelen van de voortgang van zijn gewassen, net als de voorgaande jaren. Maar tot zijn verbazing
zag het gewas er bij elk bezoek beter uit dan de keer ervoor.

Toen de oogsttijd aanbrak, stond Daka versteld: zijn opbrengst was meer dan vijf keer zo groot als die
van het jaar ervoor. Onmiddellijk besefte hij dat God hem op de proef stelde om te zien of hij trouw
zou zijn aan zijn belofte. Aangemoedigd door deze overvloedige oogst belde hij de predikant die had
gesproken over Gods zegen voor hen die zijn richtlijnen volgen. Hij nodigde hem uit om met eigen
ogen te komen zien hoe God hem gezegend had.

De predikant kwam, en samen telden ze de tienden en offers van de oogst.

OPROEP: Daka hield zich aan zijn belofte om tienden te geven van de zegeningen die God hem had
gegeven. Mogen ook wij ons woord houden en de belofte eren die we bij onze doop hebben gedaan,
om trouw Gods werk te steunen door middel van tienden en offers.



