3 mei 2025
WEINIG IS VEEL

Maleachi 3:10 — 'Stel Mij maar eens op de proef - zegt de HEER van de
hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er
voedsel in mijn tempel is, en zie dan of Ik niet de sluizen van de hemel voor
jullie open en zegen in overvioed op je land laat neerdalen.’

Liywalii (Lee-ywa-lee) begreep dit vers heel goed. Hij had halverwege de
maand nog tien dollar over. Hij was voorganger van een district met
verschillende kerken, zo'n 150 km ten westen van Lusaka, de hoofdstad
van Zambia. Op een zonnige zondagochtend zag hij de moeder van zijn
beste vriend naar huis komen. Hij stond op om haar te verwelkomen. Ze
zei dat haar opdracht was om geld te vragen om de hamermolen te betalen.
Liywalii wist niet wat hij moest zeggen. Hij had immers maar tien dollar
over. Als hij het nu zou geven, zou hij niets overhouden. Erop vertrouwend
dat God hem er doorheen zou helpen, ging hij het huis binnen en kwam
terug met de tien dollar die hij haar met vreugde gaf.

Ze vertrok vrolijk terwijl de pastor bleef nadenken over hoe God voor hem
zou opkomen. Amper tien minuten na het weggeven van het geld klopte er
iemand op zijn deur. Liywalii opende de deur en zag daar het hoofd van de
instelling in wiens huis hij was ondergebracht. Hij nodigde hem uit in huis.
Toen de bezoeker weer vertrok haalde deze een biljet van tien dollar
tevoorschijn en gaf het aan de pastor. Hij bad en vertrok. Pastor Liywalii
was geschokt. Hij gaf tien dollar weg aan de moeder van zijn beste vriend
en God gaf het hem meteen weer terug. Hij dankte God voor Zijn zorg.

OPROEP: Als we doorgaan met het steunen van Gods werk en het helpen
van elkaar mogen we nooit vergeten dat God voor ons zal zorgen. Laten we
daarom altijd met vreugde geven.



10 mei 2025
BEWIJ]S GOD

Maleachi 3:10 — 'Stel Mij maar eens op de proef - zegt de HEER van de
hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er
voedsel in mijn tempel is, en zie dan of Ik niet de sluizen van de hemel voor
jullie open en zegen in overvioed op je land laat neerdalen.’

In 2022 woonde Doreen (niet haar echte naam) met haar man en hun
dochtertje in Livingstone, de toeristische hoofdstad van Zambia. Elk jaar
ontvangt Livingstone duizenden toeristen van over de hele wereld die de
majestueuze Victoria Falls komen bekijken. Op een dag bespraken Doreen
en haar man de noodzaak om het bedrag dat ze als offer gaven te verhogen.
Na een lange discussie besloten ze om naast tienden ook 10% als offer te
geven. Dit was een gewaagde beslissing. Het ging financieel al niet goed,
want ze leefden maar van één salaris: dat van haar man als leraar. Toch
besloten ze die sprong in het diepe te wagen.

De nieuwe regering adverteerde in kranten om leraren te werven. Doreen,
een opgeleide lerares maar al meer dan twee jaar werkloos, solliciteerde en
wachtte op de uitkomst. De regering kondigde na lange tijd aan dat alle
aangenomen leraren in regionale kranten zouden worden gepubliceerd. Tot
hun verbazing werd Doreen uitgekozen. Andere sollicitanten die Doreen
kenden, vroegen zich af of zij wellicht connecties met de regering had. Ze
verzekerde hen dat ze geen enkele connectie had met iemand in de
regering. Doreen en haar man geloven dat hun sprong in het geloof rijkelijk
werd beloond door God.

OPROEP: Ik daag je uit om een sprong in het diepe te wagen en God te
bewijzen. God is trouw. Geef tienden en kijk of Hij Zijn belofte zoals
gegeven in Maleachi 3:10 zal vervullen.



17 mei 2025
HET ULTIEME ROLMODEL IN GEVEN

2 Korintiérs 9:6, 7 — 'Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie
overvloedig zaait, zal overvioedig oogsten. 7 Laat ieder zo veel geven als hij
zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie
blijmoedig geeft.”

In verschillende domeinen van het leven zijn er talloze rolmodellen in de
wereld die anderen inspireren. In het voetbal worden Ronaldo en Messi door
velen vereerd als rolmodellen. Evenzo basketbal-iconen als Michael Jordan
en LeBron James. Degenen die van atletiek houden, kijken vaak op naar
mensen als Usain Bold. Sommige jonge adventistische predikanten op de
universiteit noemden E.E. Cleveland, Charles D. Brooks of Mark Finley als
hun rolmodellen.

Als het gaat om geven, wie kunnen we dan als ons rolmodel nemen? Door
de geschiedenis heen hebben veel mensen gul aan God gegeven en als
inspiratie gediend. Toch is er één ultiem rolmodel in het geven: God zelf.

Neem de Bijbeltekst uit Johannes 3:16: ‘Want God had de wereld zo lief dat
Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” God gaf ons Zijn enige Zoon:
Jezus. Er was niets meer dat God had kunnen geven. Hij gaf ons alles. Jezus
was het meest waardevolle geschenk dat Hij kon geven om Zijn liefde voor
ieder van ons te tonen. In het geven zoals Hij deed, is God het rolmodel.

Als Zijn kinderen en volgelingen moeten we God navolgen. Om te geven
zoals Hij deed, moeten we door Zijn genade het beste geven waarmee Hij
ons heeft gezegend. De taak om het evangelie van verlossing bij iedereen
te brengen zal niet worden volbracht zonder naar God te kijken als ons
rolmodel.

OPROEP: Wil je dat God je rolmodel is in het geven? Laten we dan altijd
gul geven zoals we gezegend zijn.



24 mei 2025
KANSEN DUREN NOOIT EEUWIG

Prediker 9:10 — 'Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet,
want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in
het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.’

Het woord 'kans' wordt door de Longman Dictionary gedefinieerd als 'een
gunstig moment of gelegenheid die je in staat stelt iets te doen.' Als dat het
geval is, betekent dit dat momenten niet eeuwig duren, zoals we allemaal
weten. Ze komen en gaan.

Ieder van ons in de kerk krijgt de kans om iets te doen. Bij leven hebben
wij de kans om iets te doen wat we als we dood zijn niet kunnen doen. In
de kerk zijn en luisteren naar het woord van God is een kans of gelegenheid
die ons in staat stelt ons leven aan Jezus te geven. Het hebben van een
goede gezondheid is een kans om deel te nemen aan evangelisatie. Het
luisteren naar deze offerlezing is een gunstige gelegenheid die u en mij in
staat stelt om te geven voor de vooruitgang van Gods werk. Maar deze
gunstige momenten duren niet eeuwig.

OPROEP: Als je middelen hebt, beschouw het dan als een gunstig moment
om Gods werk te steunen. De kans om Gods werk met onze middelen te
ondersteunen zal niet eeuwig duren. Laten we, terwijl we vandaag geven
en blijven geven, die kansen aangrijpen om Gods zaak vandaag nog vooruit
te helpen.



31 mei 2025

GEMISTE KANSEN ZULLEN ZICH MISSCHIEN NOOIT MEER
VOORDOEN

Efeziérs 5:16 — 'Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte
tijd.”

Kansen duren niet eeuwig. Men zegt over kansen: ‘Gemiste kansen zullen
zich misschien nooit meer voordoen.” Als we er niet in slagen de huidige
kansen te benutten, hebben we geen garantie dat we in de toekomst
dezelfde kansen nog een keer zullen krijgen.

Woorden die vandaag onuitgesproken blijven, worden morgen misschien
nooit meer uitgesproken. Degenen die we vandaag niet bereiken, zullen
morgen misschien nooit meer worden bereikt. Degenen tot wie we vandaag
niet prediken, kunnen ons morgen vervolgen. De kans om te geven, als ze
wordt verwaarloosd, komt morgen misschien niet meer voor. En zelfs als
dat zo is, bereikt het misschien niet wat het vandaag had kunnen bereiken.

OPROEP: Ik vraag u daarom om goed gebruik te maken van elke
gelegenheid die zich voordoet om aan de zaak van God te geven, want
morgen zullen deze kansen die we hebben er misschien niet meer zijn. Geef
uw tiende terug en beloof offers met een biddend hart en een zelfverzekerde
geest, wetende dat iemand, ergens, God zal ontmoeten door uw gaven.



