7 juni 2025
DE PREDIKANT VERTRAAGDE

Psalm 119:60 — 'Ik haast mij, en aarzel niet om mij te houden aan Uw
geboden.

Een predikant kreeg de opdracht om een evangelisatiecampagne uit te
voeren in een bepaalde stad. De volgende dag ontmoette hij tijdens een
wandeling door de stad onverwacht een oude klasgenoot die hij al jaren niet
meer had gezien. Beiden waren blij om elkaar na zo'n lange tijd te
ontmoeten. De vriend informeerde naar de reden van zijn bezoek. De
predikant legde uit dat hij een pre-campagne voerde ter voorbereiding op
de publieke campagne die over drie maanden gepland staat. De vriend
beloofde de eerste persoon te zijn die zich tijdens de komende campagne
zou laten dopen.

De predikant overwoog zijn vriend de volgende dag uit te nodigen voor de
kerk, maar zag ervan af en troostte zich met de gedachte dat hij dat over
drie maanden zou doen. Ze gingen uit elkaar, in de hoop zich over drie
maanden te herenigen.

We zijn drie maanden verder. Op de ochtend van de eerste bijeenkomst
gingen de districtspastor en de predikant naar de ontmoetingsplaats. Bij
aankomst zag de predikant een tent die ongeveer honderd meter verderop
was opgezet. In de veronderstelling dat het voor een begrafenis was, vroeg
de predikant wie er was overleden. De pastor deelde de naam van de
overledene. Het was de vriend van de predikant die had beloofd zich op
diezelfde bijeenkomst te laten dopen. De predikant was erg verdrietig. Hij
had er spijt van dat hij zo lang had gewacht met het uitnodigen van zijn
vriend om Jezus aan te nemen.

OPROEP: Ook wij kunnen wachten met het bereiken van mensen. Laten
we nu geven terwijl we anderen kunnen bereiken met de boodschap van
God. Morgen zullen sommige van de mensen die we hadden kunnen
bereiken, wellicht zijn overleden.



14 juni 2025

OFFERS TONEN MIJN LIEFDE VOOR MENSEN

Psalm 116:18, 19 — 'En mijn geloften aan de Heer inlossen, in het bijzijn
van heel Zijn volk, in de voorhoven van het huis van de Heer, binnen uw
muren, Jeruzalem.’

Jezus gaf de twee grootste geboden in Matthels 22:36-40. Het op één na

grootste gebod luidt: ‘Heb uw naaste lief als uzelf." We tonen op
verschillende manieren liefde voor onze naasten. Een van de manieren om
onze liefde voor hen te tonen, is door er voor hen te zijn als ze moeilijke
levensuitdagingen doormaken. Ze in het ziekenhuis bezoeken als ze ziek
zijn en ze een helpende hand bieden als ze dat nodig hebben.

Ellen White wijst op een ander middel voor ons om onze liefde voor anderen
te tonen. Ze schrijft: ‘Hoe meer we investeren in de zaak van God om te
helpen bij de redding van zielen, hoe dichter ze bij ons hart zullen worden
gebracht.” (Testimonies for the Church, vol. 3, p. 405).

Onze liefde voor onze naasten moet zich niet alleen manifesteren in het
voorzien in hun fysieke behoeften; we moeten ook investeren in hun
redding. Als we onze tienden en offers teruggeven, investeren we in Gods
werk.

Door te geven aan de zaak van God, zullen onze harten dichter bij de
mannen, vrouwen, jongens en meisjes komen voor wie Jezus stierf. Zoals
Ellen White zei: ‘Als u God boven alles liefhebt, en uw naaste als uzelf,
geloven wij dat u tastbare bewijzen van hetzelfde zult geven in vrijwillige
offers voor ons zendingswerk.” (The Review and Herald, 8 januari 1889).

OPROEP: Ik nodig je uit om je liefde voor God en je naasten te tonen door
royaal te geven voor de redding van je broeders en zusters die op zoek zijn
naar de waarheid.



21 juni 2025
EEN BERUCHTE STUDENT WORDT GEDOOPT
Lukas 1:37 — 'Want voor God is niets onmogelijk.’

Mundia volgde zijn BA-graad in theologie aan de Solusi Universiteit in
Zimbabwe. Dr. Cornelius Matandiko, een gerenommeerd evangelist en
kerkleider, organiseerde een week van spiritualiteit op de campus. Mundia,
vergezeld door zijn vrouw en hun twee jonge jongens, zat op de achterste
rij van de kerk, een plaats gereserveerd voor ouders met kinderen.

Elke avond, als ze in de kerk naar de boeiende boodschap zaten te luisteren,
stond er een jongeman voor hen die consequent met zijn metgezellen
praatte en lachte. Mundia besefte dat als de jongeman zijn gedrag niet
veranderde, veel mensen, inclusief hijzelf, geen baat zouden hebben bij de
predikingen. Dit zette Mundia ertoe aan om voor deze jongeman te gaan
bidden. Het leek er echter op dat hoe meer hij bad, hoe meer de jongeman
zijn storende gedrag intensiveerde.

Voordat de week eindigde, tijdens Matandiko's oproep aan de aanwezigen
om Jezus te aanvaarden door middel van de doop, was Mundia verrast om
de lastige jongeman te zien opstaan en naar voren te lopen. Mundia vroeg
zich af of de jongeman het meende. De volgende dag keerde de jongeman
terug naar zijn gebruikelijke stoel, maar deze keer gedroeg hij zich anders.
Hij zat rustig, luisterde aandachtig en was een van de velen die zich lieten
dopen. Onze scholen spelen een cruciale rol om jongeren kennis te laten
maken met Jezus. We hebben deze scholen overal nodig, maar voor de
oprichting ervan zijn aanzienlijke financiéle middelen nodig.

OPROEP: Mogen we doorgaan met het genereus geven van ons op
percentages gebaseerde offer - de Belofte - zodat veel meer jonge mensen
die op onze scholen komen studeren, tot de kennis van Jezus Christus
komen.



28 juni 2025

VANWEGE WAT ONS TE WACHTEN STAAT

Jesaja 53:5, 6 — 'Om onze zonden werd hij doorboord, om onze
wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede, zijn
striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht
zijn eigen weg,; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem
neerkomen.’

Een van de hoofdstukken in de Bijbel die het werk van Jezus beschrijft is
Jesaja 53. Hij is een lijdende dienaar. De vraag is, hoe kon het dat onze
Heer en Verlosser alles wat Hij doormaakte zonder morren kon doorstaan?
‘Wat schraagde de Zoon van God tijdens Zijn leven van zwoegen en
opoffering? Hij zag de resultaten van de barensweeén van Zijn ziel en was
tevreden. Terwijl Hij in de eeuwigheid keek, aanschouwde Hij het geluk van
hen die door Zijn vernedering vergeving en eeuwig leven hadden
ontvangen. Zijn oor ving de kreet van de verlosten op. Hij hoorde het lied
van Mozes en het Lam zingen.’ (Ellen White p. 601)

De vreugde om de redding te zien van degenen voor wie Hij leed,
motiveerde onze Heer om alles te doorstaan. Broeders en zusters, in
afwachting hoorde Hij uw overwinningskreet. Hij hoorde u en mij het lied
van Mozes en het Lam zingen. Laten we, in navolging van het voorbeeld
van onze Meester, ontberingen doorstaan en ons opofferen aan de zaak van
God. Er wacht ons vreugde als we ons hemelse thuis bereiken. Stel je de
schreeuw voor van iemand die gered is door jouw geven. Stel je voor dat
iemand het lied van Mozes en het Lam zingt omdat je trouw tienden en
offers hebt teruggegeven.

OPROEP: Laten we geven met de toekomst in gedachten. Als Christus in
het middelpunt staat van alles wat we doen, kunnen we ons verheugen,
wetende dat ons geven een verschil maakt.



