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Voor wie het einde

van de tijd komt

Opdracht van de vorige week

Je hoort en ziet elke dag van alles — maar hoe weet je of iets echt waar is?

Wat helpt jou het meest om dat te bepalen: je gevoel, bewijs, de Bijbel, of iets
anders?

Kies er één en leg kort uit waarom dat jou helpt, en of je denkt dat het bij God past.

Lees samen
2 Petrus 2:1-11

IUsbrekervraag
Wat denk jij: kan iedereen z'n eigen waarheid hebben? Of is er maar één echte
waarheid?

Inspiratie
‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.”

Behandel de tekst

Je merkt het misschien niet meteen, maar ook in kerken, op sociale media en in
YouTube-preken kunnen verkeerde invioeden binnenkomen. Sommige mensen
zeggen dingen die lijken op de waarheid, maar die je juist wegtrekken bij Jezus. In
2 Petrus 2:1-11 waarschuwt Petrus ons daarom: blijf scherp, of je nu jong bent of
volwassen.

Hij schrijft: ‘Maar er zijn in het volk van Israél ook valse profeten geweest. En net zo
zullen er bij jullie in de kerk valse leraren zijn’ (vers 1). Dat klinkt heftig, maar het is
echt zo. Niet iedereen die over God of Jezus praat, doet dat met een zuiver hart.
Sommige mensen verdraaien het geloof. Ze doen alsof ze bij Jezus horen, maar in
hun woorden en daden laten ze Hem los. Ze willen liever zelf bepalen wat waar is,
in plaats van Jezus te volgen. Petrus zegt zelfs: Ze zullen hun eigen meester, die
hen vrijgekocht heeft, afwijzen. (vers 1).

Voor jongeren vandaag betekent dat: let op wie je volgt. Niet elke spreker of
influencer die christelijk klinkt, spreekt de waarheid. Soms draait het vooral om
geld, macht of aandacht. Petrus zegt daarover: ‘Ze vertellen jullie verzonnen
verhalen om er zelf beter van te worden’ (vers 3). Dus stel jezelf de vraag: Brengt
wat ik hoor mij dichter bij Jezus, of leidt het me juist bij Hem vandaan? Word ik
geholpen zuiver te leven, of wordt zonde goedgepraat?

Petrus legt uit dat verkeerde leer niet zonder gevolgen blijft. Het beinvloedt je
denken én je gedrag. Hij schrijft in vers 2: * Veel mensen zullen naar hen luisteren
en mee gaan doen met hun slechte gedrag.’” Als je niet trouw blijft aan Jezus, raak
je los van de waarheid. Je geloof wordt dan oppervlakkig of zelfs schadelijk. Je
raakt gewend aan zonde en leeft niet meer tot eer van God.

Petrus laat zien dat God het kwaad serieus neemt. In het verleden strafte God
mensen die bewust het verkeerde kozen — denk aan de tijd van Noach of aan
Sodom en Gomorra. Zo zal God ook nu rechtspreken. Dat klinkt streng, maar het
laat zien: God is eerlijk en rechtvaardig.

Toch is er in dit alles ook hoop. Petrus zegt ook: De Heer redde Noach en hij redde
Lot, een goed mens (verzen 5 en 7). En: ‘Ook nu zal de Heer de mensen redden
die eerbied voor hem hebben en die hun geloof niet verliezen’ (vers 9).

1 Spreuken 4:23; NBV21

2E KWARTAAL 2025



Dat is een bemoediging. Ook al is het soms lastig om als christen te leven, God ziet
je trouw. Hij laat je niet los als jij Hem blijft volgen.
Petrus beschrijft de valse leraren als trots en brutaal. Ze beledigen geestelijke
machten, terwijl zelfs engelen dat niet durven. Ze denken dat ze boven alles staan.
(verzen 10-11).
Dat leert ons iets belangrijks: blijf nederig. Leef met respect voor God. Laat je niet
meeslepen door mensen die zichzelf belangrijker maken dan Jezus. Het christelijk
geloof draait niet om jezelf op de eerste plek zetten, maar om Jezus als Heer te
erkennen.
Deze tekst uit 2 Petrus is niet makkelijk, maar we moeten de waarschuwing wel
serieus nemen:

Sommige mensen verdraaien het geloof — zelfs in de kerk.

Hun invloed kan je verder bij Jezus vandaan brengen.

God laat kwaad niet zomaar doorgaan.

Maar: Hij redt wie Hem blijft vertrouwen.

Daarom: leef nederig, waakzaam en dicht bij Jezus.
Wie beinvloedt jouw geloof? Laat jij je leiden door de waarheid van Jezus, of door
stemmen die alleen maar goed klinken?
Bid vandaag: ‘Heer, geef mij wijsheid om het verschil te zien tussen goed en kwaad.
Help mij trouw te blijven aan U, wat er ook gebeurt.” Want: ‘De Heer zal de mensen
redden die eerbied voor hem hebben en die hun geloof niet verliezen.’(vers 9)
Blijf wakker. Blijf dicht bij Jezus. Hij is de waarheid die echt vrijmaakt.

Gespreksvragen

» Wat denk jij dat een ‘valse leraar’ is? Heb je weleens iets gehoord, online of
in een kerk, waarvan je later dacht: ‘Hmm... klopt dit eigenlijk wel met wat
de Bijbel zegt?’ Wat deed je toen?

> In vers 1 staat dat sommige mensen Jezus afwijzen, terwijl Hij juist hun
Redder is.

Hoe kun je merken of iemand Jezus écht volgt, niet alleen met mooie
woorden, maar ook met hoe diegene leeft?

» Petrus zegt dat valse leraren vaak mooie verhalen vertellen ‘om er zelf beter
van te worden’ (vers 3). Welke gevaren zie jij in het volgen van ‘influencers’
die geloof gebruiken voor hun eigen voordeel?

> In vers 9 zegt Petrus dat God mensen redt die eerbied voor Hem hebben.
Wat betekent dat voor jou: respect hebben voor God? En hoe kun je dat
laten zien in je keuzes of gedrag?

Opdracht

Denk eens terug aan een moment waarop je het lastig had - je zat ergens mee,
voelde je rot, of zat in de problemen.

¢ Wat gebeurde er precies?

¢ Wie hielp jou, en op welke manier?

¢ Hoe voelde dat voor jou op dat moment?

¢ Wat leerde je ervan over vriendelijkheid, hulp en vertrouwen?

Schrijf je verhaal in een paar zinnen op, en vertel het in de groep als je dat wilt.
Denk na over hoe belangrijk het is dat iemand er op het juiste moment voor je is —
en hoe jij misschien ook zo'n helper voor iemand anders kunt zijn.

‘Blijf elkaar daarom moed inspreken, en blijf elkaar helpen.’ 2

2 1 Tessalonicenzen 5:11; BGT
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