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Opdracht van de vorige week 
Lees Ezechiël 1:4-14 en ontdek hoe Ezechiël een indrukwekkend visioen beschrijft 

van vreemde wezens, wielen met ogen en flitsend vuur, alsof je naar een film kijkt. 

Teken of beschrijf één van de wezens zoals jij het je voorstelt en bespreek daarna 

samen wat jullie opviel, wat je vreemd vond, en wat God volgens jou met dit visioen 

wil zeggen. 

 

Lees samen 
Ezechiël 1:4-14 

 

IJsbrekervraag 
Als jij in een film God mocht laten zien met geluid en speciale effecten, hoe zou je 

dat doen? Welke kleuren, geluiden of beelden zou je gebruiken? 

 

Inspiratie 
‘Ik dank de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Heer, mijn God, u 

bent machtig! Alles rondom u is stralend en mooi.’1 

 

Behandel  de tekst 
Je bevindt je op een stille plek, midden in een uitgestrekt veld. De lucht wordt 

donker. Aan de horizon komt een enorme storm opzetten. Donkere wolken, 

bliksem, vuur... En midden in dat vuur zie je iets dat glanst als goud. Dit is geen 

gewone storm. Dit is wat de profeet Ezechiël zag in een visioen. Hij was bij het 

Kebar-kanaal, ver van huis in Babylonië, toen God zich aan hem liet zien (vers 1-3). 

Wat Ezechiël zag, was echt. Geen fantasie of sciencefiction. Het was een visioen uit 

de hemel, vol symbolen. God wilde Ezechiël — en ons — iets belangrijks laten zien. 

In Ezechiël 1:4-14 beschrijft hij vier bijzondere wezens. Ze zagen er indrukwekkend 

uit, bijna eng: vier gezichten, vier vleugels, benen die leken op blinkend koper, en 

ze bewogen zo snel als bliksem. Maar waarom liet God dit zien? En wat betekent 

dat voor ons vandaag? 

De wezens die Ezechiël zag, waren engelen, ook wel ‘cherubs’2 genoemd. Ze 

waren niet schattig  of klein, maar krachtig en indrukwekkend. Alles aan hen 

straalde kracht en heiligheid uit: vuur, bliksem, glanzend metaal. Ze hadden vier 

gezichten: een mens, een leeuw, een stier en een adelaar. Elk gezicht staat voor 

iets uit Gods schepping: 

• De mens als beeld van God. 

• De leeuw is de koning van de dieren. 

• De stier is sterk en werkt hard. 

• De adelaar als heerser van de lucht.  

Hiermee laat God zien: Hij is de Schepper van alles. Hij staat boven mens en dier, 

boven aarde en lucht. Soms vraag je je misschien af of God echt alles in de hand 

heeft. Dan zegt dit visioen: ja, God is machtig, heilig, en ver boven deze wereld 

verheven. 

De vier wezens bewegen zonder te draaien. Ze gaan precies waar de Geest van 

God hen stuurt (vers 12). Ze flitsen heen en weer als bliksem (vers 14). Wat zegt 

dat ons? 

 
1 Psalm 104:1-2; BGT 
2 Ezechiël 10:20; NBV 
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God is niet stil of ver weg. Ook al zat Ezechiël in een vreemd land, ver van huis, 

God liet zien: Ik ben overal. Zijn troon staat niet stil in een tempel. Hij beweegt. Hij 

is bij zijn volk, ook als het moeilijk is. 

Dat is goed nieuws. Ook als jij je alleen voelt, ver weg of in de war, is God dichtbij. 

Hij ziet jou. Hij komt naar je toe. Hij wil je leiden. Waar je ook bent, Hij laat je niet 

los. 

Misschien denk je: ‘Wat moet ik met zo’n raar verhaal? Vier wezens met vier 

gezichten?’ Maar juist dat laat iets belangrijks zien: Gods wereld is groter dan wat 

wij kunnen begrijpen. 

De Bijbel laat vaak dingen zien die vreemd of mysterieus zijn. Dat is niet om je te 

verwarren, maar om te laten zien hoe groot en bijzonder God is. God wil dat we ons 

verwonderen. Dat we respect en ontzag voor Hem hebben. Dat we erkennen: Hij is 

groter dan wij. 

Voor jongeren is dat belangrijk in een wereld waarin we alles willen snappen en 

onder controle houden. Dit visioen laat zien: je hoeft niet alles te begrijpen om op 

God te vertrouwen. Hij is trouw. Hij is krachtig. En Hij werkt aan herstel, ook als jij 

het nog niet ziet. 

Ezechiël 1:4-14 is geen makkelijk verhaal, maar wel een krachtig visioen. Het laat je 

zien wie God is: heilig, aanwezig, en vol kracht. Het herinnert je eraan dat jij niet 

alleen bent. God is dichtbij, ook als het stormt in je leven. Zijn Geest beweegt, zijn 

vuur brandt, en zijn bliksem flitst, misschien wel recht naar jouw hart. 

 

Gespreksvragen 
➢ De wezens hadden vier gezichten: mens, leeuw, stier en adelaar. Welk 

gezicht past volgens jou het best bij God? Waarom? 

➢ Ezechiël was ver van huis, maar God was toch dichtbij. Heb jij je weleens 

alleen gevoeld? Denk je dat God toen ook dichtbij was? 

➢ Waarom denk je dat God vuur, bliksem en glanzend metaal gebruikt om iets 

te laten zien? Wat zegt dat over Hem? 

➢ Stel dat jij zo’n visioen zou krijgen, net als Ezechiël. Wat zou je dan voelen? 

Zou je het aan iemand vertellen? 

➢ God is groter dan wij kunnen snappen. Wat betekent dat voor jou in je eigen 

leven? 

 

Opdracht 
Je mag ineens naar de plek van je dromen: Een land, stad, festival of vakantie waar 

je al lang naar verlangt. Hoe reageer je? Ben je stil van geluk? Of roep je het uit 

zodat iedereen het weet? 

1. Schrijf of teken hoe jij jouw blijdschap zou laten zien als je eindelijk naar je 

droombestemming mag. 

o Wat doe je? 

o Wat zeg je? 

o Hoe voel je je? 

o Laat je het aan anderen zien? 

2. Lees Psalm 122:1: ‘Ik was heel blij toen mijn vrienden mij vroegen: ‘Ga je 

mee naar het huis van de Heer?’ 

3. Vergelijk jouw reactie met die van de schrijver van de psalm. 

o Waar werd hij blij van?  

o Lijkt zijn blijdschap op die van jou?  

o Waar word jij blij van als het om God gaat?  

o Hoe kun je die blijdschap laten zien of delen? 

Deel jouw blijdschap met je groep  


