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Opdracht van de vorige week 
Kies een plek bij HOOP of VERWACHTING, het woord dat het beste past bij hoe jij 

nu in het leven staat, en denk kort na over waarom je daar staat. 

Deel dit even met iemand naast je en luister daarna samen naar een paar reacties 

uit de groep, met deze gedachte in je hoofd: verwachting kijkt naar wat er gaat 

gebeuren, hoop vertrouwt op Wie met je meegaat. 

 

Lees samen 
Kolossenzen 1:21–29 

 

IJsbrekervraag 
Als jij één gewoonte of eigenschap van jezelf zou kunnen veranderen, welke zou 

dat zijn? En waarom? 

 

Inspiratie 
‘Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag.’1 

 

Behandel  de tekst 
Stel je eens voor dat je telefoon geen verbinding meer heeft. Geen wifi, geen 

bereik. Je kunt van alles proberen, maar er komt niets binnen en er gaat niets uit. 

Je bent afgesloten. 

Volgens Paulus was dat vroeger zo tussen mensen en God. In Kolossenzen 1:21–

29 schrijft hij: ‘vroeger waren jullie vijanden van God.’ Dat betekent niet dat God 

een hekel aan hen had. Het betekent dat er geen verbinding was. Hun manier van 

leven, hun keuzes, hun daden, hun manier van denken, zorgde voor afstand. 

Dat klinkt misschien heftig: ‘vijanden van God’. Maar als je eerlijk bent, herkennen 

we allemaal iets van die afstand. Wie kiest altijd voor het goede? Wie denkt nooit 

egoïstisch? Wie zegt nooit iets kwetsends? Paulus is duidelijk: door verkeerde 

keuzes leefden mensen zonder echte relatie met God. De verbinding was 

verbroken. 

Dan komt het goede nieuws. God liet het niet zo. Hij nam zelf het initiatief om vrede 

te maken. Hij stuurde zijn Zoon. Jezus werd mens en stierf. Door zijn dood is er 

vergeving. Niet een beetje, maar helemaal. Paulus schrijft dat gelovigen daardoor 

heilig, goed en volmaakt voor Gods troon kunnen staan. Dat betekent niet dat je 

nooit meer fouten maakt. Het betekent dat God naar je kijkt door wat Jezus heeft 

gedaan. Je identiteit verandert. Je gaat van vijand naar vriend. Je mag echt 

opnieuw beginnen. 

Maar Paulus zegt er ook iets belangrijks bij: je geloof moet sterk blijven. Blijf 

vertrouwen op het goede nieuws. Geef het niet op. 

Voor jongeren nu kan dat er zo uitzien: 

• Ga niet mee met elke trend als die je bij God vandaan trekt. 

• Blijf geloven, ook als klasgenoten je geloof raar vinden. 

• Maak tijd voor gebed en Bijbellezen, ook als je agenda vol is. 

Geloof is geen keuze die je een keer maakt. Je kiest elke dag opnieuw om met God 

te leven. 

Als Paulus dit schrijft, zit hij in de gevangenis. Hij krijgt tegenstand en lijdt veel. 

Toch zegt hij dat hij blij is dat hij mag lijden voor de kerk. Hij reisde de wereld rond 
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om mensen over Jezus te vertellen. Dat kostte hem vrijheid, veiligheid en gemak. 

Toch zag hij zijn lijden als deel van zijn taak. Dit laat zien dat geloven niet altijd 

makkelijk is. Soms moet je ergens voor staan. Soms kost het je iets. Maar als je 

weet waarom je het doet, krijgt lijden zin. 

Paulus gaat verder en legt uit dat hij van God de opdracht kreeg zijn boodschap 

over Jezus aan iedereen te verkondigen. Hij noemt deze boodschap een geheim 

dat eeuwenlang verborgen was. Dat geheim is dit: ‘Christus is aanwezig in jullie’. 

Niet alleen bij een volk, niet alleen bij speciale mensen, maar bij iedereen die 

gelooft. Dat is revolutionair. God is niet ver weg. Hij woont in mensen. Dat betekent 

dat je nooit alleen bent. Paulus zegt zelfs: dankzij Christus krijgen jullie een 

schitterende toekomst. Dat gaat niet alleen over later in de hemel, maar ook in het 

hier en nu. Je leven heeft richting. Je bent onderdeel van iets groters. 

Paulus heeft een doel: dat ieder mens groeit tot een volwassen christen. Niet 

foutloos, maar sterk in geloof. Geworteld. Groeiend. 

Hij gebruikt al zijn wijsheid om mensen te onderwijzen en te waarschuwen. En hij 

zegt eerlijk dat het een strijd is. Maar hij vertrouwt op Gods kracht die in hem 

werkt. 

En dat geldt ook voor jou: je hoeft het niet alleen te doen. God werkt in je. Hij geeft 

kracht om te groeien. 

Wat neem jij mee? 

Kolossenzen 1:21–29 laat een enorme verandering zien: 

• Van vijand naar vriend. 

• Van schuld naar vergeving. 

• Van afstand naar verbinding. 

• Van zwak naar sterk. 

Dit is geen klein verschil. Dit verandert je hele leven. 

De vraag is niet of dit waar is. De vraag is: durf jij het te geloven voor jezelf? Durf je 

te leven vanuit die nieuwe identiteit, ook als het moeilijk wordt? Ook als anderen 

het niet begrijpen? 

Paulus is duidelijk: Christus leeft in je. Dat is geen mooi idee, maar een 

werkelijkheid. En als Hij echt in je leeft, kan je leven nooit meer hetzelfde blijven. 

 

Gespreksvragen 
➢ Paulus zegt dat mensen vroeger ‘vijanden van God’ waren. Wat vind jij 

hiervan? Heb jij weleens het gevoel dat je ver van God af zit? 

➢ Door Jezus ga je van vijand naar vriend. Wat betekent die verandering voor 

jouw identiteit? Zie jij jezelf echt als vriend van God? Waarom wel of niet? 

➢ Geloof moet sterk blijven. Wat maakt het voor jou lastig om te blijven 

geloven? Wat helpt jou juist dicht bij God te blijven?  

➢ Paulus zat in de gevangenis voor zijn geloof. Heb jij weleens gedoe gehad 

omdat je christen bent? Wat deed dat met je? 

➢ Paulus wil dat je groeit in je geloof. Waar wil jij in groeien? En wat is één 

kleine stap die je deze week kunt zetten? 

 

 

Opdracht:  
Denk aan een moment waarop jij echt niet meer wist wat je moest geloven. Je 

hoorde verschillende verhalen of meningen en je raakte in de war. Misschien was 

het iets op sociale media, op school, in je vriendengroep of in de kerk. 

Vertel de groep: 

• Wat gebeurde er precies? 

• Welke verschillende dingen hoorde je? 
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• Wat deed dat met jou? 

• Hoe ben je ermee omgegaan? 

• Wat heb je ervan geleerd? 

In de Bijbel staat in Jakobus 1:5: 

‘Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Dan moet je 

God om die wijsheid vragen. Hij zal je die zeker geven. Want God geeft de mensen 

allerlei goede dingen, zomaar, zonder er iets voor terug te vragen.’ 

• Wat betekent het voor jou dat God zegt dat je Hem om wijsheid mag 

vragen? 

 

Deel alleen wat je wilt delen. Luister naar elkaar zonder oordeel. 

 

 

 

 

 


