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Erfgenamen van beloften,

gevangenen van hoop

Opdracht van de vorige week

Hoe leef je met vertrouwen, zelfs als je Gods belofte nog niet ziet? Neem de tijd om
hierover na te denken, praat er samen over en schrijf een korte brief aan jezelf
waarin je jouw hoop, vertrouwen en manier van leven vanuit die hoop verwoordt.

Lees samen
Jozua 13:1-7

IUJsbrekervraag
Heb jij weleens iets zo lang uitgesteld omdat het gewoon te veel leek? Wat hielp
jou om toch te beginnen?

Inspiratie

‘Maar mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht. Zij lopen zonder
moe te worden. Zij rennen zonder te struikelen. Ze zijn zo sterk als een adelaar, die
vertrouwt op zijn krachtige vleugels.’

Behandel de tekst

Ken je dat gevoel? Je hebt net iets belangrijks gedaan. Je voelt je trots. En dan zegt
iemand: ‘Mooi, maar we zijn er nog niet.” Dat is precies wat er gebeurt in Jozua 13.
Jozua is oud. Hij heeft lang gevochten, het volk geleid en grote overwinningen
behaald. Hij had kunnen uitrusten. Maar dan spreekt God tegen hem: Je bent al
oud. Maar er is nog veel land dat je moet veroveren.’ (vers 1) Wat een boodschap!
God zegt eigenlijk: ‘Ik ben nog niet klaar met jou.” Dat is een les voor ons als
jongeren.

1. Leeftijd is niet het belangrijkste; trouw zijn wel

Jozua is oud, maar dat maakt voor God niet uit. God kijkt naar wie trouw is en wie
beschikbaar is. In onze tijd gaat het vaak over hoe jong of getalenteerd je bent.
Maar in Gods ogen telt iets anders: Ben je beschikbaar? Wil je doorzetten, ook als
het moeilijk is?

Misschien ben je jong en denk je: ‘Wat kan ik nou doen voor God?’ Of misschien
voel je je juist moe van alles wat op je afkomt: school, werk, vrienden, je toekomst.
Maar net als bij Jozua zegt God ook tegen jou: ‘Er is nog werk te doen. Ik wil jou
gebruiken.’

2. Er is nog veel te doen in jouw leven én in de wereld

In vers 2 tot 6 noemt God gebieden op die nog veroverd moeten worden. Het is
een lange lijst. Het lijkt alsof God zegt: ‘Kijk hoeveel er nog open ligt.” Voor Israél
ging het om echt land. Voor ons betekent het: er zijn nog plekken in ons leven en in
de wereld waar Gods liefde nog niet zichtbaar is. Misschien wil God aan jouw
karakter werken. Denk aan: vergeven, rustig blijven, eerlijk zijn of geduld hebben.
Of misschien zijn er mensen in jouw omgeving die Jezus nog niet kennen. Denk
aan je klas, je sportteam of je vriendengroep. Al die plekken mogen gevuld worden
met liefde, rechtvaardigheid en geloof.

3. God doet het grote werk en wij mogen meedoen

God zegt in vers 6: ‘Ikzelf zal de volken voor jullie wegjagen.” Met andere woorden:
Jozua hoeft het niet alleen te doen. God gaat voor hem uit. Wat moest Jozua doen?
Vertrouwen en gehoorzamen. Het land verdelen, zoals God het zegt.

1 Jesaja 40:3; BGT
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Ook wij hoeven het niet alleen te doen. God werkt mee. Hij vraagt geen perfecte
prestaties. Hij vraagt trouw. Ben jij bereid verschil te maken op school, in je kerk of
in je vriendengroep?

God wil je helpen. Net als bij Jozua.

4. ledereen heeft verantwoordelijkheid, niet alleen leiders

Jozua moest het land verdelen onder de stammen. leder kreeg een eigen deel.

Dat betekent: iedereen kreeg verantwoordelijkheid. Zo is het ook in Gods
Koninkrijk. Of je nu jong bent of oud, ervaren of net begonnen: God wil jou
gebruiken. Misschien kun je helpen bij de jeugdgroep. Of bidden met iemand. Of
jouw talent inzetten in de kerk. Of gewoon trouw zijn in kleine dingen. In Gods ogen
is alles belangrijk.

Slotgedachte: Jij bent geroepen, ook als het werk groot lijkt

Jozua was oud. Het werk was nog niet af. Maar God zei: ‘lk ben nog niet klaar.’

Dat geldt ook voor jou. Er is nog zoveel te doen —in je hart, in je omgeving, in de
wereld. Maar je staat er niet alleen voor. Jongere, God is met jou. Hij roept jou. Laat
je niet tegenhouden door wat nog niet af is. Kijk naar Hem. Vertrouw op Hem. Zet
de volgende stap. Want het mooiste werk gebeurt niet alleen bij grote
overwinningen. Het gebeurt juist in kleine momenten van trouw aan Gods stem.

Gespreksvragen

> Als God vandaag tegen jou zou zeggen: ‘Ilk ben nog niet klaar met jou’, wat
zou dat bij jou oproepen?

» Wat betekent ‘trouw zijn’ voor jou in het dagelijks leven? Kun je daar een
voorbeeld van geven?

» Stel: God geeft jou één taak om zijn liefde te laten zien op school, wat zou je
dan doen?

> Heb je weleens het gevoel gehad dat je niet goed genoeg was om iets voor
God te doen? Hoe ga je daarmee om?

» Welke talenten of eigenschappen van jezelf zou je meer willen inzetten voor
iets goeds of voor God?

» Wat motiveert jou om door te gaan als iets veel werk is of als je moe bent?

Opdracht
Het volk Israél laat de woestijn achter zich en staat aan het begin van iets groots:
het beloofde land innemen. God geeft Jozua één duidelijke opdracht om te slagen:
Je moet sterk en dapper zijn.
Stap 1 - Lees samen Jozua 1:6-9
Laat één iemand uit de groep deze verzen hardop voorlezen.
Let goed op wat God Jozua meerdere keren zegt.
Stap 2 - Bespreek deze vragen:
1. Welke woorden herhaalt God in deze tekst? Waarom denk je dat Hij dat
doet?
2. Hoe kunnen wij elkaar bemoedigen om te blijven vertrouwen, ook als het
spannend is?
Stap 3 - Samen creatief:
Maak als groep een mini-poster of A4-blad met daarop:
o Jullie eigen vertaling van Gods opdracht aan Jozua.
o Een lijstje met 3 situaties waarin jongeren vandaag sterk en dapper mogen
zijn
o Eén Bijbeltekst die jullie passend vinden
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Schrijf kleine kaartjes met een bemoedigende boodschap of Bijbeltekst en geef ze
aan iemand uit de groep die dat nodig heeft.
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