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De wet uitleven

Opdracht van de vorige week
Toon jij in je gedrag dat je van God houdt, ook als het lastig is: zoals op school, als
anderen iets anders willen, of als regels en keuzes botsen met wat je gelooft?

Lees samen
Exodus 23:1-9

IUJsbrekervraag
Je ziet per ongeluk de toets van morgen. Gebruik je die info, of blijf je eerlijk?

Inspiratie
‘Vertel dan geen leugens over anderen. Zeg geen dingen die niet waar zijn."

Behandel de tekst

In onze wereld lijkt liegen soms makkelijker dan eerlijk zijn. Maar in Exodus 23:1-9
geeft God ons een duidelijke en sterke boodschap. Die is niet alleen bedoeld voor
rechters of volwassenen, maar ook voor jou. Jij maakt elke dag keuzes over
eerlijkheid, rechtvaardigheid en hoe je met anderen omgaat. Laten we deze tekst
stap voor stap bekijken, zodat we begrijpen wat die vandaag voor ons betekent.

1. Ga niet zomaar met anderen mee - blijf bij de waarheid

Vers 2: Je moet altijd de waarheid spreken in een rechtszaak. Als bijna alle andere
mensen liegen, moet je toch de waarheid spreken.’

Stel je voor: je klasgenoten verspreiden een roddel over iemand. Jij weet dat het
niet waar is. Wat doe je? Ga je mee, of zeg je eerlijk wat jij weet?

God vraagt jou om eerlijk te blijven, ook als niemand anders dat doet.

Hij roept je op om bij de waarheid te blijven. Die hangt niet af van wat anderen
zeggen. De waarheid staat vast — net als God zelf.

2. Help ook mensen die je niet mag

Verzen 4-5: ‘Stel dat de koe of de ezel van je vijand verdwaald is. En stel dat jij dat
dier vindt. Dan moet je het terugbrengen...Ook al is de ezel van iemand met wie je
ruzie hebt.’

We hebben geen koeien of ezels meer op straat, maar het idee is duidelijk. Ook als
je iemand niet mag, moet je helpen als je kunt.

Misschien heb je ruzie gehad met een klasgenoot. Maar als hij of zij hulp nodig
heeft, bijvoorbeeld met zijn of haar laptop of een moeilijke opdracht, dan vraagt
God dat je hem of haar helpt.

Echte rechtvaardigheid gaat niet om wie je aardig vindt. Het gaat om liefde— zelfs
voor mensen met wie je moeite hebt. Jezus zei het zelf: Je moet ook van je
vijanden houden.™

3. Laat je niet omkopen — wees eerlijk

Vers 8:'Neem geen cadeaus aan in een rechtszaak. Want dat leidt tot oneerlijkheid
en tot liegen.” Misschien denk je: ik zit toch niet in een rechtszaal? Maar het gaat
hier niet alleen over geld of cadeaus. Soms doe je iets wat eigenlijk niet klopt,
omdat je er iets voor terugkrijgt. Bijvoorbeeld: je pest iemand mee, zodat je zelf niet
gepest wordt. Of je liegt om een vriend of vriendin een plezier te doen.

God wil dat jij kiest voor wat goed is, niet voor wat jou iets oplevert. Hij ziet jouw
hart — ook als anderen dat niet doen.

! Psalm 34:13; BGT
% Mattels 5:44: BGT
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4. Behandel vreemdelingen met respect

Vers 9: Je mag een vreemdeling niet slecht behandelen. Want jullie zijn zelf
vreemdelingen geweest in Egypte.’ In de tijd van de Bijbel waren Israélieten zelf
ooit vreemdelingen in Egypte. God herinnert hen daaraan.

Nu zie je ook mensen in je buurt of klas die uit een ander land komen, of die
anders zijn dan jij. Hoe ga je met hen om? Kijk je weg, of bied je een glimlach, een
praatje of hulp aan?

God wil dat we vriendelijk zijn voor mensen die zich alleen of anders voelen. Dat is
echte liefde.

Wat betekent dit voor jou?

Deze woorden uit Exodus zijn geen oude regels uit een stoffig boek. Ze laten zien
hoe jij eerlijk, sterk en liefdevol kunt leven.

In een wereld die vaak krom is, vraagt God of jij recht wilt doen. In wat je zegt, wat
je doet, en hoe je met anderen omgaat.

Eerlijkheid, moed, helpen, meeleven, dat zijn geen zwakke dingen. Dat is echte
kracht.

Durf jij op te staan voor wat goed en eerlijk is, ook als je alleen staat?

God zoekt jongeren die echt willen leven zoals Hij dat bedoelt. Ben jij er één van?

Gespreksvragen

» Waarom is het soms makkelijker om je mond te houden dan eerlijk te
zijn?
— Wat helpt jou om toch de waarheid te zeggen, ook als dat moeilijk is?

> Hoe weet je of je iemand helpt omdat je dat echt wilt, of omdat je er zelf
beter van wordt?
— Wat zit erachter als jij iemand helpt?

> Wat kun je doen als je merkt dat je iemand niet eerlijk behandelt,
bijvoorbeeld door zijn of haar uiterlijk of achtergrond?
— Wat zegt vers 9 (Je mag een vreemdeling niet slecht behandelen’)
daarover?

> Waarom zegt God dat je geen cadeaus mag aannemen bij een
rechtszaak?
— Hoe zorg jij ervoor dat beloningen of druk van anderen jouw keuzes niet
bepalen?

» Wat zou er gebeuren op school, in je team of in je vriendengroep als
iedereen eerlijk en rechtvaardig zou leven, zoals in Exodus 23?
— Wat kun jij zelf doen om daarmee te beginnen?

Opdracht : Wat kun jij worden?
Stap 1: Zelfonderzoek — wat zit er al in jou?
Schrijf op:
e Wat zijn dingen waar jij goed in bent? (Bijvoorbeeld: goed luisteren, handig
met techniek, mensen helpen, sporten, organiseren...)
e Wat vinden anderen vaak knap aan jou?
» Dit is jouw talent: wat je van nature al goed kunt.

Stap 2: Oefenen en groeien
Denk na en schrijf op:

e Wat wil je nog leren of beter kunnen?

o Wat moet je oefenen om beter te worden in wat je wilt doen later?
» Dit is je training: oefenen, leren en doorzetten.
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Stap 3: Waar is God in jouw plannen?
Beantwoord deze vragen:

e Hoe denk jij dat God jou wil gebruiken in de toekomst?

e Hoe kun je Hem vragen om leiding als je keuzes maakt voor school?
» Dit is Gods leiding: Hij kent jou en wil je helpen de juiste weg te vinden.

Stap 4: Samenvatting: Maak een poster waarin je laat zien:
e Watje talentis
o Wat je wilt leren
e Hoe God daarin met jou mee mag gaan

Je mag tekenen, schrijven of plaatjes gebruiken.

> Bespreek samen de volgende vraag en geef je antwoord:
Wat vind jij belangrijker: talent, training of Gods leiding? Waarom?
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