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Het verbond bij de Sinai

Opdracht van de vorige week

Denk na over een moment waarop iemand jou heeft geholpen, groot of klein. Sta
stil bij hoe dat voelde, wat het met jullie relatie deed, en hoe je daarna met die
persoon omging. Vertrouwde je diegene meer? Zocht je hem of haar vaker op?

Lees samen
Exodus 19:1-9

IUsbrekervraag
Als je huis in brand stond en je kon maar één ding meenemen, wat zou je kiezen?
Waarom?

Inspiratie
‘Israél, jij bent heel belangrijk voor mij, je bent heel veel waard. Ik houd zo veel van
jel"

Behandel de tekst

Na een lange reis door de woestijn komen de Israélieten aan bij een grote,
indrukwekkende berg: de berg Sinai. Ze zijn nu twee maanden weg uit Egypte,
waar ze jarenlang als slaven hebben geleefd. Onderweg hebben ze wonderen
gezien: de zee ging open, het leger van de farao verdween, en God leidde hen met
een wolk overdag en vuur ’s nachts.

Nu staan ze stil. Niet zomaar ergens, maar op een bijzondere plek. Hier wil God
hen ontmoeten. Hij wil met hen spreken, niet alleen met Mozes maar met het hele
volk.

Mozes, de leider van het volk, klimt de berg op om met God te praten. Wat God dan
zegt, is niet alleen belangrijk voor de Israélieten, maar ook voor ons:

Jullie hebben gezien wat ik, de Heer, met de Egyptenaren gedaan heb. En jullie
hebben gemerkt dat ik jullie snel en veilig hier bij mij gebracht heb.’ (vers 4)

God herinnert het volk eraan dat Hij hen heeft gered. Niet omdat zij zo goed waren,
maar omdat Hij van hen houdt. En dat is nog maar het begin. Hij zegt: ‘Nu moeten
jullie goed naar mij luisteren. En jullie moeten je houden aan de afspraken met mij.
Dan zullen jullie een kostbaar bezit voor mij zijn.” (vers 5)

God wil meer zijn dan alleen hun Redder. Hij wil een relatie. Hij wil dat ze bij Hem
horen. Hij noemt hen ‘kostbaar’, ‘heilig’ en ‘speciaal’. Maar Hij vraagt ook iets terug:
luisteren en trouw zijn aan Hem.

Mozes gaat terug naar het volk en vertelt wat God heeft gezegd. Het volk reageert
samen:

‘We zullen alles doen wat de Heer gezegd heeft.’(vers 8)

Dat klinkt als een mooie belofte. Natuurlijk weten we dat het volk later vaak niet
trouw bleef. Toch is hun eerste reactie belangrijk: ze wilden het goede doen.

Hoe reageer jij? Als God jou uitnodigt om naar Hem te luisteren, Hem te volgen en
deel te zijn van zijn plan — wat zeg jij dan?

Misschien lijkt dit verhaal ver weg: een oude berg in de woestijn, een man die met
God praat. Toch is de boodschap nog steeds belangrijk. God zoekt mensen die
Hem echt willen volgen. Hij zegt tegen jou: ‘Ik heb je geholpen, Ik ben met je
meegegaan; wil jij nu naar Mij luisteren en met Mij leven?’

1 Jesaja 43:4; BGT
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Jij staat ook voor een keuze. Ga je je eigen weg? Of wil je bij iets groters horen?
God biedt een leven aan waarin jij:

Een kostbaar bezit bent voor Hem (vers 5)
Heilig bent — apart gezet voor een doel
Zijn stem hoort — Hij wil met jou spreken

In vers 9 zegt God dat Hij in een donkere wolk zal komen, zodat het volk Hem
hoort. Daarmee laat Hij iets bijzonders zien: Hij blijft niet op afstand, maar komt
dichtbij. En dat doet Hij nog steeds. Door Jezus en de heilige Geest wil Hij ook nu
dichtbij mensen zijn die Hem zoeken.

God heeft jou gemaakt met een reden. Jij bent geen toeval. Net zoals Hij toen het
volk Israél riep bij de berg Sinai, roept Hij nu jou.

Hij zegt tegen jou: ‘Kom bij Mij. Luister naar mijn stem. Leef je leven samen met

Mij.’

God wil meer zijn dan alleen je Redder. Hij wil je Vriend zijn. lemand die met je
meegaat, die je helpt, die je laat zien wat goed is.
Wat zeg jij tegen Hem?

Gespreksvragen

>

>

>

>

>

Waarom zou God niet alleen je Redder willen zijn, maar ook je Vriend en
Leider? Wat denk jij?

God noemde het volk ‘kostbaar’. Wat betekent dat voor jou? Voel jij je
weleens kostbaar?

Het volk zei: ‘We doen alles wat God zegt.’ Denk jij dat ze dat écht
meenden? En zou jij zoiets durven zeggen?

kunnen herkennen?

Als God jou roept en zegt: ‘Ik wil dichtbij je zijn’ — wat zou jij dan terug willen
doen?

Opdracht
Stellingen over geloof en gedrag:

1.

2.

‘Als je van God houdt, moet dat te zien zijn in hoe je leeft.’

Eens / Oneens / Weet niet

‘Het is moeilijker christen te zijn in de kerk dan op school.’

Eens / Oneens / Weet niet

‘Soms is het makkelijker om te doen wat anderen willen dan te doen
wat God wil.’

Eens / Oneens / Weet niet

‘Geloven zonder dat je gedrag verandert, is eigenlijk geen echt geloof’
Eens / Oneens / Weet niet

‘Gods liefde is onvoorwaardelijk, dus het maakt niet uit hoe ik leef.’
Eens / Oneens / Weet niet

‘Een relatie met God hebben is belangrijker dan regels volgen.’
Eens / Oneens / Weet niet

Leg uit waarom je dat antwoord hebt gekozen en deel je mening in de groep.
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