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Een hemels burgerschap

Opdracht van de vorige week

Praat met elkaar over momenten waarop je je echt jezelf voelt en op je plek bent.
Praat ook over tijden waarop je je buitengesloten of anders voelt, en wat dat met je
doet. Lees daarna samen Filippenzen 3:20 en bespreek wat het voor jou betekent
dat je bij God hoort, juist als je je hier soms niet helemaal thuis voelt.

Lees samen
Filippenzen 3:17 — 4:23

IUsbrekervraag
Als je aandacht een batterij is, wat laadt hem op en wat trekt hem leeg?

Inspiratie

‘De dingen die we om ons heen zien, zijn niet belangrijk. Het gaat om de dingen die
we nog niet zien. Want alle zichtbare dingen zullen verdwijnen, maar de dingen die
we nu nog niet zien, zijn eeuwig.”

Behandel de tekst

Er vraagt vandaag veel om je aandacht. School, werk, vrienden, sociale media en
wat anderen van je verwachten trekken aan je. Soms lijkt het alsof je alleen meetelt
als je succes hebt, er goed uitziet en alles onder controle houdt. Paulus schrijft zijn
brief aan de Filippenzen in een wereld die daar veel op lijkt. Hij zit zelfs in de
gevangenis. Toch laat hij zien hoe je gericht kunt leven. In Filippenzen 3:17 tot 4:23
roept Paulus de Filippenzen, en ook ons, op om te kiezen. Leef je vooral voor het
aardse, of leef je voor het hemelse?

Paulus begint heel direct. Hij zegt: ‘Volg mijn voorbeeld’ (vers 17). Dat kan stoer
klinken. Paulus bedoelt het anders. Hij weet dat hij fouten maakt. Toch kiest hij elke
dag opnieuw Jezus centraal te zetten. Dat kost hem vrijheid en gemak. Met tranen
waarschuwt hij voor mensen die zich christen noemen, maar vooral met zichzelf
bezig zijn. Ze zoeken plezier, gemak, status en succes. Dat lijkt aantrekkelijk, maar
Paulus zegt eerlijk dat zo’n leven uiteindelijk vastloopt.

Daartegenover zet Paulus iets sterks. Hij zegt dat wij niet leven voor het aardse,
maar voor het hemelse. Dat betekent niet dat plezier verkeerd is, of dat alles op
aarde slecht is. Het betekent wel dat je diepste hoop niet ligt in wat je hier kunt
krijgen. Je hoop ligt in Jezus. Hij is onze Redder. Hij maakt alles nieuw. Hij
vernieuwt zelfs ons kwetsbare lichaam. Dat geeft uitzicht. Jouw leven is meer dan
alleen deze jaren hier.

In hoofdstuk 4 wordt Paulus heel praktisch. Hij roept de gemeente op stevig te
blijven staan in het geloof. Hij vraagt hen ook samen te strijden voor hetzelfde doel.
Paulus noemt zelfs twee vrouwen, Euodia en Syntyche, die ruzie hebben. Dat laat
zien dat conflicten er altijd zijn geweest, ook in de kerk. Paulus is duidelijk. Laat
verschillen jullie niet uit elkaar trekken, maar kies voor eenheid in Jezus. Samen sta
je sterker.

Daarna herhaalt Paulus een bekende oproep: ‘Wees altijd blij’ (vers 4). Dat kan
onmogelijk klinken als je denkt aan stress, druk om te presteren, onzekerheid en
zorgen. Toch schrijft Paulus dit vanuit de gevangenis. Hij zegt: wees blij, want de
Heer is dichtbij. Blijdschap betekent niet dat je altijd vrolijk moet doen. Blijdschap

12 Korintiérs 4:18; BGT

1E KWARTAAL 2026



betekent dat je weet bij wie je hoort. Daarom zegt Paulus ook: ‘Maak je geen
zorgen, maar vertel alles aan God in gebed en doe dat met dankbaarheid. Dan zal
Gods vrede je gedachten en gevoelens beschermen’ (verzen 6 en 7).

Paulus legt ook uit waar je je gedachten op richt. Richt je niet op jaloezie,
negativiteit of alles wat online voorbij komt. Richt je op wat waar is, wat goed is, wat
zuiver is en wat liefde waard is. Wat je denkt, stuurt hoe je leeft. En hoe je leeft laat
zien wie je volgt.

Aan het einde van de brief deelt Paulus iets persoonlijks. Hij leerde tevreden te zijn
met weinig en met veel. Zijn kracht hangt niet af van wat er gebeurt. Zijn kracht
komt van de Heer. Paulus schrijft: ‘Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht
geeft’ (vers 13). Dat betekent niet dat alles makkelijk wordt. Het betekent wel dat je
nooit alleen staat.

De kern van dit Bijbelgedeelte is duidelijk. Kies bewust wie je volgt en waar je voor
leeft. Kijk niet alleen naar het hier en nu, maar leef met een hemelse blik. Dat maakt
je leven niet kleiner, maar juist voller. God belooft ook dat Hij geeft wat je nodig
hebt. Met die belofte kun je verder, met vertrouwen.

Gespreksvragen

» Waar gaat jouw aandacht meestal naartoe? Waar denk je veel aan?

» Wie is voor jou een voorbeeld in het geloof? Wat spreekt je in die
persoon aan?

» Wat betekent het voor jou dat je niet alleen voor nu leeft, maar ook
voor God?

» Waar zie jij spanning of verdeeldheid om je heen? Wat zou het
betekenen om daar te kiezen voor liefde en eenheid?

» Waar heb jij Gods kracht op dit moment het meest nodig?

Opdracht: Wat betekent het als één persoon superbelangrijk voor je is?
Denk aan iemand die veel voor je betekent of vroeger veel voor je betekende.
e Hoe merk je dat deze persoon belangrijk voor je is?
o Wat doe jij speciaal voor deze persoon?
e Welke keuzes maak jij anders door hem of haar?
In je dagelijks leven
Praat of schrijf hierover:
e \erandert deze persoon wat jij belangrijk vindt?
o Heeft dit invloed op hoe jij met anderen omgaat?
e Wat zou er anders zijn als deze persoon er niet was?
Denk aan Jezus
Leg nu de link naar Jezus.
o Wat zou het betekenen als Jezus echt op nummer één staat in je leven?
e« Wat verandert er dan in je dag, je keuzes of je gedrag?
e Wat vind je daar mooi aan en wat vind je moeilijk?
Kies één kleine stap
Wat is één klein ding dat jij deze week anders wilt doen om te laten zien dat Jezus
belangrijk voor je is?
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