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Opdracht van de vorige week 
Stel je voor: je moet onverwacht op reis en je hebt geen tijd om lang na te denken. 

Je mag maar één kledingstuk meenemen en je eet nog één maaltijd voordat je 

vertrekt. Wat zegt jouw voorbereiding (of gebrek daaraan) over wat jij belangrijk 

vindt in je leven? 

Als jij vandaag met God op reis zou gaan, wat zou je dan meenemen – en waarom 

juist dat? 

 

Lees samen         
Exodus 12:1-11             

 

IJsbrekervraag 
Wat neem jij altijd mee als je ergens naartoe gaat, en waarom kun je daar echt niet 

zonder? 

 

Inspiratie 
‘Jezus zei: “Zorg dat je klaarstaat en goed oplet.”’1 

 

Behandel  de tekst 
Je zit met je familie aan tafel. Buiten is het donker en spannend. Jullie eten een 

speciale maaltijd: geroosterd vlees, brood zonder gist en bittere kruiden. Je hebt je 

jas aan, je schoenen aan en je tas staat klaar. Jullie zijn helemaal klaar om te 

vertrekken. Dit is de paasmaaltijd, zoals God het heeft bedacht. 

In Exodus 12:1-11 lezen we hoe God tegen Mozes en Aäron praat. Het volk Israël 

woont nog in Egypte en leeft daar als slaven. God zegt: ‘Deze maand moet 

voortaan voor jullie de eerste maand zijn’ (vers 2). Op de tiende dag moet elk gezin 

een lam of een geit kiezen. Dat dier moet gezond zijn en geen gebreken hebben. 

Op de veertiende dag, als het donker wordt, moeten ze het dier slachten. Met het 

bloed van het dier moeten ze de deurposten bestrijken. Daarna moeten ze het 

vlees roosteren en opeten, samen met ongezuurd brood en bittere kruiden. Alles 

moet diezelfde nacht op. Iedereen moet eten met reiskleren aan, klaar om te 

vertrekken. 

Wat kunnen wij leren van dit oude verhaal? Best veel! 

1. Wees voorbereid 

De Israëlieten bereiden zich goed voor. Ze kiezen op tijd het juiste dier. Ze doen 

precies wat God zegt. En ze zijn klaar om te vertrekken. God zegt eigenlijk: ‘Wees 

klaar voor wat Ik ga doen.’ 

Ook wij moeten soms klaar zijn. Niet met een koffer, maar in ons hart. Ben jij klaar 

om te doen wat God van je vraagt? Of stel je het uit? 

2. Vertrouw op God 

De Israëlieten zitten al heel lang in Egypte. Ze willen weg, maar dat lukt niet. En dan 

zegt God opeens: ‘Nu is het tijd.’ Dat vraagt vertrouwen. Ze weten niet precies wat 

er gaat gebeuren, maar ze luisteren toch. 

Soms weet jij ook niet wat er gaat komen. Misschien heb je stress over school, 

werk of thuis. God vraagt jou om op Hem te vertrouwen. Hij heeft een plan, ook als 

jij dat nog niet ziet. 

 

 

 
1 Lukas 12:35; BGT 
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3. Kijk naar Jezus 

Het lam uit dit verhaal verwijst naar Jezus. Jezus wordt later het Lam van God 

genoemd. Hij stierf voor onze fouten, zodat wij kunnen leven. Zoals het bloed van 

het lam de Israëlieten beschermde, zo beschermt Jezus ons vandaag. Heb jij Jezus 

al leren kennen? Heb jij zijn hulp al aangenomen? 

In Exodus 12 leert God ons drie belangrijke dingen: 

a. Wees voorbereid op wat God gaat doen. 

b. Vertrouw op Hem, ook als je het niet begrijpt. 

c. Kijk naar Jezus, het Lam van God. 

God wil jou gebruiken. Ben jij klaar om te gaan als Hij je roept? 

 

Gespreksvragen 
➢ Wat vind jij het mooiste of meest bijzondere in dit verhaal? 

Wat raakt je of blijft hangen? Waarom denk je dat? 

➢ Op welk moment in je leven zou jij beter voorbereid willen zijn? 

Denk aan iets spannends, moeilijks of iets waarvan je weet: hier wil God iets 

mee. 

➢ Wanneer vind jij het moeilijk om op God te vertrouwen? 

Wat zou je kunnen doen om dat toch meer te leren? 

➢ Wat betekent het voor jou dat Jezus 'het Lam van God' wordt 

genoemd? 

Snap je dat? Wat vind je daarvan? 

 

Opdracht 
Lees samen Ezechiël 1:4-14. In dit stukje beschrijft Ezechiël een indrukwekkend 

visioen van vreemde wezens, wielen vol ogen en vuur dat heen en weer flitst. Het 

lijkt bijna op een scène uit een film. 

Lees de tekst goed door.  

Wat valt je op? Wat vind je vreemd of juist indrukwekkend? 

Teken of beschrijf één van de wezens zoals jij het je voorstelt.  

Hoe ziet het eruit in jouw hoofd? 

Bespreek samen: 

• Wat vonden jullie het vreemdst in de tekst? 

• Waarom zou God op zo’n bijzondere manier iets laten zien? Denk je dat Hij 

dat vandaag de dag ook nog zou doen? 

• Wat denk jij dat God met dit visioen wilde duidelijk maken? En wat kun jij 

daar vandaag van leren? 

 


