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Openingsvraag 
Denk terug aan een moment waarop jij het echt niet eens was met iemand boven 

je, zoals je ouders, een docent of een leider, en bedenk wat er gebeurde, hoe jij 

reageerde en waarom je dat zo deed. Denk daarna na of je het de volgende keer 

anders zou aanpakken en hoe, en bespreek dit met iemand naast je of in een klein 

groepje. 

 

Lees samen 
Exodus 33:12-23 

 

IJsbrekervraag 
Als je God één vraag mocht stellen en je kreeg sowieso antwoord, wat zou je Hem 

dan vragen? 

 

Inspiratie 
‘De Heer zal zelf met je meegaan. Hij zal je helpen. Hij blijft steeds bij je, hij zal je 

niet in de steek laten. Je hoeft echt niet bang te zijn.’1 

 

Behandel  de tekst 
Soms weet je echt niet hoe je verder moet. Je loopt vast in vragen, stress en 

keuzes die zwaar voelen. Misschien vraag je je af: ‘God, bent U er wel? Gaat U echt 

met mij mee?’ Precies dat zie je in Exodus 33:12-23. 

Mozes zit midden in een moeilijke situatie. Het volk Israël trekt verder, maar het 

gaat niet goed. Er is veel misgegaan en Mozes voelt de druk. Daarom gaat hij zelf 

naar God toe en spreekt Hij Hem eerlijk aan. Hij zegt: ‘Heer, U zegt dat ik verder 

moet, maar hoe dan? Wie gaat er met ons mee? Als U goed voor mij bent, laat me 

zien wat uw plan is.’ Mozes verbergt zich niet en doet niet alsof hij alles aankan. Hij 

bidt open en eerlijk. 

Daar kun je van leren. Ga naar God zoals je bent. Gebruik je eigen woorden. Vertel 

Hem je vragen, je twijfel en je angst voor de toekomst. Spreek ook je verlangen uit 

om Hem beter te leren kennen. Mozes laat zien dat geloven niet betekent dat je 

geen vragen stelt. Echt geloof stelt juist vragen. 

God geeft een duidelijk antwoord: ‘Ik zal zelf met je meegaan.’ Dat staat centraal in 

dit gedeelte. Mozes vraagt niet om een makkelijkere weg of minder problemen. Hij 

vraagt Gods aanwezigheid. En God belooft: ‘Ik ga met je mee.’ 

Dat maakt ook nu het verschil. Verwacht geen leven zonder problemen. Reken niet 

op snelle antwoorden op alles. Maar weet dit: je staat er niet alleen voor. Gods 

aanwezigheid weegt zwaarder dan een zorgeloos leven. 

Mozes begrijpt dat en zegt: ‘Als U niet met ons meegaat, laat ons dan niet verder 

gaan.’ Hij maakt het scherp: zonder God heeft de reis geen zin. Jij denkt misschien 

na over school, vrienden, relaties en je toekomst. Dat is belangrijk. Maar stel jezelf 

de vraag: ‘Ga ik alleen voor succes, of wil ik dat God met mij meegaat?’ Wat heb je 

aan een volle agenda of een mooie toekomst als je Gods nabijheid mist? 

Daarna stelt Mozes een gedurfde vraag: ‘Laat mij zien wie U bent!’ Hij wil God echt 

leren kennen. Hij kijkt verder dan wat God doet en zoekt naar wie God is. Veel 

mensen vragen God om hulp, maar Mozes zoekt Gods hart. 

 
1 Deuteronomium 31:8; BGT 
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God antwoordt liefdevol en duidelijk. Hij zegt dat Mozes Hem niet volledig kan zien, 

omdat een mens dat niet aankan. God is te groot en te heilig. Toch wijst Hij Mozes 

niet af. Hij zet hem op een rots, beschermt hem met zijn hand en laat hem iets van 

zijn heerlijkheid zien. 

Zie wat God doet. Hij is groot en machtig, groter dan jij kunt begrijpen. Tegelijk 

komt Hij dichtbij, beschermt Hij en toont Hij genade. Hij laat Mozes niet vallen, maar 

zorgt voor hem. 

Neem dat mee. Je hoeft God niet volledig te begrijpen om Hem te kennen. Je zult 

niet altijd snappen waarom iets gebeurt. Je ziet niet altijd wat God doet. Vaak 

herken je het pas later. Dan zie je dat Hij erbij was, dat Hij je beschermde en dat Hij 

je niet losliet. 

Onthoud daarom drie dingen uit Exodus 33: wees eerlijk tegen God, zoek zijn 

aanwezigheid en vertrouw erop dat Hij je draagt, ook als je niet alles ziet. Richt je 

niet alleen op antwoorden, maar op God zelf. Hij gaat met je mee. 

Hoor dit goed: je hoeft deze weg niet alleen te gaan. Gods aanwezigheid maakt het 

verschil. 

 

Gespreksvragen 
➢ Wanneer zat jij voor het laatst echt vast in je hoofd of in je leven? Wat deed 

dat met je? 

➢ Mozes is super eerlijk tegen God. Durf jij alles tegen God te zeggen, ook je 

twijfel of frustratie? Waarom wel of niet? 

➢ Denk jij dat je kunt geloven én tegelijk twijfels kunt hebben? Hoe zie jij dat? 

➢ Mozes vraagt niet om een chill leven zonder problemen, maar dat God met 

hem meegaat. Wat zou jij kiezen: minder problemen of God dichtbij? 

➢ Mozes zegt eigenlijk: zonder God heeft het geen zin. Hoe belangrijk is God 

voor jouw keuzes (school, vrienden, toekomst)? 

➢ Mozes wil echt weten wie God is, niet alleen wat Hij doet. Hoe zou jij God 

beter kunnen leren kennen in je eigen leven? 

 

 

 

Opdracht 
Denk terug aan een moment in je leven waarin je geloof echt ‘aan’ stond. Misschien 

voelde je je super dichtbij God, had je sterke overtuiging, of zag je iets bijzonders 

gebeuren: een soort topmoment, 

• Wat gebeurde er precies toen?  

• Waarom was dit zo’n sterk moment voor jou?  

• Hoe merkte je dat God dichtbij was?  

• Wat deed dat met je daarna?  

Schrijf het kort op voor jezelf. Als je durft, deel het met de groep. 

Extra: 

Zit je nu nog een beetje op die ‘top’, of juist totaal niet? Wat zou jou helpen (weer) 

dichter bij God te komen? 

 


