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Opdracht van de vorige week 
Denk eerst zelf na over momenten waarop je je gelukkig en dankbaar voelt, en of je 

dan nog voelt dat je God nodig hebt. Lees daarna samen Deuteronomium 8:10-14 

of Jakobus 1:17 en bespreek wat deze teksten zeggen over omgaan met 

zegeningen, en deel met elkaar hoe jij in goede tijden op God blijft vertrouwen. 

 

Lees samen 
Filippenzen 3:1-16 

 

IJsbrekervraag 
Was er iets kleins vorige week waar je best tevreden mee was, ook al was het niet 

perfect? 

 

Inspiratie 
Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je 

vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven.1 

 

Behandel  de tekst 
Wat is echt belangrijk in het leven? Is het je cijferlijst? Hoeveel vrienden je hebt? 

Hoe vaak je iets goeds doet voor een ander? 

In Filippenzen 3 komt Paulus tot een verrassende conclusie. Hij schrijft: ‘Alles wat ik 

vroeger zo belangrijk vond, vind ik nu totaal waardeloos. Het enige wat ik wil, is bij 

Christus horen.’ (vers 8) 

Hij had alles wat mensen belangrijk vinden: een sterke geloofsachtergrond, status, 

kennis en inzet. Hij leefde volgens alle religieuze regels. Toch zegt hij: het stelt niets 

voor vergeleken met Jezus. Alles wat eerst zo belangrijk leek, vindt hij nu 

waardeloos. 

Paulus snapt nu: je kunt nog zoveel goede dingen doen, maar zonder Jezus heeft 

het geen waarde. Niet jouw goede daden maken je goed voor God. Wat Jezus voor 

jou heeft gedaan, dat maakt het verschil. 

Geloof is geen prestatie 

Veel jongeren (en ook volwassenen) vragen zich af: Ben ik goed genoeg voor God? 

Paulus kende dat gevoel. Hij dacht eerst dat hij zich moest bewijzen. Maar toen hij 

Jezus ontmoette, veranderde alles. Hij besefte: ik word niet gered door wat ik doe, 

maar door te vertrouwen op Jezus. Hij schrijft: ‘God ziet mij als een goed mens 

omdat ik geloof.’ (vers 9) 

Dat is bevrijdend. Het haalt de druk van je schouders. Je hoeft geen perfect leven 

te leiden om bij God te horen. God zoekt geen perfecte mensen. Hij zoekt een hart 

dat Hem wil leren kennen, uit liefde en niet uit plicht. 

Kijk vooruit 

Paulus weet: ik ben er nog niet. Ik ben nog onderweg. Maar hij laat zich niet 

vasthouden door het verleden. Niet door fouten, trots of successen. 

Hij zegt: ‘Over vroeger maak ik me niet druk, ik denk alleen aan de toekomst!’ (vers 

13) 

In een tijd waarin er veel druk is van school, sociale media en verwachtingen, is dit 

een krachtige boodschap: blijf niet hangen in het verleden. Kijk vooruit. Groei in je 

relatie met Jezus. Vraag Hem wat Hij met jouw leven wil doen. Het leven met Jezus 
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is geen sprint. Het is een marathon. Paulus moedigt ons aan vol te houden en te 

blijven groeien. Want er wacht een hemelse beloning. 

Jezus is genoeg 

Paulus is duidelijk: Jezus is alles. Alles wat je zelf probeert op te bouwen, stelt niets 

voor als je Jezus niet kent. En het mooie is: je hoeft niet eerst alles op orde te 

hebben. Je mag komen zoals je bent. Jezus verandert je van binnenuit. 

Laat Paulus’ woorden je helpen anders te kijken: 

• Geloof is geen druk, maar vrijheid. 

• God kijkt niet naar wat je doet, maar naar je hart. 

• Kijk vooruit, Jezus volgen is een reis. 

Blijf dicht bij Jezus, want in Hem vind je wat echt telt: rust, richting en een leven dat 

er toe doet. 

 

Gespreksvragen 
➢ Wat vinden jouw vrienden of klasgenoten belangrijk in het leven? En wat 

vind jij zelf belangrijk? 

➢ Heb jij weleens het gevoel dat je moet ‘bewijzen’ dat je goed genoeg bent – 

voor God of voor anderen? Hoe voelt dat? 

➢ Hoe vind jij het idee dat God jou goed genoeg vindt gewoon omdat je in 

Hem gelooft, niet omdat je alles goed doet? 

➢ Wat geeft jou stress of druk in het dagelijks leven? Denk je dat God je 

daarbij kan helpen? Hoe dan? 

➢ Paulus zegt dat hij niet blijft hangen in z’n verleden. Is er iets waar jij soms 

in blijft hangen of wat je tegenhoudt? Hoe kun je daarmee omgaan? 

➢ Wat helpt jou om met God bezig te blijven als alles goed gaat in je leven? 

 

Opdracht 
Praat met elkaar: 

• Kun je een moment noemen waarop je helemaal jezelf kon zijn? 

• Wanneer voel jij je echt op je plek ergens? 

• Wat helpt jou je thuis te voelen? (Bijv. de mensen om je heen, de sfeer, hoe 

er met je wordt omgegaan?) 

En ook: 

• Heb je weleens een moment gehad dat je dacht: ik hoor er niet echt bij? 

• Wanneer voel jij je een beetje vreemd of anders dan de rest? 

• Wat doet dat met je? 

• Hoe ga je met dat gevoel om? 

Lees samen Filippenzen 3:20: ‘Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel.’2 

• Wat betekent dat voor jou? 

Helpt het je te weten dat je bij God hoort, ook als je je hier op aarde soms anders 

voelt? 
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