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Opdracht van de vorige week 
Soms krijg je een opdracht, taak of situatie die te moeilijk lijkt. Toch zegt de Bijbel 

dat je God wijsheid mag vragen. Hij geeft die graag, zonder oordeel. Schrijf of zeg 

in één zin wat jij voortaan wilt doen als je vastloopt, en hoe je God daarbij om hulp 

wilt vragen. 

 

Lees samen 
Filippenzen 2:12-30 

 

IJsbrekervraag 
Kun je een moment noemen waarop je toch positief bleef, terwijl alles tegenzat? 

 

Inspiratie 
‘Laat je niet overwinnen door het kwaad. Maar overwin het kwaad 

door het goede.’1 

 

Behandel  de tekst 
Het leven is voor een christen niet altijd makkelijk. Zeker niet als je jong bent en je 

weg probeert te vinden in een wereld vol meningen, verwachtingen en druk. In 

Filippenzen 2:12-30 schrijft Paulus een duidelijke en liefdevolle boodschap aan de 

christenen in Filippi. Wat hij zegt, geldt ook voor ons, vandaag, in jouw leven. 

Paulus begint met een duidelijke oproep: ‘Blijf hard je best doen om gered te 

worden. Doe dat met eerbied en respect voor God’ (vers 12). Dat klinkt alsof jij 

alles moet doen. Maar het volgende vers maakt iets belangrijks duidelijk: ‘God zelf 

zorgt ervoor dat jullie dat willen en kunnen. Zo goed is God voor jullie’ (vers 13). 

Wat een opluchting! Jij hoeft het niet alleen te doen. God werkt in jou. Hij geeft jou 

het verlangen én de kracht te leven zoals Hij het wil. 

Dat betekent niet dat je niets hoeft te doen. Juist wel. Paulus zegt dat je inzet moet 

tonen, ook als niemand kijkt. Geloof is geen show voor anderen. Het is een relatie 

met God. En die relatie mag zichtbaar zijn in wat je doet. 

In vers 14 zegt Paulus: ‘Doe alles zonder te klagen en zonder ruzie te maken.’ Dat 

lijkt simpel. Maar probeer het maar eens thuis, op school of op sociale media. Toch 

maakt het verschil als jij leeft zonder te zeuren of ruzie te zoeken. Dan val je op. 

Paulus zegt: ‘Jij bent als een ster die schittert in de nacht’ (vers 15). 

In een wereld vol ruzie en negativiteit mag jij licht brengen. Niet door perfect te zijn, 

maar door trouw te blijven aan Jezus. 

Vervolgens zegt Paulus dat het geloof van de Filippenzen een geschenk voor God 

is. Ze tonen hun geloof door God te dienen, en dat maakt Paulus blij, zelfs als het 

hem zijn leven kost. Zijn vreugde hangt niet af van zijn omstandigheden, maar van 

wat God doet. 

Hij nodigt de Filippenzen uit die vreugde te delen. Het is geen oppervlakkige 

blijdschap, maar een diepe vreugde – zelfs als het leven moeilijk is. 

Goede voorbeelden: Timoteüs en Epafroditus 

In het tweede deel noemt Paulus twee jonge mannen: Timoteüs en Epafroditus. 

Geen helden, maar gewone mensen die trouw bleven aan Jezus. Timoteüs zocht 

niet zijn eigen belang, maar leefde voor Jezus. Hij gaf om anderen, net als Paulus. 

 
1 Romeinen 12:21; BGT 
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Epafroditus hielp Paulus, zelfs toen hij erg ziek werd. Hij riskeerde zijn leven, maar 

bleef trouw. Zulke mensen, zegt Paulus, verdienen respect. Zij zijn voorbeelden om 

te volgen. 

Wat kun jij van hen leren? Misschien dat trouw belangrijker is dan succes. Dat 

zorgen voor anderen waardevoller is dan likes of volgers. En dat liefde en 

kwetsbaarheid krachtig zijn in Gods ogen. 

In Filippenzen 2:12-30 roept Paulus ons op trouw te leven, zonder klagen, met 

vreugde en inzet. Hij laat zien dat jonge mensen zoals Timoteüs en Epafroditus veel 

kunnen betekenen. Niet omdat ze perfect waren, maar omdat ze zich beschikbaar 

stelden voor God. 

God werkt ook in jou. Hij geeft je verlangen en kracht. De vraag is: laat jij Hem in 

jou werken? Durf jij te stralen als een ster, juist daar waar het donker is? 

God roept jou. Niet om stil te blijven, maar te stralen. Zoals Paulus zegt: ‘Houd vast 

aan het goede nieuws.’ Laat jouw leven een teken zijn van Gods liefde, genade en 

kracht. 

Want deze wereld heeft licht nodig. En jij bent gemaakt om te stralen. 

 

Gespreksvragen 
➢ Wat wil jij nog leren of laten groeien in je geloof? 

(En wat houdt je soms tegen?) 

➢   Op welke plek in jouw leven kun jij licht zijn voor anderen? 

(Denk aan school, thuis, sport, online…) 

➢   Hoe kun jij anderen helpen, net zoals Timoteüs en Epafroditus dat 

deden? (Klein of groot – alles telt.) 

➢   Ben jij bereid je leven aan God te geven, zodat Hij jou kan gebruiken? 

(En wat zou dat concreet kunnen betekenen voor jou?) 

 

Opdracht 
Stap 1 – Schrijf voor jezelf op: 

• Wanneer voel jij je gelukkig en dankbaar in je leven? 

• Heb je in die momenten het gevoel dat je God nog nodig hebt? Waarom 

(wel of niet)? 

 

Stap 2 – Lees samen Deuteronomium 8:10-14 en Jakobus 1:17. 

Bespreek: 

• Wat zeggen deze teksten over omgaan met zegeningen en voorspoed? 

• Waarom is het belangrijk ook in goede tijden op God te blijven vertrouwen? 

 

Stap 3 -Deel met je groep hoe jij in goede tijden met God blijft leven en op Hem 

blijft vertrouwen. 

 


