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Hoe bestudeer ik de Bijbel

Openingsvraag

Denk na over wat je graag kijkt of leest en welke films, series of boeken je het
meest aanspreken, en leg kort uit waarom; kijk daarna welke Bijbelverhalen of
boeken jou raken en waarom. Vergelijk dit met elkaar: zie je overeenkomsten of
verschillen, hoe komt dat denk je, en bespreek dit eventueel samen in de groep.

Lees samen
Jesaja 55:1-13

IUsbrekervraag
Wat is jouw favoriete eten, en waarom zou je dat echt elke dag wel kunnen eten?

Inspiratie
‘Zoek de Heer, want nu kun je hem nog vinden. Roep de Heer, hij is niet ver weg."

Behandel de tekst

Soms voel je je ver van God. Niet omdat je bewust bij Hem bent weggegaan, maar
omdat andere dingen langzaam belangrijker zijn geworden. School, vrienden,
stress, sociale media, geld, presteren, plezier, onzekerheid. Voor je het weet vul je
je dagen met van alles, maar voel je je vanbinnen leeg. Juist in zo’n moment
spreekt Jesaja 55. God roept je terug, niet uit boosheid, maar uit genade. Hij zegt:
‘Kom terug, Ik heb wat jij nodig hebt.’

In Jesaja 55 nodigt God je uit: ‘Kom, allemaal!” Hij zegt niet: ‘Maak eerst je leven
perfect.” Ook zegt Hij niet: ‘Betaal eerst alles wat je fout hebt gedaan.’ Nee, Hij
geeft water, melk en wijn, gratis. Daarmee laat Hij zien dat Hij geeft wat jij niet zelf
kunt maken of verdienen. Water lest je dorst. Brood vult je honger. Melk en wijn
laten zien dat Hij meer dan genoeg geeft, vol vreugde en zegen. God zegt: ‘Bij Mij
vind je wat echt goed is.’

Je herkent dit misschien wel. Overal beloven dingen dat ze je gelukkig maken.
Likes, populair zijn, relaties, succes, geld, je uiterlijk, status. Toch merk je vaak wat
in vers 2 staat: je werkt voor iets dat je niet echt vult. Je stopt energie in dingen die
maar even goed voelen, terwijl je hart onrustig blijft. Je leeft volle dagen, maar voelt
je leeg. God stelt je een eerlijke vraag: waarom blijf je rennen achter iets dat je ziel
niet voedt?

Daarom zegt Hij: ‘Luister goed. Luister, dan zul je leven’ (vers 3). Als je teruggaat
naar God, begin je vaak niet met grote daden, maar met luisteren. Word stil. Wees
eerlijk. Erken dat je Hem nodig hebt. God wil geen toneel. Hij wil jouw hart. Hij
zoekt geen perfecte mensen, maar mensen die terugkomen.

In vers 6 zegt Jesaja: ‘Zoek de Heer, nu kun je Hem vinden.” Dat maakt het
dringend. Hij is dichtbij, daarom is dit het moment. Stop met zonde en met keuzes
waarvan je weet dat ze niet goed zijn. Keer om. Laat je oude richting los en ga weer
naar God toe. Als je terugkomt, wijst God je niet af. Hij vergeeft ruim. Hij herstelt je
en zorgt weer voor je.

Misschien denk je: ‘Ik heb het te ver verpest. Ik ben te vaak afgeweken. Ik bid bijna
niet meer. Wil God mij nog wel?’ Juist dan geeft Jesaja 55 hoop. God zegt dat zijn
gedachten hoger zijn dan die van jou. Jij denkt misschien streng en beperkt: na
zoveel fouten is het klaar. Maar God denkt anders. Zijn genade is groter dan jouw
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fouten. Zijn plan is beter dan jouw chaos. Zijn liefde gaat dieper dan jouw
schaamte.

Daarna laat God zien hoe zijn woord werkt. Zoals regen en sneeuw de aarde nat
maken en laten groeien, zo doet zijn woord altijd iets. Het komt nooit leeg terug. Als
God spreekt, werkt Hij. Zijn uitnodiging heeft kracht. Hij zegt niet alleen: ‘Kom
terug,” maar Hij helpt je ook terug te komen. Zijn woord maakt een hard hart zacht
en laat dorre plekken weer groeien.

Aan het eind belooft God dat zijn volk thuiskomt. Ze komen niet verslagen, maar
blij. Zelfs bergen, heuvels en bomen vieren mee. Zo belangrijk vindt God herstel.
Als mensen terugkomen, viert Hij dat.

Jesaja 55 is geen harde waarschuwing, maar een warme uitnodiging. God roept je.
Kom vandaag. Wacht niet tot alles goed gaat, maar kom zoals je bent, met je leegte,
je vragen en je fouten. Bij Hem vind je vergeving, leven en echte vreugde.

Gespreksvragen

> Heb je wel eens dat je superdruk bent met school, vrienden en je
telefoon, maar je je toch leeg voelt vanbinnen? Hoe komt dat denk je?

> Welke dingen in jouw leven lijken je gelukkig te maken (zoals likes, geld,
relaties), maar werken eigenlijk maar heel kort?

» God zegt: ‘Kom gewoon zoals je bent.’ Vind je dat fijn om te horen, of
juist lastig om te geloven? Waarom?

» Wat denk jij dat het betekent om echt naar God te ‘luisteren’ in jouw
dagelijks leven?

» Geloof jij dat God jou echt vergeeft, ook als je fouten blijft maken?
Waarom wel of niet?

Opdracht
Denk terug aan een moment dat jij het echt niet eens was met iemand boven je
(bijv. je ouders, een docent of leider).
o Wat gebeurde er precies?
o Wat deed jij: zei je meteen wat je dacht, dacht je eerst goed na, of hield je je
mond?
o Waarom reageerde je zo?
e Zou je het de volgende keer anders doen? Hoe dan?
Bespreek dit daarna met iemand naast je of in een klein groepje
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