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God vecht voor je

Opdracht van de vorige week

Denk na over wat er in de wereld gebeurt en hoe dat jouw vertrouwen in God
beinvioedt. Schrijf een korte reflectie en bespreek die met een buddy om van
elkaar te leren.

Lees samen
Deuteronomium 20:10-20 (Jozua 10:42)

IUJsbrekervraag
Als je één plek mocht kiezen waar je helemaal tot rust komt, waar zou dat zijn? En
waarom?

Inspiratie
‘Doe je uiterste best om met iedereen in vrede te leven.’

Behandel de tekst

Soms lees je een Bijbeltekst die heftig voelt. Deuteronomium 20:10-20 is zo’n
stukje. Het gaat over oorlog, vechten, slavernij en het doden van hele volken. Wat
moeten wij, jongeren die in vrede leven en Jezus willen volgen, met zo’n tekst?
Laten we samen kijken wat God ons vandaag wil leren door deze oude woorden.
GOD BIEDT EERST VREDE AAN

In vers 10 zegt God iets bijzonders: ‘Voordat jullie een stad aanvallen, moeten jullie
eerst vragen of de mensen zich willen overgeven.’

God kiest dus liever voor vrede dan voor strijd. Zelfs in oorlog geeft Hij mensen een
kans om te kiezen voor leven in plaats van dood.

Dat laat iets zien van wie God is. Hij straft niet zomaar, maar is vol genade. Ook nu
is dat zo. Jezus zegt: ‘Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten.’

God roept ons op om altijd eerst vrede te zoeken — ook als anderen ons slecht
behandelen.

AFGODEN ZIJN GEVAARLIJK

Dan komen we bij de moeilijke verzen: Jullie moeten alle inwoners doden’ (vers 16-
17). Dat klinkt hard. Waarom zegt God dit?

In vers 18 legt Hij het uit: die mensen deden vreselijke dingen voor hun goden. Ze
brachten kinderoffers en gebruikten seks in hun religie.

God wist dat Israél die verkeerde gewoontes zou overnemen als ze tussen die
volken zouden blijven wonen.

Deze opdracht ging dus niet alleen over oorlog, maar vooral over geestelijke
bescherming. God wil niet dat we zonde goedpraten, maar dat we er afstand van
doen.

Denk aan dingen die je geestelijk kapotmaken: verslavingen, verkeerde vrienden of
media die je bij God vandaan trekken.

Ook vandaag vraagt God dat we duidelijke keuzes maken. Niet omdat Hij streng is,
maar omdat Hij ons wil beschermen.

1 Romeinen 12:18; BGT
2 Mattedis 5:9; BGT
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GOD VOORZIET IN WAT JE NODIG HEBT

In vers 14 staat dat Israél spullen en eten uit de veroverde steden mag meenemen.
Dat lijkt vreemd, maar het leert ons iets:

als je God volgt, zorgt Hij voor je. Misschien niet op de manier die jij verwacht,
maar Hij geeft altijd wat je nodig hebt.

Jezus zegt het ook in Mattets 6:33: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’

ZORG GOED VOOR DE SCHEPPING

In vers 19-20 gaat het ineens over bomen. God zegt: ‘Bomen zijn geen mensen,
dus waarom zou je ertegen vechten?’

Zelfs tijdens oorlog wil God dat mensen respect hebben voor de natuur.

Dat laat zien hoe belangrijk de schepping voor Hem is. Hij is niet alleen Redder,
maar ook Schepper.

Ook wij mogen goed zorgen voor de aarde. Gooi je afval niet op straat, gebruik
minder plastic en wees vriendelijk voor dieren en planten.

GOD GEEFT DE OVERWINNING

In Jozua 10:42 lezen we dat Jozua in €én keer grote overwinningen behaalde. Hoe
kwam dat?

‘Omdat de Heer, de God van Israél, voor zijn volk vocht.” God gaf de echte kracht —
niet het leger of de wapens. Dat geldt ook voor jou. Wat je strijd ook is: stress,
verleiding, onzekerheid of eenzaamheid, je hoeft het niet alleen te doen.

God wil voor jou vechten. Geef je over aan Hem, net zoals de steden de kans
kregen zich over te geven. Hij zal je leiden, helpen en zegenen.

Slotgedachte

Deuteronomium 20 is meer dan een oud oorlogsverhaal.

Het is een geestelijke les voor vandaag: zoek vrede, blijf weg van zonde, vertrouw
op God, zorg voor zijn schepping en weet dat Hij altijd aan jouw kant staat.

Gespreksvragen

Wat leer jij over God uit dit Bijbelverhaal, ook al gaat het over oorlog?
Waarom denk je dat God eerst vrede wil, zelfs als er gevochten wordt?

Zijn er dingen in jouw leven die je bij God vandaan houden? Wat zijn dat?
Wat betekent het voor jou je aan God over te geven? Hoe zou je dat kunnen
doen?

Hoe kun jij vandaag zorgen voor meer vrede — op school, thuis of online?
Stel dat God je nu iets zou zeggen in deze onrustige wereld... wat denk je
dat Hij tegen jou zou zeggen?

VVVYY

Y V

Opdracht
De wereld is onrustig. Je ziet oorlogen, natuurrampen, onrecht en verdeeldheid. Je
komt berichten tegen op het nieuws of op sociale media die je raken, verwarren of
bang maken. Maar wat doet dat met jou?
Schrijf een korte reflectie (5-10 zinnen) over de volgende vragen:
1. Wat valt jou op aan wat er momenteel in de wereld gebeurt?
(Denk aan iets wat je raakt, waar je je zorgen over maakt, of waar je juist

hoop uit put.)

2. Herken jij dingen uit de Bijbel over de eindtijd of Jezus’ terugkomst in wat je
ziet?

3. Wat doet dit met jouw vertrouwen in God? Wordt het sterker, of juist
moeilijker?

4. Stel je voor dat God nu direct tegen je spreekt: wat zou Hij zeggen te
midden van al deze onrust?
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Praat er daarna met iemand over.
Zoek een buddy en deel wat je hebt geschreven of gedacht. Luister ook naar wat
de ander zegt. Wat kun je van elkaar leren?
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