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De volken (2)

Opdracht van de vorige week

Stel je voor: een wereld waarin alles goed is. Geen haat, geen pijn, geen
oneerlijkheid. Wat denk jij dat er écht nodig is om zo’n wereld mogelijk te maken?
Noem één belangrijk element dat volgens jou nodig is.

Lees samen
Romeinen 3:9-19

IUJsbrekervraag
Heb jij wel eens iets gedaan wat niet mocht, en het daarna eerlijk verteld? Hoe
voelde dat voor jou?

Inspiratie
‘De Heer vindt het afschuwelijk als mensen liegen, maar hij houdt van eerlijke
mensen.”

Behandel de tekst

Je leeft netjes, doet je best om goed te zijn voor anderen, en toch zegt de Bijbel dat
niemand goed genoeg is voor God. Dat voelt misschien oneerlijk. Maar precies dat
is wat Paulus duidelijk maakt in Romeinen 3. Hij legt uit dat iedereen fouten maakt.
Niemand is beter dan een ander — of je nu christen bent of niet.

In vers 10 zegt Paulus: ‘Er is geen mens die altijd goed doet, zelfs niet één.’ Dat
betekent: niemand is helemaal goed. We denken soms: ‘Ik ben best oké, ik doe
niemand kwaad.” Maar God kijkt dieper dan mensen. Hij kijkt naar je hart. En daar
ziet Hij dingen die niet goed zijn: jaloersheid, trots, boosheid, oneerlijkheid.

Paulus schrijft dat alle mensen fouten maken. Niemand doet altijd wat goed is. Zelfs
mensen die veel over God weten of al jarenlang naar de kerk gaan, doen soms
verkeerde dingen.

Daarna zegt Paulus dat onze woorden vaak pijn doen. In vers 13 staat: ‘Mensen
spreken alleen maar kwaad, en ze vertellen alleen maar leugens. Hun woorden zijn
slecht en gevaarlijk.” Denk eens na: wat zeg jij allemaal op een dag? Roddels,
scheldwoorden, leugens — soms gaan die er zomaar uit. Veel mensen zeggen nare
dingen. Ze praten slecht over anderen, doen alsof ze eerlijk zijn, maar zijn dat niet.
Dat geldt niet alleen voor volwassenen. Ook jongeren kunnen anderen kwetsen
met hun woorden. Denk aan wat er gebeurt op school, op Instagram of op
Snapchat.

In vers 17 staat: ‘Vrede krijgt bij hen geen kans.” Veel mensen leven zonder echte
rust. Ze maken ruzie, vechten voor hun eigen gelijk, en denken vooral aan zichzelf.
Waarom? Omdat ze geen eerbied voor God hebben (vers 18). Ze doen wat ze zelf
willen, zonder te luisteren naar wat God belangrijk vindt.

Misschien denk je: ‘Ik doe toch mijn best?’ Of: ‘Ik wist niet dat het fout was.” Maar
Paulus zegt in vers 19: ‘Niemand heeft een excuus voor zijn slechte gedrag.” We
kunnen geen smoesjes gebruiken. God kent ons door en door. Hij weet wat we
denken, wat we zeggen en wat we doen. We kunnen Hem niet voor de gek houden.
Niemand van ons is perfect. We hebben allemaal vergeving nodig.

Maar... er is goed nieuws! Tot nu toe klinkt dit misschien zwaar. Maar Paulus vertelt
dit niet om je neer te drukken. Hij wil duidelijk maken dat we allemaal Jezus nodig
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hebben. Pas als je inziet dat je zelf niet goed genoeg bent, kun je Gods liefde echt
begrijpen.

In de verzen 23 en 24 staat: ‘Want alle mensen doen verkeerde dingen... Maar God
wil de mensen redden... Hij vergeeft de zonden van iedereen die gelooft in Jezus
Christus.” Met andere woorden: God wil jou redden, ook al maak je fouten. Je hoeft
niet perfect te zijn. Maar je moet wel eerlijk zijn tegenover God. Als jij toegeeft dat
je Hem nodig hebt, wil Hij je vergeven en je een nieuw begin geven.

De woorden uit dit Bijbelgedeelte zijn soms hard, maar ook eerlijk. Ze laten zien dat
we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dat helpt ons nederig te blijven. En het
maakt de boodschap van Jezus nog mooier: Hij kwam juist voor mensen zoals jij en
ik. Durf jij tegen God te zeggen dat je Hem nodig hebt?

Gespreksvragen

» Wat denk jij als je hoort dat niemand altijd goed doet, ook jij niet? Vind je
dat eerlijk of moeilijk? Waarom?

» Soms doen we alsof alles goed gaat, maar vanbinnen voelen we iets
anders. Herken jij dat bij jezelf? Wanneer?

> Heb jij wel eens iets gezegd waar iemand anders zich rot door voelde,

» Waarom denk jij dat veel mensen moeite hebben met echte rust of vrede in
hun leven? Wat helpt jou om rust te vinden?

» Paulus zegt dat we geen excuus hebben voor verkeerde dingen. Denk jij
soms: ‘Ik kon er niets aan doen’? Hoe ga je daarmee om?

» Wat betekent het voor jou dat God je wil vergeven, ook al ben je niet
perfect? Hoe reageer je daarop?

Opdracht

Stel je voor: je moet onverwacht op reis en je hebt geen tijd om lang na te denken.
Je mag maar één kledingstuk meenemen en je eet nog één maaltijd voordat je
vertrekt.

» Schrijf of teken het kledingstuk dat je kiest en vertel erbij waarom je dat
meeneemt.

» Bedenk: wat eet je voordat je vertrekt? Waarom kies je dat?

Bespreek samen:

. Wat zegt jouw keuze over wat jij belangrijk vindt?

. Denk je dat je voorbereid bent op wat er komt?

. Wat heb je, naast spullen en eten, eigenlijk nog meer nodig als je echt op
reis gaat?

. Wat zou jij vandaag geestelijk ‘meenemen’ als je op reis moest gaan met

God? Waarom?
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