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De Rol van de Bijbel

Openingsvraag

Stel je voor dat jij de sabbatmorgendienst organiseert: hoe zou je de muziek, de
spreker, het gebed en andere onderdelen invullen, en wat zou je anders doen dan
normaal? Welk doel heb je met de dienst, wat wil je dat mensen meenemen naar
huis, en waarom kies je juist daarvoor?

Lees samen
2 Timoteus 3:14-17

IUsbrekervraag
Als jij iemand blind zou moeten vertrouwen, wie kies je en waarom?

Inspiratie
Je moet op de Heer vertrouwen. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan zal hij je
helpen. Denk niet dat je alles zelf kunt.”

Behandel de tekst

Het leven verandert snel. Meningen wisselen, trends komen en gaan, en via sociale
media krijg je elke dag nieuwe ideeé&n. Wat gisteren belangrijk was, lijkt vandaag
alweer achterhaald. Daardoor is het niet altijd makkelijk te weten waar je op kunt
bouwen. Juist daarom zijn de woorden uit 2 Timotels 3:14-17 zo sterk. Paulus
roept Timotels op: ‘Blijf trouw aan wat je geleerd hebt.” Die oproep geldt ook voor
jou.

Timoteus leefde in een tijd vol verwarring. Mensen bedachten hun eigen waarheid
en lieten zich makkelijk meeslepen. Zulke invloeden konden hem bij God vandaan
trekken. Paulus stuurt hem niet op zoek naar iets nieuws, maar zegt juist dat hij
moet vasthouden aan wat hij al kent. Die waarheid is namelijk betrouwbaar.
Timotels had goede leraren en kende de heilige boeken al van jongs af aan.
Misschien herken je dat. Je groeit op met de Bijbel, in de kerk, op school of thuis.
Je hoort al lang verhalen over Jezus. Daardoor kan het gewoon gaan voelen, alsof
je alles al weet. Toch laat Paulus zien dat Gods Woord nooit oud of saai wordt. De
Bijbel is geen gewoon boek met oude verhalen. God spreekt erdoor. Hij maakt je
wijs en wijst je de weg naar redding door het geloof in Jezus Christus.

De kern van deze tekst is duidelijk: de Bijbel wijst je naar Jezus. Je leert niet alleen
regels of feiten, maar je leert Hem kennen. In de Bijbel ontdek je dat mensen gered
worden door geloof in Jezus Christus. Je hoeft dus niet perfect te zijn, populair of
alles op orde te hebben. Zet je vertrouwen op Jezus. Hij maakt je leven nieuw.
Paulus maakt ook duidelijk dat alles in de heilige boeken van God komt. Daarom
kun je de Bijbel vertrouwen. God spreekt erdoorheen in jouw leven. Hij laat je zien
wat waar is. Hij laat zien waar je verkeerd zit. En Hij leert je hoe je goed kunt leven.
Je hoort elke dag veel stemmen. De ene zegt dat je moet doen wat goed voelt. Een
andere zegt dat jij zelf bepaalt wat waar is. Weer een andere zegt dat succes en
plezier het belangrijkste zijn. Maar Gods Woord helpt je kiezen wat klopt. Het
corrigeert je als je afdwaalt en brengt je terug op de goede weg. God vormt je,
zoals een coach je traint en een leraar je helpt groeien.

Gebruik de Bijbel niet alleen op Sabbat. Pak hem elke dag. Als je sterk wilt staan in
je geloof, moet je diep geworteld zijn in Gods waarheid. Een boom blijft alleen

1 Spreuken 3:5-6; BGT
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staan als zijn wortels diep groeien. Laat jouw wortels ook diep gaan. Vertrouw niet
alleen op meningen of gevoelens, want die veranderen snel. Bouw op Gods Woord.
Dan krijg je richting, wijsheid en kracht.

In vers 17 lees je dat Gods Woord je klaarmaakt om goede dingen te doen. De
Bijbel wil je niet alleen kennis geven, maar je vormen. Leef tot eer van God. Wees
eerlijk, heb lief, help anderen en maak goede keuzes. Laat zien dat je gelooft, niet
alleen met woorden, maar met je leven.

Blijf daarom trouw. Maak tijd voor de Bijbel. Lees niet snel een vers en ga weer
door, maar vraag: 'Heer, wat wilt U mij vandaag leren?’ Laat Gods Woord je denken,
je keuzes en je leven sturen. De wereld verandert steeds, maar Gods waarheid
blijft. Bouw daarop en je staat stevig.

Gespreksvragen

» Alles verandert super snel (trends, meningen). Merk jij dat dat invioed
heeft op hoe jij denkt of keuzes maakt? Hoe dan?

» Paulus zegt: ‘Blijf trouw aan wat je geleerd hebt.” Wat maakt het voor jou
lastig om bij je geloof te blijven?

> Heb jij wel eens dat je denkt: ‘De Bijbel... ik ken het wel’? Wat zou
kunnen helpen om het weer interessant of persoonlijk te maken?

» De tekst zegt dat de Bijbel je helpt Jezus echt te leren kennen. Wie is
Jezus voor jou op dit moment?

> Je krijgt elke dag zoveel meningen binnen (TikTok, Insta, vrienden). Hoe
bepaal jij wat je gelooft of wat ‘waar’ is?

> Er staat dat de Bijbel je helpt goed te leven. Wat is één ding dat jij deze
week anders zou kunnen doen door je geloof?

Opdracht
Denk na over wat jij graag kijkt of leest. Welke soort films, series of boeken trekken
jou het meest? (bijv. actie, romantiek, fantasie, waargebeurde verhalen, etc.) Schrijf
kort op waarom je juist die dingen leuk of interessant vindt.
Kijk daarna naar de Bijbel: welke Bijbelboeken of verhalen spreken jou het meest
aan? Probeer ook hier uit te leggen waarom.
Vergelijk je antwoorden:

o Zie je overeenkomsten tussen wat je leuk vindt in films/boeken en in de

Bijbel?

o Of juist verschillen? Hoe komt dat denk je?

Bespreek je antwoorden eventueel met elkaar in de groep.
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