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Opdracht van de vorige week 
Denk terug aan een moment in jouw leven waarin je, net als Mozes, besefte dat 

God dichtbij was of tot jou sprak. Schrijf of teken wat er toen gebeurde, wat je 

voelde, wat God jou misschien wilde zeggen, en wat je ermee hebt gedaan (of nog 

wilt doen). 

 

Lees samen 
Exodus 3:1-22 

 

IJsbrekervraag 
Wat is het eerste dat jij meestal doet als je thuiskomt? 

 

Inspiratie 
‘Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen. Want u bent 

bij mij, Heer. U beschermt me, u geeft mij moed.’1 

 

Behandel  de tekst 
Mozes was op een gewone plek toen hij God ontmoette. Hij was gewoon aan het 

werk. Hij paste op de schapen van zijn schoonvader. Op een dag gebeurde er iets 

bijzonders. Bij de berg Horeb zag hij een struik die in brand stond. Maar de struik 

verbrandde niet. Mozes liep ernaartoe. Toen hoorde hij de stem van God. 

God kwam naar Mozes toe, terwijl hij gewoon aan het werk was. Mozes hoefde niet 

eerst naar een tempel of een speciale plek te gaan. God sprak tot hem, precies 

daar waar hij was. Ook vandaag spreekt God nog steeds. Midden in ons gewone 

leven. Op school, op je werk, in je vrije tijd – en zelfs als je het moeilijk hebt. Je 

hoeft niet perfect te zijn. God komt naar je toe zoals je bent. 

Mozes kwam dichterbij. Toen zei God: ‘Trek je schoenen uit, want je staat op heilige 

grond’ (vers 5). Daarmee liet God zien: Ik ben dichtbij, maar Ik ben ook heilig. God 

is niet zomaar iemand. Hij is de Eeuwige, de Rechtvaardige. Toch sprak Hij 

persoonlijk tot Mozes. Hij noemde zelfs zijn naam. Ook wij mogen weten: God kent 

onze naam. En we mogen met respect én vertrouwen bij Hem komen. 

In vers 7 zegt God: ‘Ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het heeft in Egypte. Ik heb 

gehoord hoe ze om hulp roepen. Ik weet hoe ze lijden.’ God kijkt niet van een 

afstand toe. Hij ziet wat er gebeurt. Ook in ons leven. Hij ziet onrecht, pijn, verdriet 

en angst. En Hij doet iets. Hij komt in actie. Hij wilde zijn volk bevrijden uit Egypte. 

En Hij wilde Mozes daarvoor gebruiken. God zei: ‘Ik stuur jou naar de farao’ (vers 

10). 

Mozes schrok. Hij zei: ‘Wie ben ik?’ Dat gevoel herkennen we. Soms denken we: ik 

ben niet goed genoeg. Maar God zegt: ‘Ik zal bij je zijn’ (vers 12). Het gaat niet om 

onze kracht. Het gaat erom dat God met ons meegaat. 

Mozes vroeg: ‘Wat moet ik zeggen als ze vragen wie U bent?’ God zei: ‘Ik ben 

degene die er altijd is’ (vers 14). God verandert niet. Hij was er vroeger, Hij is er nu, 

en Hij zal er altijd zijn. In een wereld die steeds verandert, mogen wij op Hem 

vertrouwen. Dat geeft rust. 

God gaf Mozes niet alleen een taak, maar ook een belofte. Hij zou zijn volk 

bevrijden. En Hij zou hen naar een goed land brengen. Dit is niet zomaar een oud 

verhaal. Het laat zien hoe God werkt – toen én nu. God heeft nog steeds een plan. 

 
1 Psalm 23:4; BGT 
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En Hij nodigt ons uit om mee te doen. Hij vraagt geen perfectie, alleen geloof en 

gehoorzaamheid. 

Exodus 3 laat ons zien: God spreekt, leidt en redt. Hij kent onze naam. Hij ziet ons 

lijden. En Hij roept ons. De vraag is: luisteren wij? Durven wij te zeggen: ‘Hier ben 

ik’? Want als we antwoord geven, kunnen gewone momenten heilig worden. 

Gewoon, omdat God erbij is. 

 

Gespreksvragen 
➢ Waarom moest Mozes zijn schoenen uitdoen? Wat zegt dat over hoe 

belangrijk of bijzonder God is? Hoe kun jij laten zien dat je respect hebt 

voor God? 

➢ God zegt dat Hij ziet hoe moeilijk zijn volk het heeft. Denk jij dat God ook 

weet wat jij moeilijk vindt? Wat zou jij tegen God willen zeggen over je 

zorgen? Hoe weet je dat Hij bij je is? 

➢ God zegt: ‘Ik ben degene die er altijd is’. Wat doet dat met jouw 

vertrouwen in God, vooral als je je onzeker voelt? Helpt het jou om te weten 

dat God nooit verandert? 

➢ God vraagt Mozes om iets te doen voor anderen. 

Denk jij dat God ook jou ergens voor wil gebruiken? Hoe kun jij vandaag 

iets goeds doen voor iemand in je klas, thuis of in je buurt? 

 

Opdracht 
Stap 1 – Schrijf kort op: 

• Heeft iemand jou ooit een belangrijke belofte gedaan? 

(Bijvoorbeeld: ‘Ik zal je helpen,’ of ‘Ik vertel dit aan niemand.’) 

• Hoe voelde je je toen je die belofte hoorde? 

• Geloofde je die persoon? Waarom wel of niet? 

Stap 2 – Praat er samen over : 

• Wat maakt dat je iemand wél of niet vertrouwt? 

• Waarom twijfel je soms aan iemands belofte? 

• Wat helpt jou om iemand (weer) te vertrouwen? 

Stap 3 – Korte terugblik: Schrijf voor jezelf: 

• Wat heb je geleerd van dit gesprek? 

• Wat wil jij doen als jij zelf een belofte geeft aan iemand? 

• Wat betekent het voor jou dat God zegt: ‘Ik zal altijd bij je zijn’ (Exodus 3:12) 

 


