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Opdracht van de vorige week 
Denk terug aan een taak die je echt goed wilde doen, op school, thuis of in de kerk. 

Welke taak was dat, waarom was het belangrijk, voor wie deed je het en wat 

verandert er als je het voor Jezus doet? Bespreek dit daarna samen. 

 

Lees samen 
Kolossenzen 4:7–18 

 

IJsbrekervraag 
Wie is voor jou een echte vriend, en wat maakt dat jullie zo goed klikken? 

 

Inspiratie 
‘Blijf elkaar daarom moed inspreken, en blijf elkaar helpen.’1 

 

Behandel  de tekst 
Kolossenzen 4:7–18 lijkt misschien gewoon een lijst met namen en groeten. 

Niet echt spannend. Maar als je goed kijkt, zie je iets moois: geloven doe je niet 

alleen. 

Achter Paulus staat een hele groep mensen. Vrienden, helpers, bidders, mensen 

die anderen bemoedigen en mensen die hun huis openstellen. Samen vormen zij 

de kerk. Dat is ook voor jou belangrijk. In een wereld die vaak draait om ‘ik’, laat dit 

stukje zien dat God werkt door ‘wij’. Paulus zit in de gevangenis, maar hij denkt niet 

alleen aan zichzelf. Hij noemt mensen om zich heen: Tychikus, Onesimus, Marcus, 

Epafras, Lucas, Nymfa en Archippus. Iedereen heeft een eigen taak in Gods werk. 

De één bemoedigt, de ander bidt. Iemand stelt zijn huis open, een ander wordt 

herinnerd aan zijn taak. Zo werkt God door verschillende mensen heen. Misschien 

denk je dat geloof alleen gaat over jou en God. Je relatie met God is persoonlijk, 

maar je leeft je geloof samen met anderen. God plaatst je in een gemeente, in 

vriendschappen en in een familie van gelovigen. 

Kijk naar Tychikus. Paulus noemt hem een goede vriend en een trouwe dienaar 

van Christus. Hij brengt nieuws, maar hij bemoedigt ook. Dat laat zien hoe 

belangrijk het is om anderen te versterken. Je hoeft niet bekend te zijn om 

belangrijk te zijn in Gods koninkrijk. Iemand die luistert, aanmoedigt en trouw blijft, 

is onmisbaar. 

Dan is er Onesimus. Paulus noemt hem een trouwe gelovige. Dat is bijzonder, want 

hij had een moeilijk verleden. Toch is hij veranderd. In Christus blijft hij niet 

vastzitten aan zijn fouten. Hij krijgt een nieuw begin. Misschien schaam jij je voor 

iets uit je verleden. Weet dan: in Christus is er vergeving en een nieuw leven. 

Over Epafras zegt Paulus dat hij steeds bidt voor de gelovigen. Hij bidt met zijn 

hele hart dat hun geloof sterk blijft en dat ze doen wat God wil. Dat gaat diep. Bid jij 

alleen voor jezelf, of ook voor anderen? Denk eens aan je vrienden, je kerk of 

iemand die het moeilijk heeft. Misschien kun je deze week bewust voor iemand 

bidden. 

Paulus groet ook Nymfa en de mensen die bij haar thuis samenkomen. De 

gemeente kwam niet samen in grote gebouwen, maar in huizen. Gewone plekken 

werden plekken waar God werkte. 

 
1 1 Tessalonicenzen 5:1; BGT 
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Dat betekent ook iets voor jou. Je hoeft niet te wachten op iets groots. 

Misschien kun jij iemand uitnodigen, met iemand bidden of iemand welkom laten 

voelen. 

Dan is er Archippus. Paulus zegt: vergeet je taak niet. Dat geldt ook voor jou. God 

heeft jou gaven gegeven. Niet alleen later, maar nu. Op school, thuis, online en in 

de kerk. 

Deze verzen laten zien hoe Gods kerk echt werkt. Niemand staat er alleen voor. 

Niemand hoeft alles zelf te dragen. En niemand is te klein om gebruikt te worden. 

Jij hoeft je geloof niet alleen te leven. God plaatst je in een familie, in een missie, in 

een groep. Blijf dicht bij Jezus, wees trouw in wat je doet, bid voor anderen en 

bouw mee aan een plek waar mensen groeien. Gods koninkrijk groeit niet alleen 

door sterke sprekers, maar juist door gewone mensen die trouw hun plek innemen. 

 

Gespreksvragen 
➢ Wat spreekt jou het meest aan in het idee dat geloven iets is wat je samen 

doet, en waarom? 

➢ Met wie uit Kolossenzen 4 lijk jij het meest op (bijv. Tychikus, Onesimus of 

Epafras)? Wat herken je? 

➢ Hoe kun jij iemand in jouw omgeving bemoedigen of helpen (school, kerk, 

vrienden)? 

➢ Onesimus kreeg een nieuw begin. Wat betekent het voor jou dat God jouw 

fouten vergeeft en je opnieuw laat beginnen? 

➢ Epafras bad veel voor anderen. Voor wie bid jij weleens, en hoe kun je dat 

vaker of bewuster doen? 

➢ Paulus zegt tegen Archippus dat hij zijn taak niet moet vergeten. Wat denk 

jij dat jouw taak is op dit moment? 

 


