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Opdracht van de vorige week 
Soms krijg je goede raad van je ouders, leraren of uit de Bijbel, maar kies je er toch 

voor om iets anders te doen. Pas later zie je in dat het advies eigenlijk heel wijs 

was. Juist van die momenten kun je veel leren voor de volgende keer. 

 

Lees samen 
Daniël 5:1-30 

 

IJsbrekervraag 
Waar ben jij weleens (stiekem) trots op geweest, terwijl je wist dat het misschien 

niet helemaal terecht was? 

 

Inspiratie 
‘Laat aan God zien dat je jezelf onbelangrijk vindt. Dan zal hij je 

later belangrijk maken.’1 

 

Behandel  de tekst 
Het paleis was vol. Dienaren liepen af en aan met eten en drank. Muziek vulde de 

ruimte. Koning Belsassar zat op zijn troon en keek tevreden om zich heen. Duizend 

belangrijke mannen waren op zijn feest gekomen. Er werd gelachen, gedanst en 

volop gedronken. 

Belsassar voelde zich machtig. Hij wilde indruk maken. ‘Haal de gouden en zilveren 

bekers uit de tempel van Jeruzalem!’ riep hij. Dienaren renden weg en kwamen 

even later terug met de heilige bekers – bekers die ooit waren gebruikt om God te 

eren. 

Maar nu dronk Belsassar eruit, samen met zijn gasten. Ze hieven hun bekers en 

prezen hun afgoden van goud, zilver, brons, ijzer, hout en steen. Niemand dacht 

aan de echte God. Het ging alleen om hun plezier, hun trots, hun macht. 

Maar toen gebeurde er iets wat niemand verwachtte. 

Plotseling verscheen er een hand. Een echte hand, zonder lichaam, die woorden 

begon te schrijven op de muur. De muziek viel stil. Iedereen hield de adem in. De 

koning werd lijkbleek. Zijn knieën begonnen te trillen. Hij wist niet wat hij zag, maar 

hij voelde: dit is serieus. 

Niemand begreep de woorden op de muur. Geen tovenaar, geen wijze man, 

niemand kon het uitleggen. Tot iemand zei: ‘Haal Daniël. Hij heeft wijsheid van 

God.’ 

Daniël werd gebracht. Hij keek naar de koning, naar de muur, en toen sprak hij 

rustig maar duidelijk: ‘U weet wat er met uw vader is gebeurd. Hij werd ook trots, 

maar God liet hem zien wie echt de hoogste Koning is. U hebt niets van dat verhaal 

geleerd. U eert beelden van goud en zilver, maar niet de God die u adem geeft’ 

(verzen 17–23). 

Daarna legde hij de woorden uit: Menee, menee, tekeel, oefarsien. 

Ze betekenden: God heeft uw dagen geteld. U bent gewogen en u bent niet goed 

genoeg om koning te zijn. Uw koninkrijk wordt verdeeld en aan de Meden en de 

Perzen gegeven.   

Diezelfde nacht werd Belsassar gedood.  

 
1 Jakobus 4:10; BGT 
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Dit verhaal is meer dan geschiedenis. Het houdt ons een spiegel voor. Ook wij 

leven in een wereld vol afleiding, status, succes en zelfverheerlijking. Hoe snel 

maken wij keuzes die draaien om onszelf, onze eigen eer, ons eigen plezier? 

Misschien denken we soms: ‘Wat ik doe, maakt niet zo veel uit. Ik ben toch jong, ik 

heb nog  tijd.’ Maar Daniël 5 laat zien hoe belangrijk het is om nu al te kiezen God 

te eren. God ziet ons hart. Hij weegt ons leven, net zoals Hij dat bij Belsassar deed. 

Drie lessen voor vandaag 

1. Trots maakt blind. 

Belsassar dacht dat hij onaantastbaar was. Maar zijn trots maakte hem blind 

voor wie God werkelijk is. Echt leven begint met nederigheid – erkennen dat 

God boven alles staat. 

2. Leer van het verleden. 

Belsassar kende de geschiedenis van zijn vader, maar negeerde die. Ook 

wij kennen verhalen uit de Bijbel, misschien ook van onze ouders of 

grootouders. De vraag is: doen we er iets mee? 

3. God eert wie Hem eert. 

Daniël leefde met ontzag voor God en bleef trouw, ook al was hij een 

gevangene in een vreemd land. Uiteindelijk werd hij geëerd, zelfs door een 

heidense koning. Leven met God brengt vrucht, ook al lijkt het soms 

onzichtbaar. 

De boodschap op de muur was niet zomaar een waarschuwing. Het was een 

oordeel. Maar wij leven nu in een tijd van genade. Jezus roept ons op ons hart aan 

Hem te geven, Hem te eren met ons leven. Laat je niet misleiden door trots of 

gemak. Leef niet voor jezelf, maar voor de Koning die leeft en regeert – nu en voor 

altijd. 

 

Gespreksvragen 
➢ Waarom denk je dat koning Belsassar de bekers uit de tempel liet halen? 

Wat wilde hij laten zien? 

 

➢ Heb jij weleens iets gedaan om indruk te maken op anderen, terwijl je wist 

dat het eigenlijk niet goed was? Wat gebeurde er toen? 

 

➢ Wat betekent het dat ‘trots blind maakt’? Kun je een voorbeeld geven uit je 

eigen leven of dat van iemand anders? 

 

➢ Daniël sprak eerlijk tegen de koning, ook al was dat spannend. Zou jij 

durven zeggen wat juist is, als iemand machtig of populair is? Waarom wel 

of niet? 

 
 


