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Opdracht van de vorige week 
Trouw blijven aan God is soms moeilijk, vooral als je omringd bent door mensen die 

anders denken. Je voelt de druk om mee te doen met dingen die niet passen bij je 

geloof, en dat kan je onzeker of alleen laten voelen. In deze opdracht denk je na 

over wat trouw zijn voor jou betekent en schrijf je een brief waarin je jouw keuzes, 

twijfels en verlangens eerlijk deelt. 

 

Lees samen 
Daniël 3:1-18 

 

IJsbrekervraag 
Heb je ooit iets dappers gedaan, ook al vond je het spannend? 

 

Inspiratie 
‘Pas op voor verkeerde ideeën, en blijf geloven in het goede 

nieuws. Wees sterk en houd moed.’1  

 

Behandel  de tekst 
Stel je voor...Je zit in de klas. De les is net afgelopen. Om je heen zie je dat 

iedereen druk op zijn telefoon kijkt. “Heb je het al gezien?” vraagt iemand. 

“Iedereen doet mee!” Een nieuwe uitdaging op sociale media gaat rond. Je weet 

meteen: dit voelt niet goed. 

Je voelt je ongemakkelijk. Je weet wat jij belangrijk vindt. Je weet wat goed is. Maar 

je voelt ook druk. Als ik niet meedoe, vinden ze me vast raar, denk je. Misschien 

hoor ik er dan niet meer bij. Misschien gaan ze me uitlachen. Misschien word ik 

buitengesloten. 

Je hart klopt sneller. Wat moet je doen? Dat gevoel, die druk,  lijkt misschien iets 

van nu. Maar ook vroeger hadden mensen daarmee te maken. 

In de tijd van Daniël leefde een koning die Nebukadnessar heette. Hij liet een groot 

beeld van goud maken. Het was enorm – iedereen kon het zien. En toen gaf hij een 

bevel: Als je muziek hoort, moet je buigen voor dat beeld. Wie dat niet doet, wordt 

in het vuur gegooid ( verzen 5 en 6). 

Iedereen hoorde het. Iedereen wist wat de koning zei. En iedereen boog. 

Behalve drie jonge mannen: Sadrach, Mesach en Abednego. 

Zij bleven staan. De muziek klonk, maar ze bogen niet. Mensen zagen het. Ze 

vertelden het meteen aan de koning. Deze drie mannen luisteren niet, zeiden ze. 

De koning werd woest. ‘Is het waar dat jullie mijn goden niet willen dienen?’ vroeg 

hij. ‘Ik geef jullie nog één kans. Als de muziek weer speelt, buigen jullie dan. Straks 

horen jullie weer muziek van fluiten, harpen en andere instrumenten. Dan moeten 

jullie knielen en buigen voor het gouden beeld.’ (vers15) 

Maar de mannen zeiden tegen de koning: ‘We zullen niet buigen voor uw gouden 

beeld. De God die wij dienen, kan ons redden uit uw macht. Maar zelfs als hij ons 

niet redt, dan nog zullen wij uw goden niet dienen.’ (verzen 17 en 18) 

De koning werd nóg bozer. Hij liet de oven extra heet maken en gooide de mannen 

erin. 

Maar toen gebeurde er iets bijzonders. Ze verbrandden niet. Ze liepen gewoon 

rond in het vuur. En er was nog iemand bij hen – een vierde man, die leek op een 

engel. 

 
1 1 Korintiërs 16:13; BGT 
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De koning keek toe, stomverbaasd. ‘Kom er snel uit!’ riep hij. 

De drie mannen kwamen naar buiten. Geen haar op hun hoofd was verbrand. Zelfs 

hun kleren roken niet naar rook. 

De koning begreep het: hun God is echt. Hij prees God voor hun moed en geloof. 

Ook jij staat soms voor een keuze. Buig je mee met de rest? Of blijf je trouw aan 

wat je gelooft? 

Soms is dat moeilijk. Soms voelt het alsof je alleen staat. Misschien raak je 

vrienden kwijt. Misschien lachen mensen je uit. Maar net als bij Sadrach, Mesach 

en Abednego, is God bij je. Hij geeft je kracht om te blijven staan. 

Jij hoeft niet te buigen voor een gouden beeld. Maar elke dag kom je dingen tegen 

waar je over moet nadenken. Past dit bij wat ik geloof? Wat zou God willen dat ik 

doe? 

God vraagt je om anders te zijn. Niet omdat je beter bent, maar omdat je een licht 

mag zijn voor anderen. 

De drie mannen kozen niet de makkelijke weg, maar ze deden wat goed was. Dat 

kan jij ook doen. Niet uit je eigen kracht, maar omdat je op God vertrouwt. 

Wees moedig. Wees trouw. En durf te zeggen – net als zij: Zelfs als God mij niet 

redt, blijf ik Hem volgen. Want Hij ziet jou. En Hij laat je niet alleen. 

 

Gespreksvragen 
➢ Zie jij iets van jezelf terug in het verhaal van Sadrach, Mesach en 

Abednego? Leg uit. 

 

➢ In welke situaties merk jij dat je moet kiezen of je voor je geloof uitkomt? 

 

➢ Wat vind jij het lastigst aan trouw blijven aan God als mensen om je heen 

dat niet doen? 

 

➢ Hoe kun jij in jouw omgeving laten zien dat je durft te staan voor wat je 

gelooft, net als de drie mannen? 

 

Opdracht 
Soms hoor je goede tips of waarschuwingen van je ouders, leraren of uit de Bijbel. 

Maar ja… je doet het toch anders. En later denk je: Oei, misschien had ik tóch 

moeten luisteren. 

     Schrijf of vertel over een moment waarop jij zo’n les of advies hebt 

genegeerd, en daar later spijt van kreeg. 

Denk bijvoorbeeld aan: 

• Wat werd er tegen je gezegd? 

• Wat deed jij toch? 

• Wat ging er mis of liep anders dan je dacht? 

• Wat heb je daarvan geleerd? 

Je mag het opschrijven, delen in een klein groepje, of er kort iets over vertellen in 

de kring  

 

 


