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Vertel over Hem

Opdracht van vorige week

Zoek op hoe snel licht beweegt in een vaculim en in de lucht en vul de snelheden
in. Lees daarna Genesis 1:3 en schrijf op wat jij bijzonder vindt aan het feit dat God
het licht heeft gemaakt.

Lees samen
1 Petrus 3:8-17

IUJsbrekervraag
Wat is het vriendelijkste dat iemand ooit voor jou heeft gedaan?

Inspiratie
‘Wees goed en hartelijk voor elkaar.’

Behandel de tekst

Vriendelijk zijn voelt tegenwoordig soms echt ouderwets. Op school, online, bij
sport of zelfs in de kerk lijkt het vaak alsof je sterk, snel en scherp moet zijn. Als
iemand iets gemeens zegt, verwachten mensen dat je meteen iets terugzegt. Als
iemand jou pijn doet, vinden veel mensen dat je die ander ook moet raken. Maar in
1 Petrus 3:8-17 laat God een andere weg zien. Geen zwakke weg, maar juist een
weg die echte kracht vraagt: wees goed voor iedereen.

Petrus schrijft aan christenen die het moeilijk hadden. Mensen begrepen hen niet
altijd en ze kregen kritiek omdat ze in Jezus geloofden. Toch zegt Petrus: ‘Maak
geen ruzie met elkaar. Leef met elkaar mee, en houd van elkaar als broers en
zussen. Wees vriendelijk en bescheiden’ (vers 8). Dat klinkt makkelijk, maar dat is
het vaak niet. Toch is dit de manier waarop Jezus wil dat wij leven.

Voor ons is dit heel herkenbaar. Elke dag zijn er momenten waarop je moet kiezen
hoe je reageert. lemand zet een gemene reactie in een groepsapp. lemand sluit je
buiten. lemand praat achter je rug om. Dan wil je vaak terugvechten. Maar Petrus
zegt: ‘doe geen kwaad terug’... ‘scheld niet terug’... ‘wens de ander juist het goede
toe’ (vers 9).

Dat betekent niet dat pijn niet erg is. Het betekent ook niet dat je alles zomaar moet
accepteren. Het betekent wel dat jij niet hetzelfde verkeerde gedrag overneemt. Je
laat je niet leiden door boosheid, maar door Jezus. Dat is moeilijk, want diep
vanbinnen wil je jezelf bewijzen. Maar Jezus zegt eigenlijk: ‘laat zien dat je bij Mij
hoort’.

In vers 10 tot 12 haalt Petrus woorden uit de heilige boeken? aan. Hij zegt: ‘Houd je
van het leven en wil je gelukkig zijn? Vertel dan geen leugens over anderen. Zeg
geen dingen die niet waar zijn. Doe geen kwaad, maar wees goed. Probeer om met
anderen in vrede te leven, elke dag weer.’

De Bijbel zegt dus niet dat geluk komt door populair te zijn, te winnen of altijd je zin
te krijgen. Echt geluk groeit waar waarheid, goedheid en vrede zijn.

Dat zie je ook online. Op sociale media reageren mensen vaak sneller dan ze
nadenken. Een roddel, meme, verhaal of zogenaamd grappige opmerking kan
iemand diep raken. Juist daar mogen christelijke jongeren anders zijn. Niet nep
aardig, maar oprecht goed. Niet meegaan in harde reacties, maar kiezen voor

1 Efeziérs 4:32; BGT
2 Psalm 34:13-17
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eerlijkheid en genade. Soms laat je het sterkst zien dat je bij Jezus hoort door wat
je bewust niét terugzegt.

Petrus zegt ook dat we niet bang hoeven te zijn als mensen ons slecht behandelen
omdat we goed willen leven. Dat is een belangrijke les. Soms kost het iets om
Jezus te volgen. Misschien vinden anderen je saai omdat je niet meedoet met
roddelen. Misschien lachen ze je uit omdat je eerlijk bent. Misschien begrijpen ze
niet waarom je grenzen stelt. Toch zegt de Bijbel dat je gelukkig bent als je lijdt
omdat je Gods wil doet. Waarom? Omdat je dan op Jezus lijkt.

Vers 15 zegt: ‘Eer Christus met heel je hart. Vertel iedereen dat hij je Heer is, en
dat je op hem vertrouwt.” Dat betekent: geef Jezus de belangrijkste plek in je hart.
Als Hij echt jouw Heer is, zie je dat terug in je woorden, je reacties en je keuzes. En
als mensen vragen waarom jij anders leeft, geef dan antwoord. Niet boos of
arrogant. Niet alsof jij beter bent dan anderen. Maar vriendelijk en met respect.
Daar gaat dit Bijbelgedeelte eigenlijk over: je geloof zie je in je houding. Niet alleen
in wat je gelooft, maar ook in hoe je praat, reageert en met mensen omgaat. Goed
Zijn voor iedereen betekent dat mensen op school, thuis, online en in de kerk
merken dat Jezus in jou leeft.

Dus wat kun jij vandaag doen? Misschien iemand vergeven. Misschien stoppen met
roddelen. Misschien rustig reageren in plaats van scherp terug te praten. Misschien
opkomen voor iemand die buitengesloten wordt. Dat lijken kleine dingen, maar ze
laten zien wie jouw Heer is.

Petrus zegt: ‘je kunt beter lijJden omdat je goede dingen doet, dan omdat je slechte
dingen doet’ (vers 17). Dat is de weg van Jezus. En uiteindelijk is dat de mooiste
weg: wees goed voor iedereen.

Gespreksvragen

» Waarom is het soms makkelijker boos te reageren dan rustig en vriendelijk
te blijven? Heb jij weleens een moment gehad waarop je dat moeilijk vond?
Vertel eens.

» Zie je op school, online of in je vriendengroep dat mensen snel hard of
gemeen reageren? Wat doet zo’n harde manier van reageren volgens jou
met mensen?

» Petrus zegt dat christenen anders mogen reageren dan veel andere
mensen. Hoe kun je dat doen op sociale media of in groepsapps? Wat zou
jij daarin lastig vinden?

> Welke kleine stap kun jij deze week zetten om goed en vriendelijk te zijn
voor anderen

Opdracht
Stel je voor: je hebt onbeperkt geld en je mag overal wonen waar je maar wilt.
Geen stress over school, werk of geld — alles kan.
Welke plek in de wereld zou jij kiezen om te wonen?
Schrijf minimaal 5 zinnen waarin je vertelt:
o Welke plek je kiest
o Waarom je die plek kiest
o Wat jou daar gelukkig zou maken
e Hoe zou jouw leven daar eruitzien?
e Met wie zou je daar willen wonen?
o Kies je voor rust, avontuur, mooie natuur, luxe, geloof, gezelligheid of iets
anders?
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Vertel jouw keuze daarna aan de groep en ontdek wat jullie hetzelfde of juist heel
verschillend vinden.
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