SABBAT 21 MAART | JONGERENLES

Samenleven met elkaar

Opdracht van de vorige week

Denk samen na over wat een relatie in een gezin goed en waardevol maakt en
bespreek wat jij belangrijk vindt, wat helpt om een goede band te hebben en wat
het soms lastig maakt. Bespreek daarna welke dingen volgens jullie het belangrijkst
zijn voor een fijne sfeer in het gezin.

Lees samen
Kolossenzen 3:18-4:6

IUsbrekervraag
Als jouw vriendengroep een film was, welk genre zou het zijn? (comedy, horror,
drama)

Inspiratie
‘Vrienden, we moeten anderen laten merken dat we van hen houden. Niet door
mooie woorden, maar door daden die Gods waarheid laten zien.’"

Behandel de tekst

Veel jongeren denken bij geloof aan dingen zoals bidden, zingen, naar de kerk
gaan of een Bijbeltekst posten. Maar Paulus maakt in Kolossenzen 3:18—4:6 iets
heel duidelijk: geloof hoort niet alleen bij de kerk. Het gaat juist om hoe je leeft
thuis, op school, op je werk en online. Jezus wil niet alleen een plek in je agenda,
maar in je hele leven.

Juist daar wordt het spannend. Het is best makkelijk ‘christelijk’ te zijn op een
jeugddienst of kamp. Maar hoe is het thuis, als je ouders iets van je vragen waar je
geen zin in hebt? Hoe reageer je als je kleine broer irritant doet? Wat doe je als
niemand ziet of je je taak goed doet? Dan wordt je geloof zichtbaar.

Geloof begint dichtbij

Paulus begint bij het gezin. Hij zegt dat kinderen hun ouders moeten gehoorzamen,
omdat dat goed is in de ogen van de Heer. Dat is misschien niet je favoriete tekst.
Gehoorzamen is niet populair. We willen zelf kiezen en zelf bepalen. Toch laat
Paulus zien dat gehoorzaamheid niet alleen gaat over je ouders, maar ook over
God. Respect begint vaak juist thuis, op de plek waar je er het minst zin in hebt.
Paulus spreekt ook vaders aan. Hij zegt dat zij hun kinderen niet moeten
ontmoedigen. Anders verliezen kinderen hun moed. Daarmee maakt hij duidelijk
dat God niet alleen iets vraagt van kinderen, maar ook van ouders. God wil geen
gezin vol regels zonder liefde. Hij wil geen angst, maar vertrouwen. Deze tekst is
dus geen wapen voor ouders, maar een opdracht voor iedereen: leef met respect,
liefde en eerlijkheid.

Wie ben jij als niemand kijkt?

Daarna spreekt Paulus over slaven en meesters. Dat hoort bij de tijd van toen, maar
de les geldt nog steeds. Het gaat over hoe jij je werk doet: op school, bij je bijbaan,
thuis of in de kerk. Paulus zegt: werk niet alleen goed als iemand kijkt, maar werk
alsof je het voor Christus doet.

Dat is eerlijk gezegd best lastig. Veel mensen doen vooral hun best als er controle
is. We zijn netjes als iemand meekijkt. We werken harder als het telt. Maar Paulus
zegt: wees echt. Leef niet voor mensen, maar voor Jezus.

Ook het gewone telt

11 Johannes 3:18; BGT
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Dat verandert zelfs kleine dingen. Je huiswerk maken. Je kamer opruimen. Op tijd
komen. lemand helpen. Eerlijk blijven. Niet roddelen in de groepsapp. Niet anders
doen online dan in het echt. Geloof hoort niet alleen in je hoofd of hart, maar moet
zichtbaar worden in je keuzes.

Paulus zegt: doe gewone dingen op een bijzondere manier. Niet omdat alles leuk is,
maar omdat Jezus jouw Heer is. Dat geeft zelfs saaie taken waarde. Je leeft niet
voor likes, cijfers of applaus, maar voor Christus. Dat maakt je leven sterker en
echter.

Jouw woorden laten zien wie je volgt

Daarna gaat Paulus verder over bidden en spreken. Hij zegt: blijf bidden en wees
dankbaar. Bid ook dat je duidelijk over Jezus kunt praten. Dat is heel herkenbaar
voor jongeren. Je hebt misschien geen podium, maar je hebt wel invioed. Mensen
horen wat je zegt en zien wat je doet. Ze merken hoe jij reageert.

Misschien ben jij op school één van de weinigen die gelooft. Misschien voelt het
soms moeilijk voor Jezus uit te komen. Toch hoef je niet groot te beginnen. Begin
klein. Bid. Wees dankbaar. Spreek wijs. Leef eerlijk. Laat in gewone situaties iets
van Jezus zien.

Niet alleen in de kerk

Kolossenzen 3 en 4 laten zien dat geloof niet voor één dag per week is. Jezus wil
niet alleen in je liederen zijn, maar ook in je houding, woorden en keuzes. Thuis. Op
school. Op je werk. Online. Overal.

De vraag is dus niet alleen of jij in Jezus gelooft, maar ook of mensen dat zien in
jouw leven. Want echt geloof blijft niet in de kerk. Je neemt het mee, elke dag weer.

Gespreksvragen

» Waarom koppelt Paulus geloof zo sterk aan het gewone leven van elke dag?
Wat laat dat zien over hoe God kijkt naar thuis, school, werk en relaties?

» Wanneer vinden jongeren het moeilijk om hun ouders te gehoorzamen?
Hoe kun je trouw blijven aan God en toch respectvol met je ouders
omgaan?

» Wat is het verschil tussen doen alsof je goed leeft en echt leven met je hart
voor Christus? Hoe zie je dat verschil in het dagelijks leven?

> Welke invloed heeft sociale media op wie je bent als niemand kijkt? Hoort
wat je online doet bij je geloof? Waarom wel of niet?

> Wat bedoelt Paulus met: ‘Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk, alsof je
voor Christus werkt? Hoe kan dat jouw kijk veranderen op school, werk,
thuis of in de kerk?

» Waarom horen bidden, dankbaar zijn en wijs spreken volgens Paulus bij een
echt christelijk leven?

Opdracht

Denk terug aan een taak of verantwoordelijkheid waarvan je dacht: dit moet ik écht
goed doen. Misschien was het een presentatie op school, oppassen op je broertje
of zusje, muziek maken in de kerk, helpen bij een programma, een sportwedstrijd
of een taak thuis.

Neem 2 minuten en denk na over deze vragen:

» Welke taak was dat?

» Waarom vond je het belangrijk om het goed te doen?

* Voor wie deed je het: voor jezelf, voor anderen of ook voor God?

» Wat verandert er als je zo’'n taak doet alsof je het voor Jezus doet?

Bespreek dit daarna met je groep.
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