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‘Laat mij toch

uw majesteit zien’

Opdracht van de vorige week

Mozes stelde God een diepe en persoonlijke vraag: ‘Laat mij zien wie u bent.’

Stel jij jezelf dezelfde vraag en laat op een creatieve manier zien wat jij van God zou
willen weten en waarom.

Lees samen
Exodus 33:12-34:7

IUJsbrekervraag
Wie heeft jou voor het laatst verrast? En wat deed dat met je?

Inspiratie
‘De Heer is dichtbij voor mensen die hem roepen, dichtbij voor
mensen die op hem vertrouwen.’

Behandel de tekst

ledereen kent momenten waarop je denkt: ‘Wat moet ik nu doen?’ Misschien ben je
net klaar met school. Misschien sta je voor een grote beslissing. Of misschien voel
je je alleen in je geloof. In zulke momenten wil je weten: Ik ben niet alleen.

Mozes kende dat gevoel ook. In Exodus 33 en 34 lezen we over een intens gesprek
tussen Mozes en God. En wat daar gebeurt, is ook vandaag belangrijk voor jou:
Gods aanwezigheid maakt het verschil.

Mozes staat op een kruispunt. Het volk Israél heeft net iets verkeerds gedaan: ze
maakten een gouden kalf en aanbaden het. Toch moet Mozes met deze mensen
verder de woestijn in. Dat is zwaar, en hij weet niet of hij het aankan. Daarom gaat
hij naar God toe. Hij zegt: ‘Vertel me toch alstublieft wat u van plan bent. Dan leer ik
u echt kennen.” Mozes wil geen strategie of stappenplan. Wat hij écht zoekt, is
Gods aanwezigheid.

God hoort hem en antwoordt: ‘lk zal zelf met je meegaan. Je kunt gerust zijn.’
Mozes vindt dat zo belangrijk dat hij zegt: ‘Als u wilt dat we verder reizen, dan moet
u zelf met ons meegaan.’ Hij beseft: zonder God is het zinloos. Maar als God
meegaat, ‘zijn we een bijzonder volk, anders dan alle andere volken’. Dan dragen
we iets bijzonders met ons mee: zijn nabijheid.

Alsof dat nog niet genoeg is, gaat Mozes nog een stap verder. Hij vraagt: ‘Laat mij
toch zien wie u bent!” Dat is een gedurfde vraag. God weet dat zijn volle
heerlijkheid te groot is voor een mens. Toch wil Hij Mozes tegemoetkomen. Hij zegt:
‘Ik zal in stralend licht voor je langsgaan. Ik zal mijn naam roepen. Mijn naam
betekent: Ik zal goed zijn voor wie ik goed wil zijn. Ik zal zorgen voor wie ik wil
zorgen.” Mozes krijgt God niet letterlijk te zien, maar hij ontvangt iets veel diepers:
een ontmoeting met Gods karakter. God is heilig, machtig, maar ook genadig en
dichtbij.

De volgende ochtend klimt Mozes opnieuw de berg op, met twee nieuwe stenen
platen. Dan komt God, in een wolk. Hij roept: ‘Ik ben de Heer! Ik ben een goede
God. lk zorg voor de mensen. |k ben geduldig, trouw en vol liefde. Mijn liefde voor
mensen duurt duizenden generaties. Ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd
doen, ook als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze mij ontrouw zijn.
En ik straf ook hun kinderen, tot en met de vierde generatie.’ Hier laat God zijn hart
zien. Zijn karakter is perfect in balans: liefde en gerechtigheid gaan hand in
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hand. Voor Mozes (en voor ons) is dit enorm belangrijk. Want als je weet wie God
is, kun je op Hem vertrouwen — zelfs als je de toekomst niet begrijpt.

Wat betekent dit voor jou vandaag?

Misschien voel jij je net als Mozes: onzeker, zoekend, overweldigd. Dan mag je
weten: God wil met jou meegaan. Niet alleen als je leven op rolletjes loopt, maar
juist als je het niet meer weet.

Je hoeft Hem niet te overtuigen. Hij wil er graag voor je zijn. En als je verlangt
naar meer van God, durf dan net als Mozes te zeggen: ‘Laat mij zien wie u bent.’
God wil zich laten zien — op zijn manier. Door zijn Woord, door gebed of door zijn
Geest. Want Hij is een God die zich laat kennen. Het leven zit vol onzekerheid. Je
weet vaak niet wat er op je pad komt.

Maar één ding is zeker: Als God met je meegaat, hoef je niet bang te zijn. Zijn
aanwezigheid maakt echt het verschil.

Gespreksvragen
> Wat raakte jou of viel je op toen je Exodus 33:12-34:7 las of hoorde?
(Was er iets dat je bleef bijstaan, of je aan het denken zette?)

» Hoe verandert het iets voor jou als je hoort dat God zelf met jou mee
wil in het leven?
(Maakt dat je rustiger, juist onzekerder, of iets anders?)

> Heb jij weleens echt naar meer van God verlangd? Hoe liet Hij toen iets
van zichzelf zien?
(Denk aan gebed, een moment, een ervaring of juist stilte.)

> Welke eigenschappen van God (uit Exodus 34:6-7) spreken jou het
meest aan, en waarom juist die?
(Bijv. liefdevol, trouw, geduldig, rechtvaardig... Wat zegt dat over wie God voor jou
is7?)

Opdracht: Als God bij jou thuis zou wonen...
Situatie:
In de tijd van Mozes woonde God zichtbaar bij het volk Israél, in de tabernakel: een
tent waar zijn aanwezigheid letterlijk zichtbaar of voelbaar was. Stel je eens voor
dat dat vandaag ook zo zou zijn — maar dan bij jou thuis.
Opdracht:
Stel dat God zichtbaar in jouw huis woonde - bijvoorbeeld in je woonkamer, zoals
in de tabernakel. Hoe zou dat jouw leven, keuzes en gedrag beinvioeden?
Denk hierbij aan de volgende punten:

e Wat zou je veranderen in je dagelijkse gewoontes?

e Hoe zou je omgaan met je tijd, telefoon of sociale media?

e Zou het je manier van spreken of omgaan met anderen veranderen?

o Wat zou je vaker willen doen, juist omdat God dichtbij is?

Bespreek daarna je antwoord in kleine groepjes of tweetallen. Stel elkaar
vragen zoals:
e Wat vond je moeilijk om over na te denken?
e Waar verlang je naar als je denkt aan God die dichtbij is?
e Wat zou je al vandaag kunnen veranderen in je leven om meer bewust met
God te leven?
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