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Het verbond

en de blauwdruk

Opdracht van de vorige week

ledereen is ergens goed in, en iedereen kan groeien. Ontdek stap voor stap wat jouw
talenten zijn, waar je in wilt groeien, en hoe je God om hulp kunt vragen bij de keuzes die je
maakt.

Lees samen
Exodus 31:1-10

IUJsbrekervraag
Als God jou vandaag een opdracht zou geven waarin jij je talent mag gebruiken, wat hoop je
dan dat Hij vraagt?

Inspiratie
‘Want God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven. Zo goed is hij voor
ons.”

Behandel de tekst

In Exodus 31:1-10 spreekt God met Mozes. Hij noemt twee mensen: Besaleél en Oholiab.
Geen onbekenden, maar echte mensen met een familie en een stam. God zegt: ‘lk heb hem
(Besaleél ) heel knap, verstandig en wijs gemaakt. Hij is een vakman op veel gebieden. Hij
kan iets bedenken en het daarna maken, in goud, zilver, koper en brons. Hij kan edelstenen
bewerken en ze vastzetten. Hij kan hout bewerken, en hij kan nog veel meer.’(verzen 3-5) En
Hij voegt eraan toe: ‘Oholiab en anderen zullen hem helpen.’(vers 6)

Wat leren we hiervan? Dat God gewone mensen gebruikt voor iets heel bijzonders. Hij geeft
hun de talenten die ze nodig hebben. Mooie dingen maken, zorgvuldig werken en goed
samenwerken horen bij hoe je God kunt eren. Het is geen bijzaak, maar juist een belangrijk
onderdeel van zijn plan.

Besaleél hoefde niet zelf uit te zoeken hoe hij het moest doen. God gaf hem talent en inzicht
voordat hij begon. Dat zie je vaker in de Bijbel. In het Nieuwe Testament lees je dat de heilige
Geest gaven geeft aan gelovigen. Niet allemaal dezelfde, maar precies wat nodig is voor de
kerk.2 Denk aan: muziek maken, filmpjes monteren, zorgen voor anderen, iets ontwerpen,
leidinggeven of helpen waar nodig. Je gave is geen toeval. God heeft het je bewust gegeven.
De vraag is dus niet: ‘Kan ik iets doen?’ maar: ‘Waar en hoe kan ik iets doen?’

Veel mensen zeggen: ‘Ik wil iets doen voor God.” Mooi! Maar Exodus 31 laat iets nog mooiers
zien: je mag samen met God werken.

God geeft je namelijk niet alleen het idee, maar ook het talent om het uit te voeren. Dus:
creatief zijn, logisch nadenken of handig zijn, zijn 66k gaven van God.

Een mooie website maken voor je jeugdgroep. Een video goed editen. Het geluid netjes
instellen. Of een plan maken om mensen te helpen. Dat kan allemaal een vorm van
aanbidding zijn als je het samen met God doet: met gebed, eerlijkheid, aandacht en een hart
dat wil dienen. Paulus moedigt aan: ‘Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk. Doe alsof je voor
Christus werkt, en niet voor mensen.” Doe het goed! Zoek mensen die je kunnen helpen
groeien. Oefen trouw, ook in kleine dingen. Vraag God om wijsheid. Gods plan + jouw talent
+ een nederig hart — Werk samen met God, groei in wat je doet, en blijf dicht bij Hem.

Na alle bouwinstructies zegt God tegen Israél: ‘Houd je aan de sabbat.’.

1 Romeinen 12:6; BGT

2 Lees: Romeinen 12:6-8, 1 Korintiérs 12:4-11, 1 Petrus 4:10-11; BGT
3 Kolossenzen 3:23; BGT

4 Exodus 31:14; BGT
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De sabbat is geen ‘pauze-knop’, maar een afspraak met God. Heilige tijd waarin Hij dicht bij
ons wil zijn. ® Als je nooit rust neemt, raak je uitgeput. Als je niet aanbidt, wordt je werk iets
voor je eigen eer. De sabbat leert je: God is de Maker. Jij bent de helper.

Laat je werk dus beginnen vanuit rust bij God: lees je Bijbel, zoek anderen op, zing samen,
bid, geniet van de natuur, doe goed.

Toen was het heiligdom een tent. Nu zijn wij samen het volk van God. En daar mogen
schoonheid en heiligheid elkaar blijven raken.

Samengevat: God kent je bij naam. Hij geeft je zijn Geest, brengt mensen samen als een
team en leert je ook rust nemen. Ontdek welk talent jij hebt, oefen ermee, werk samen met
anderen en laat je werk voortkomen uit rust bij God, die dicht bij jou wil zijn.

Gespreksvragen

» Wat kun jij goed, en hoe zou je dat kunnen gebruiken om iets te betekenen in de kerk
of voor anderen?

» Hoe kun jij God betrekken bij de dingen die je leert of doet op school, stage of in je
hobby’s?

» Hoe neem jij rust in je week, en helpt dat jou dichter bij God te leven?

» Welke dingen (zoals muziek, Bijbel lezen, natuur, iets goeds doen voor een ander)
helpen jou tot rust te komen en God beter te leren kennen?

» Welke talenten of gaven van anderen bewonder jij? En wat kun jij daarvan leren?

Opdracht: Wachten op God
Soms lijkt het alsof God stil is. Je bidt, je hoopt, je wacht... maar het gebeurt niet. Je krijgt
geen duidelijk antwoord of het duurt veel langer dan je dacht. Dat kan verwarrend of zwaar
zijn.
Deel 1 - Terugkijken
Beantwoord voor jezelf de volgende vragen:
1. Heb jij ooit iets van God verwacht of gehoopt dat Hij zou doen, maar moest je
wachten?
o Wat was dat?
o Hoe voelde dat wachten?
2. Wat gebeurde er met je geloof tijdens die periode?
o Was je boos, verdrietig, teleurgesteld, verward?
o Heb je God losgelaten of juist vastgehouden?
3. Hoe heb je de rust weer gevonden (of: waar ben je nu in dat proces)?
o Wat hielp jou?
o Waren er mensen, teksten, gebeden of momenten die steun gaven?
Deel 2
Schrijf een brief aan God, waarin je eerlijk vertelt hoe het voelde om te wachten, en wat je
nu denkt of hoopt.

Deel 3 - Gesprek

Bespreek in een kleine groep of tweetal:
o Waarom is wachten op God soms zo moeilijk?
o Wat kunnen we van elkaar leren als het gaat om geloof vasthouden in moeilijke tijden?
o Welke Bijbeltekst of gedachte helpt jou om vertrouwen te houden?

> Exodus 25:8; BGT

3E KWARTAAL 2025



