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De ware Jozua

Opdracht van de vorige week

Lees Jozua 1:6-9 samen en let op welke woorden God herhaalt. Bespreek waarom
God dat doet en hoe jullie elkaar kunnen aanmoedigen op Hem te blijven
vertrouwen. Maak daarna samen een creatieve mini-poster en schrijf
bemoedigende kaartjes voor iemand uit de groep.

Lees samen
Jozua 1:1-9

IUsbrekervraag
Wie in de Bijbel vind jij dapper? En zou jij hetzelfde durven doen als hij/zij?

Inspiratie
Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik
ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken.’

Behandel de tekst

Na de dood van Mozes spreekt God direct tot Jozua. Jozua was al jarenlang de
trouwe helper van Mozes geweest, maar nu krijgt hij zelf de leiding. In Jozua 1:1-9
lezen we hoe God hem voorbereidt op deze grote taak. Deze verzen zijn niet alleen
historisch belangrijk, maar spreken ook vandaag nog tot ons. Wat zegt God precies
— en wat betekent dat voor jou?

De tekst begint met een duidelijke overgang. Mozes, de grote leider van Israél, is
overleden. God richt zich nu tot Jozua met een opdracht: ‘Maak je klaar om de
Jordaan over te steken.’

Het volk staat aan de grens van het Beloofde Land. Alles wat Mozes heeft
voorbereid, komt nu in beweging. Jozua moet opstaan en de leiding nemen.

Er komt een moment waarop jij moet opstaan. Misschien heb je tot nu toe iemand
gevolgd, geholpen of geleerd van anderen. Maar God roept ook jou om
verantwoordelijkheid te nemen wanneer de tijd daar is.

God herhaalt de belofte die Hij al eerder gaf aan Mozes: ‘Elke plek waar jullie
komen, geef |k aan jullie.” Hij beschrijft de grenzen van het land — van de woestijn in
het zuiden tot aan de Eufraat in het oosten. Dit land is geen verrassing; het is
beloofd. Het is deel van Gods plan met zijn volk.

Gods beloften blijven staan. Wat Hij heeft gezegd, voert Hij ook uit — op zijn tijd en
manier. Als je Hem volgt, mag je vertrouwen op zijn trouw.

God zegt tegen Jozua: ‘Ik zal je nooit alleen laten. Niemand zal van jou kunnen
winnen.’ Dat is een enorme bemoediging voor een leider die een hele natie moet
aansturen. Jozua hoeft het niet alleen te doen.

Als jij een taak krijgt, groot of klein, is het goed om te weten dat je niet alleen bent.
God belooft ook jou: ‘Ik ben bij je.” Wat Hij van je vraagt, zal Hij ook ondersteunen.
Drie keer zegt God het in deze verzen: ‘Wees sterk en moedig.” Niet omdat Jozua
van zichzelf zo dapper is, maar omdat God met hem meegaat. Sterk zijn betekent
hier niet ‘alles zelf kunnen’, maar durven vertrouwen op Gods kracht en leiding.
God verbindt moed ook aan gehoorzaamheid: ‘Houd je precies aan de wetten die
Mozes je gaf’

! Jesaja 41:10; BGT
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Moed en gehoorzaamheid horen bij elkaar. Echte kracht komt als je je leven
afstemt op Gods wil — ook als dat niet de makkelijkste weg is.
God geeft Jozua een praktisch advies: lees het boek van de wet dag en nacht. Niet
af en toe, maar voortdurend. Jozua moet zich verdiepen in wat God zegt, het
overdenken en ernaar leven. Dan zal hij succesvol zijn.
Als jij wilt groeien in geloof, is het belangrijk tijd door te brengen met Gods Woord.
De Bijbel is niet zomaar een boek. Het is richtingwijzer, bemoediging en correctie
tegelijk.
God sluit af met een herhaling van wat Hij eerder zei: “Wees sterk en moedig.”
Maar Hij voegt er iets aan toe: Je hoeft nergens bang voor te zijn. Ik ben je God.’
Het is geen losse aanmoediging, maar een diepe waarheid: God zelf gaat mee.
Overal. Altijd.
Ook als jij niet weet wat er op je afkomt, of als je je onzeker voelt, God gaat met je
mee. Angst hoeft je niet tegen te houden als je leeft in het vertrouwen dat Hij bij je
is.
Samenvatting: wat zegt Jozua 1:1-9 jou vandaag?

e God roept je op om op te staan wanneer jouw moment komt.
Hij houdt zich aan zijn beloften.
Je hoeft het niet alleen te doen — Hij is bij je.
Echte kracht komt door gehoorzaamheid aan zijn Woord.
Zijn aanwezigheid geeft moed, ook in onbekende situaties.
Dus, net als Jozua, mag jij vandaag deze woorden serieus nemen:
‘Wees sterk en moedig. Ik ben met je, waar je ook gaat.’

Gespreksvragen

» Jozua moest opstaan en het volk gaan leiden. Heb jij wel eens het gevoel
gehad dat jij iets moest doen wat spannend was? Wat deed je toen?

> God zegt tegen Jozua: ‘Ik ben bij je.” Hoe stel jij je voor dat God bij je is,
bijvoorbeeld op school of als je thuis iets moeilijks meemaakt?

> Drie keer zegt God: ‘Wees sterk en moedig.” Wat maakt jou soms bang of
onzeker? Wat helpt jou om toch door te zetten?

» God vraagt Jozua om elke dag zijn woorden te lezen. Vind je dat je
voldoende in de Bijbel leest of zou je het graag vaker doen? Als het laatste
het geval is, wat zou je dan kunnen helpen om vaker te lezen en het vol te
houden? Als je al wel regelmatig in de Bijbel leest, heb je dan tips voor
mensen die dat ook willen doen?

» God deed Jozua een belofte en hield zich eraan. Kun jij een moment
noemen waarop jij merkte dat God er echt voor jou was?

» Gehoorzaam zijn aan God is soms moeilijk. Wat zijn dingen waarvan jij
denkt: ‘Dat is wat God wil,” maar die toch lastig zijn om te doen?

Opdracht: Wie staat er naast jou als je wint?
Beantwoord voor jezelf de volgende vragen:
1. Stel je voor dat je net iets belangrijks hebt bereikt — iets waar je lang voor
hebt gestreden.
Naar wie zou je als eerste gaan om je mijlpaal te delen? En waarom juist die
persoon?
2. Wie moedigt jou aan als het moeilijk is?
Wie is jouw ‘coach’, ‘supporter’ of ‘team’ in het dagelijks leven?
3. Dank jij God als iets goed gaat? Waarom (niet)? Hoe zou je dat meer
kunnen doen, als je voelt dat dat nodig is?
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Bespreek kort je antwoorden in de groep.
Praat samen over deze vragen:
> Wie was voor jou een ‘coach’ in het geloof?
» Hoe kun jij er voor iemand anders zijn als steun, aanmoediger of ‘coach’?

Doe-opdracht:
Stuur een kaartje of appje naar iemand die jij wilt bedanken voor zijn of haar steun.
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