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Compleet in Christus

Opdracht van de vorige week

Denk aan een moment waarop je niet meer wist wat je moest geloven omdat je
verschillende meningen hoorde, bijvoorbeeld op sociale media, op school, bij
vrienden of in de kerk. Vertel wat er gebeurde, welke dingen je hoorde, wat dat met
je deed, hoe je ermee omging en wat je ervan hebt geleerd, en denk daarna na
over Jakobus 1:5 en wat het voor jou betekent dat God zegt dat je Hem om
wijsheid mag vragen.

Lees samen
Kolossenzen 2

IUsbrekervraag
Wat is iets dat je op sociale media zag waarvan je later dacht: dit klopt eigenlijk
helemaal niet?

Inspiratie
‘De Heer geeft wijsheid. Zijn woorden geven kennis en inzicht.”

Behandel de tekst

Veel jongeren horen vandaag allerlei ideeén. Op sociale media, op school, van
vrienden of influencers. ledereen lijkt te weten wat waar is en hoe je moet leven.
Dat kan verwarrend zijn. De christenen in Kolosse worstelden hier ook mee.
Daarom schreef Paulus Kolossenzen 2. In dit hoofdstuk moedigt hij gelovigen aan,
maar hij waarschuwt hen ook.

Paulus wil dat christenen sterk blijven

Paulus vertelt eerst hoe hard hij zich inzet voor de gelovigen, zelfs voor mensen die
hij nog nooit heeft ontmoet. Hij wil dat christenen moed houden en sterk blijven.
Dat kan alleen als ze met elkaar verbonden zijn door liefde. Voor Paulus is geloof
niet alleen iets tussen jou en God. Het gaat ook over hoe je met andere christenen
omgaat. Als gelovigen elkaar liefhebben en helpen, groeit hun geloof.

Paulus noemt nog iets belangrijks: Christus leren kennen. Hij schrijft: ‘Bij hem is alle
wijsheid en kennis te vinden.’ (vers 3). Dat betekent dat je niet overal hoeft te
zoeken naar antwoorden over het leven. In Jezus vind je de belangrijkste waarheid.
Laat je niet misleiden

Daarna waarschuwt Paulus voor mooie verhalen die niet kloppen. Paulus legt uit
dat deze mensen ‘spreken over menselijke wetten en regels, en over de machten
van deze wereld. Maar dat heeft allemaal niets met Christus te maken.’ (vers 8).

In de tijd van Paulus voegden sommige leraren extra regels en ideeén toe aan het
geloof. Ze zeiden dat je pas echt geestelijk was als je bepaalde regels volgde of
speciale kennis had. Paulus zegt: ‘Luister niet naar de waardeloze onzin die zij
vertellen.’

Ook vandaag maken mensen geloof soms ingewikkeld. Ze zeggen dat je aan
allerlei regels moet voldoen om een goede christen te zijn. Maar Paulus wijst terug
naar de kern: Jezus Christus is genoeg.

Leven met Jezus als basis

Paulus moedigt christenen aan te blijven leven met Jezus als hun basis. Hij zegt:
‘Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is

1 Spreuken 2:6; BGT
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en wees vervuld van dankbaarheid’ ( vers 7)2 Een plant groeit alleen goed als de
wortels diep in de grond zitten. Dan krijgt de plant water en voeding en kan hij
sterk worden. Zo werkt het ook met geloof. Als je je leven bouwt op Jezus door te
bidden, de Bijbel te lezen en Hem te volgen, groeit je geloof.

Wie ziet wat Jezus heeft gedaan, krijgt ook een dankbaar hart.

Wat de doop laat zien

In het midden van het hoofdstuk legt Paulus uit wat er gebeurt als iemand bij
Christus hoort. Hij gebruikt het beeld van de doop (vers 12). De doop laat zien dat
je oude leven zonder God voorbij is. Met Christus begin je een nieuw leven.
Paulus zegt ook dat onze zonden als een schuld opgeschreven stonden. Maar
Jezus heeft die schuld weggehaald (vers 14). Dat is de kern van het evangelie. Je
hoeft jezelf niet te redden. Jezus heeft het al gedaan.

Jezus heeft gewonnen

Paulus schrijft ook dat Jezus aan het kruis de machten van het kwaad heeft
overwonnen (vers 15). In het leven kunnen mensen bang zijn voor veel dingen.
Voor druk van anderen. Voor slechte invloeden. Of voor het gevoel dat je nooit
goed genoeg bent. Maar Paulus laat zien dat Christus boven alles staat. Als je bij
Hem hoort, mag je leven vanuit zijn overwinning.

Geloof is geen lijst met regels

Aan het einde van het hoofdstuk waarschuwt Paulus opnieuw. Sommige mensen
maken van geloof een lange lijst met regels. Ze zeiden bijvoorbeeld dat je bepaalde
dingen niet mocht eten of drinken om God te dienen. Paulus legt uit dat zulke
regels door mensen zijn bedacht. Ze lijken misschien wijs of vroom, maar ze
brengen je niet dichter bij God. Het christelijk geloof draait niet om het perfect
volgen van regels. Het gaat om een levende relatie met Jezus Christus.

Wat betekent dit voor jou

Kolossenzen 2 geeft jongeren vandaag een duidelijke boodschap.

» Zoek echte wijsheid bij Jezus.

* Laat je niet misleiden door ideeén die Hem vervangen.

* Bouw je leven op Hem.

» Onthoud dat Hij jouw zonden heeft vergeven.

Het christelijk geloof is geen zware lijst met regels. Het is leven in vrijheid, omdat
Jezus alles heeft gedaan wat nodig was. Daarom kun je met vertrouwen leven,
groeien en Jezus volgen, elke dag opnieuw.

Gespreksvragen

» Paulus zegt dat christenen elkaar nodig hebben. Hoe kunnen jongeren
elkaar helpen sterk te blijven in hun geloof?

» Paulus waarschuwt voor ideeén die niets met Jezus te maken hebben (vers
8). Welke invloeden kunnen jongeren vandaag van Jezus afleiden?

» Paulus zegt dat geloof niet draait om een lijst met regels, maar een relatie
met Jezus. Wat denk jij dat het verschil is?

» Als jij één vraag aan God zou mogen stellen over je leven of geloof, wat zou
je dan vragen?

Opdracht:

Denk even terug aan een moment waarop jij je echt geliefd voelde door iemand.
Dat kan door iets wat iemand zei, deed of gewoon doordat iemand er voor je was.
Vertel kort:

> NBV21
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o Wat gebeurde er?
o Wie liet jou die liefde zien?
e Wat deed dat met jou?
Luister daarna naar elkaar en geef elkaar de ruimte om te delen wat je wilt delen.
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