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Openingsvraag 
Wat heb je nodig zodat samenwerken niet stressvol is maar soepel gaat? 

 

Lees samen 
Jozua 1:10-18 

 

IJsbrekervraag 
Als samenwerken een sport zou zijn, welke sport past er het best bij volgens jou? 

 

Inspiratie 
‘Help elkaar altijd. Dan leef je volgens de wet van Christus.’1 

 

Behandel  de tekst 
In Jozua 1:10-18 lezen we hoe het volk Israël zich voorbereidt om het beloofde land 

binnen te gaan. Mozes is gestorven, en Jozua is nu hun nieuwe leider. God heeft 

hem de opdracht gegeven het volk verder te leiden. Jozua aarzelt niet, maar geeft 

meteen bevelen: ‘Over drie dagen zullen we de Jordaan oversteken.’ God had lang 

geleden beloofd dat dit hun land zou zijn. Nu is het zover. Maar deze tekst gaat niet 

alleen over een land binnengaan. Het gaat vooral over vertrouwen, 

gehoorzaamheid en samenwerken. Die drie dingen zijn nu nog steeds belangrijk. In 

dit Bijbelgedeelte zien we drie lessen die jou helpen in je geloof, je keuzes en je 

dagelijks leven. 

1. Maak je klaar: geestelijk én praktisch (vers 10-11) 

Jozua zegt tegen de leiders van het volk: ‘Ga het kamp door en zeg tegen het volk 

dat ze zich klaar moeten maken. Over drie dagen zullen we de Jordaan 

oversteken.’ 

Het volk moest zich voorbereiden. Niet alleen door hun spullen te pakken, maar 

ook van binnen: in hun hart, hun houding en hun geloof. 

Ook jij maakt in je leven soms zulke ‘Jordaan-momenten’ mee. Je staat op een punt 

waar je verder moet. Denk aan een examen, een nieuwe school, een moeilijke 

keuze, een stap in geloof of een roeping van God. Die momenten vragen om 

voorbereiding. God wil niet dat je stil blijft staan, maar dat je in beweging komt.  

Voorbereiden betekent niet alleen plannen maken of leren, maar ook: bidden, God 

zoeken, je hart openen en op Hem vertrouwen. God werkt vaak door mensen die 

zich voorbereiden –mensen die klaarstaan om te gaan wanneer Hij zegt: ‘Nu’ 

2. Draag elkaar: we doen dit samen (vers 12-15) 

Sommige stammen, zoals Ruben, Gad en de halve stam Manasse, hadden hun 

land al gekregen aan de oostkant van de Jordaan. Toch vraagt Jozua hun om mee 

te gaan met de rest. 

Hij zegt: ‘Jullie vrouwen, kinderen en dieren mogen hier blijven. Maar zelf moeten 

jullie eerst naar de overkant van de Jordaan gaan. Daar moeten jullie de andere 

Israëlieten in de oorlog helpen. En daar moeten jullie blijven totdat ook zij veilig in 

hun land kunnen wonen.’ 

Deze mensen hadden hun doel al bereikt, maar ze bleven niet achter. Ze vochten 

mee voor hun broeders en zusters. Dat is echte verbondenheid. Dat is samen 

optrekken als één volk. 

 
1 Galaten 6:2; BGT 
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Ook in de kerk, en zeker onder jongeren, is dit een belangrijke les. We geloven 

samen, we groeien samen, en we dragen elkaar. Misschien voel jij je sterk in je 

geloof. Dan is dat niet alleen voor jou. Gebruik jouw kracht, ervaring of kennis om 

anderen te bemoedigen. Zie om naar mensen die het moeilijk hebben. Help mee 

zodat ook zij verder kunnen groeien. 

3. Volg met moed en vertrouwen (vers 16-18) 

De reactie van het volk op Jozua’s leiding is duidelijk en krachtig: ‘We zullen net zo 

goed naar u luisteren als we naar Mozes geluisterd hebben. We hopen dat de Heer, 

uw God, u zal helpen. Net zoals hij Mozes geholpen heeft. Wees sterk en dapper!’ 

Ze gehoorzamen Jozua, maar spreken hem ook moed in. Ze weten: als God met 

hem is, komt het goed. De woorden ‘Wees sterk en dapper’ komen vaak terug in 

het boek Jozua. God zegt het tegen Jozua, het volk zegt het tegen hun leider, en 

het is ook een boodschap voor jou. Want ook jij hebt moed nodig om God te 

volgen: In je keuzes, op school, op je werk, in je vriendenkring. 

God vraagt geen perfecte mensen, maar moedige mensen. Mensen die op Hem 

vertrouwen, ook als ze het spannend vinden. 

Jozua 1:10-18 laat ons zien hoe het volk Israël zich actief voorbereidt om Gods 

belofte te ontvangen. Ze maken zich klaar, ze helpen elkaar, en ze volgen hun 

leider met geloof en moed. 

Voor jou, als jongere in deze tijd, is dit een duidelijke oproep: 

Maak je klaar: wacht niet passief af, maar bereid je voor op wat God wil doen in 

jouw leven. 

Draag elkaar: wees betrokken bij anderen, bemoedig en ondersteun elkaar. 

Volg met moed: vertrouw op God en wees dapper, ook als je het spannend vindt. 

Misschien staat er in jouw leven ook een ‘Jordaan’ voor je. Iets groots. Iets wat je 

niet alleen durft. Weet dan: God is groter. Hij houdt zich aan zijn beloften. Jij hoeft 

het niet alleen te doen. Je bent onderdeel van zijn volk, en Hij gaat met je mee – 

net zoals Hij met Jozua meeging. 

 

Gespreksvragen 
➢ Als jij in een team zit, welke rol pak je meestal? De leider, de helper, de 

grappenmaker of de stille kracht? 

➢ Samenwerken kan leuk zijn, maar ook lastig. Wat vind jij het leukste eraan? 

En wat juist irritant? 

➢ Waarin denk jij dat God wil dat jij je klaarmaakt? Ben jij iemand die vooruit 

plant, of wacht je vaak af? 

➢ Als je om je heen kijkt: wie zou jij deze week kunnen bemoedigen of 

helpen? Hoe zou je dat kunnen doen? 

➢ Wat betekent het voor jou om ‘sterk en dapper’ te zijn met God aan je zijde? 

Kun je een situatie noemen waarin je dat nodig had (of hebt)? 

➢ Geloof jij dat God écht met je meegaat, net zoals Hij met Jozua meeging? 

Hoe zou je leven eruitzien als je dat elke dag voor ogen zou houden? 

 

Opdracht 
Stel dat jouw leven een game is, en je blijft maar vastlopen op hetzelfde level… 

1. Wat is dat ‘level’ bij jou? 

2. Hoe reageer jij als je faalt? (Opnieuw proberen? Of juist stoppen uit 

frustratie?) 

3. Wat betekent het voor jou dat God een ‘reset-knop van genade’ geeft? 

 


