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Openingsvraag 
Hoe reageer jij als iemand tegen je zegt: ‘Je bent echt niet te doen’, ‘niemand kan 

je handelen’ of ‘je bent gewoon irritant’? 

 

Lees samen 
Openbaring 3:14-22 

 

IJsbrekervraag 
Wanneer denk jij: dit is echt… en wanneer voelt het als nep? Waaraan merk je dat? 

 

Inspiratie 
‘Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.’1 

 

Behandel  de tekst 
In Openbaring 3:14-22 spreekt Jezus de gemeente in Laodicea aan. Best direct, 

maar wel uit liefde. Wat Hij zegt, raakt ook jongeren nu. Het gaat niet om geloof als 

idee, maar hoe het echt met je hart is. 

Eén woord springt eruit: lauw. Jezus zegt dat ze niet koud zijn, maar ook niet heet. 

Ertussenin dus. Dat klinkt misschien oké, maar Jezus laat zien dat dit juist gevaarlijk 

is. Je geloof kan er van buiten goed uitzien, maar van binnen kan het vuur weg zijn. 

Dat herken je misschien wel. Je groeit op met geloof. Je kent de verhalen en weet 

wat goed en fout is. Misschien ga je naar de kerk of een jeugdbijeenkomst. Maar je 

geloof kan iets worden wat je gewoon doet. Je weet dingen over Jezus, maar leef je 

ook echt met Hem? Je bidt soms en leest de Bijbel af en toe, maar je hart zit er niet 

echt in. Dan wordt geloof een soort routine zonder passie. 

De mensen in Laodicea dachten dat het top met hen ging. Ze zeiden: ‘Wij zijn rijk, 

wij hebben alles, wij hebben niets nodig’ (vers 17). Maar Jezus kijkt dieper en zegt 

dat ze juist arm, blind en naakt zijn. Best heftig. Je kunt je sterk voelen, terwijl je 

geestelijk zwak bent. Je kunt denken dat je alles onder controle hebt, terwijl je 

eigenlijk iets mist. 

Dat is precies de valkuil van deze wereld. Alles draait om succes, uiterlijk, spullen 

en likes. Als je dat hebt, lijkt het alsof je goed zit. Maar Jezus zegt: zonder Mij kom 

je tekort, ook al ziet niemand dat. Je kunt een druk leven hebben, leuke mensen 

om je heen en genoeg afleiding, en toch leeg zijn van binnen. 

Maar Jezus wil je niet alleen confronteren. Hij doet dit omdat Hij van je houdt. Hij 

zegt dat Hij mensen die Hij liefheeft corrigeert. Hij laat je niet los. Hij wil dat je 

terugkomt. Hij breekt niet af om je kapot te maken, maar om je te herstellen. 

Daarom nodigt Hij je uit. Hij heeft het over goud, witte kleren en zalf voor je ogen. 

Dat zijn beelden. Het goud staat voor echte rijkdom: een leven gevuld met geloof, 

hoop en waarheid. Witte kleren staan voor vergeving en een nieuw begin. De zalf 

betekent dat je weer helder gaat zien: wie jij bent, wie Hij is en wat echt belangrijk 

is. 

Vers 20 is misschien wel het mooist: ‘Ik roep jullie alsof ik voor jullie deur sta. Als 

jullie mij horen en binnenlaten, zal ik altijd bij jullie zijn.’ Jezus forceert niets. Hij 

klopt. Hij wacht. Het is aan jou. Laat jij Hem binnen? 

 
1 Jakobus 1:22; BGT 
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Dat is de vraag. Niet wat je ouders geloven. Niet hoe je overkomt. Maar of jij Jezus 

echt kent en Hem toelaat in je leven, in je keuzes, je relaties en je toekomst. Hij 

zoekt geen lauwe volgers, maar mensen die echt met Hem willen leven. 

De boodschap is duidelijk, maar ook hoopvol. Jezus geeft je niet op. Hij roept je 

wakker te worden en opnieuw te kiezen. Wie dat doet, wint. 

Dus leef niet half met God. Ga niet voor een geloof dat alleen aan de buitenkant zit. 

Jezus klopt nog steeds. Doe open. Bij Hem vind je wat je echt nodig hebt. 

 

Gespreksvragen 
• Als jouw geloof een cijfer zou krijgen, wat zou het nu zijn en waarom?  

• Wanneer voel jij je het meest dichtbij God en wanneer juist totaal niet?  

• Wie of wat helpt jou om serieus met geloof bezig te zijn?  

• Stel Jezus staat letterlijk voor je deur en klopt. Wat zou jij doen? Open je 

meteen of twijfel je eerst? Waarom?  

 

 

Opdracht 
Veel mensen geloven dat er ‘iets’ of ‘iemand’ moet zijn achter het leven en de 

wereld. Maar als je eenmaal gelooft dat God bestaat, komt de volgende vraag: wie 

is Hij dan echt? 

Is God ver weg of dichtbij? Streng of liefdevol? Persoonlijk of onzichtbaar? En hoe 

kom je daarachter? 

1. Schrijf op wie jij denkt dat God is. Waar komt dat beeld vandaan?  

2. Noem twee manieren waarop je God kunt leren kennen.  

3. Lees deze teksten: 

o Psalm 19:2  

o Johannes 14:9  

o 2 Timotheüs 3:16  

Schrijf per tekst op: 

Wat leer ik hier over God? 

4. Deel je antwoorden met de groep. 

 


