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6 april 2024 "VERSLAAFD" AAN HET EVANGELIE   

 

‘Genees mij, o HEER, en ik zal genezen worden; red mij, en ik zal 

gered worden, want U bent mijn lof’ (Jeremia 17:14). 

 

In 2016 werd een deel van de zendingsgaven van alle adventistische 

kerken ter wereld naar Nieuw-Zeeland gestuurd. De kerk in die regio 

had de gedurfde droom om het adventistische kanaal Hope Channel 

gratis door het hele land uit te zenden. Tegenwoordig kijken 

maandelijks ongeveer 170.000 mensen naar het kanaal en honderden 

bezoeken kerken van de zevendedagsadventisten.  

 

Adelaide’s wereld stond op zijn kop toen haar man in 2011 overleed. 

Drie jaar later kreeg ze opnieuw een klap toen ze haar vader verloor. 

Toen begon ze zich af te vragen waar God in haar leven was. Op een 

dag stemde ze op Hope Channel af. Ze had nog nooit van Hope 

Channel gehoord en besloot het programma maar een paar minuten 

te bekijken.  

 

Adelaide was meteen 'verslaafd'. Ze was verbaasd toen ze besefte dat 

de vragen die ze had beantwoord werden. De waarheden die ze vond, 

brachten haar vrede over de toestand van de doden. Zij en haar hele 

familie gingen naar de kerk en werden voorbereid op de wederkomst 

van Christus. De boodschap van verlossing bereikte Adelaide en haar 

familie dankzij de kracht van God en de duizenden mensen die 

regelmatig hun offergaven voor de kerk gaven.  

 

Oproep: Uw giften zullen Hope Channel de broodnodige middelen 

opleveren voor deze belangrijke wereldwijde evangelische 

mediabediening. De Algemene Conferentie wijst regelmatig fondsen 

toe aan zendingsprojecten en instellingen. Hope Channel is 

opgenomen in die lijst. 

 

  



Sabbat  15 

 

www.adventist.nl 

13 april 2024 HET GROOTSTE DOEL VAN TROUW   

 

‘Mijn zoon, geef mij je hart en laat je ogen behagen scheppen in 

mijn wegen.’ (Spreuken 23:26). 
 

Hij wil dat ons hart dat zich vanwege de zonde van Hem heeft 

afgewend, naar Hem terugkeert. 

We zouden het een 'karaktertransformatie' kunnen noemen. Lees 

aandachtig het volgende citaat van Ellen White: ‘Dit tiendensysteem 

zag ik, zou karakter ontwikkelen en de ware toestand van het hart 

manifesteren.’ (Testimonies for the Church, deel 1, p. 237). 

 

Dit is het ware doel van trouw: karakter ontwikkelen en manifesteren 

wat werkelijk ons hart regeert. Tienden en andere gaven worden 

gebruikt om de zaak van God te bevorderen, maar het doel van het 

teruggeven van tienden en andere gaven is de ontwikkeling van ons 

karakter. Wat we echt moeten benadrukken is hoe egoïsme ons hart 

overneemt als we niet trouw zijn aan God. 

 

Stel je bijvoorbeeld een kind voor dat een toelage van tien dollar krijgt 

van zijn ouders en één dollar tiende en nog een dollar gift teruggeeft. 

Over vijf jaar zal ze zestig dollar aan tienden en nog eens zestig dollar 

aan giften hebben teruggegeven. Het kan een grote impact hebben 

op het karakter van dit kind in vijf jaar tijd. 

 

Voor God gaat het niet om het financiële verschil dat onze offerande 

zal maken. Ik ben trouw niet omdat ik iets terugkrijg, niet omdat Gods 

zaak van mij afhangt, maar omdat ik de rol van trouw begrijp bij het 

transformeren van mijn karakter. 

 

Oproep: Vraag God om u te helpen het belang van trouw aan 

karaktervorming en transformatie te begrijpen. Vraag Hem om u te 

helpen trouw te zijn in alle aspecten van het leven, ook in uw tienden 

en gaven en het helpen van mensen in nood. 
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20 april 2024 WELKE AANBIEDINGEN VEROORZAKEN MEER 

                         IMPACT?  

 

‘Eer de HEER met uw bezittingen en met de eerstelingen van al uw 

opbrengst’ (Spreuken 3:9, 10). 

 

Ik weet zeker dat de herinneringen aan je doop je hart vullen met 

emotie en het verlangen om God volledig te dienen. Dat is precies 

wat Marcos voelde direct na zijn doop. Hij werd gedoopt toen hij 

negentien jaar oud was en hij besloot God te zoeken en Hem met heel 

zijn hart te dienen. 

 

Op een dag hoorde hij een prediker zeggen dat giften die volgens 

Bijbelse principes worden gegeven en uitgedeeld, een bredere impact 

en een rechtvaardigere groei opleveren. De predikant vertelde hem 

dat het regelmatig geven van giften volgens drie Bijbelse principes 

moest gebeuren.  

 

1. Regelmatig tienden en offergaven teruggegeven. 

2. Evenredigheid op basis van een gekozen percentage. 

3. Globaal overzicht. Onze zendingsinspanningen en onze giften 

moeten het heilsplan naar de hele wereld brengen. 

 

Hierdoor zal 50 tot 60% van onze totale gift de missie van uw 

plaatselijke kerk ondersteunen, 20 tot 30% de regionale missie en 

20% de internationale missie. Marcos bedankte de predikant en ging 

terug naar huis met de beslissing dat hij trouw zou zijn in het 

teruggeven van zijn tienden en reguliere giften. 

 

Oproep: Deze beslissing is een bevestiging dat onze wensen op de 

laatste plaats komen en dat God en Zijn zaak op de eerste plaats 

komen in ons leven. 
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27 april 2024 HOEVEEL MOET MIJN AANBOD ZIJN?  

 

‘Voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe meer heeft ingelegd dan 

allen die aan de schatkist hebben gegeven; want zij hebben allen uit 

hun overvloed ingebracht, maar zij heeft uit haar armoede alles wat 

zij had, haar gehele levensonderhoud ingebracht’  

(Marcus 12:43, 44). 

 

Jezus zegt in dit Bijbelverhaal dat de weduwe meer gaf dan de 

anderen. Als kwantiteit het criterium was, had ze niet meer kunnen 

geven dan de andere gevers. Ze gaf 100% weg van wat ze bezat.  

In een commentaar op dit verhaal zegt Ellen White: ‘Aldus leerde Hij 

dat de waarde van het geschenk niet wordt geschat op basis van het 

bedrag, maar op basis van de verhouding die wordt gegeven en het 

motief dat de gever aandrijft.’ (Acts of the Apostles, p. 342). 

 

Het woord tiende betekent tien procent van iemands inkomen. Wat 

de offergaven betreft, gaf God de aanbidder de vrijheid om het terug 

te geven percentage te kiezen. Het percentage van de giften kan 

periodiek opnieuw worden beoordeeld in overeenstemming met Gods 

zegeningen over ons financiële leven. 

 

1. Offers en tienden moeten op procentuele basis worden gegeven. 

2. God koos het tiende percentage; de aanbidder kiest het percentage 

van de offers. 

3. Tienden en giften mogen niet impulsief of gedachteloos worden 

gegeven. 

4. Ik moet er altijd op gebrand zijn om het aandeel van de giften die 

aan Gods zaak worden gegeven te verhogen. 

 

Oproep: Vandaag wil ik je uitnodigen om te bidden en te kiezen wat 

het percentage van je giften zal zijn. Als je al offergaven teruggeeft 

op basis van een percentage, kun je op dit moment bidden en ervoor 

kiezen om het gekozen percentage te behouden of om het bij te 

werken. Dit is een van de manieren om jezelf op de laatste plaats te 

zetten en God op de eerste plaats. 


