% Sabbat 1

6 januari 2024 ACTIE OF ENKEL INTENTIE?

'Tk vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden
Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode
welgevallig offer; dit is uw redelijke eredienst’ (Romeinen 12:1).

Veel mensen nemen aan het einde van elk jaar een beslissing.
Sommigen besluiten een regelmatig bewegingsprogramma te starten,
anderen besluiten geld te besparen en weer anderen besluiten af te
vallen.

Maar geen enkele oplossing is zo belangrijk als die met betrekking tot
ons spirituele leven. We moeten het jaar beginnen met de
vernieuwing of vaststelling van principes van trouw en toewijding aan
God. De volgende resoluties zouden bovenaan onze lijst moeten
staan:

1. Reserveer elke dag tijd voor persoonlijk contact door de Bijbel
te lezen, de Sabbatschoolles te volgen en te bidden.

2. Kom dagelijks bij elkaar voor een korte gezinsaanbidding aan
het begin en einde van elke dag.

3. Bevestig elke week opnieuw de beslissing om de sabbat van
zonsondergang tot zonsondergang te houden.

4. Ga zoveel mogelijk regelmatig naar kerkdiensten en laat virtuele
communie niet in de plaats komen van persoonlijke communie.

5. Hernieuw uw toewijding aan trouw door regelmatig tienden en
andere gaven terug te geven. De tiende moet 10% van al het
inkomen zijn. En voor het aanbod moet u een percentage
( %) instellen dat evenredig moet worden gegeven aan alle
ontvangen inkomsten.

Oproep: Vraag God elke dag om hulp om deze goede voornemens
het hele jaar door in je leven te realiseren.
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13 januari 2024 DE EENPERSOONS KERK

'En zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder viek
of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet.' (Efeziérs
5:27).

Heb je er ooit over nagedacht hoe de kerk eruit zou zien als alle leden
zoals jij waren? Denk eens aan wat kerkgemeenschap zou kunnen
zijn als iedereen zou bidden en de Bijbel zou lezen zoals jij. Hoe zou
deze kerk gevormd door mensen zoals jij zijn? Welk kerkbeeld heb je
in je hoofd kunnen schetsen? Deze eenmanskerk bestaat: Jij bent het!

Soms denken we dat onze houding als individu geen invloed heeft op
de kerk als geheel. We zouden kunnen denken: als ik geen
Bijbelstudies geef, zal iemand het doen, en zal de boodschap aan de
hele wereld worden gepredikt. In zekere zin is dit waar. Gods zaak
zal zegevieren, met of zonder jouw middelen.

De grote vraag is dat deze door mij alleen gevormde kerk altijd
invioed uitoefent op iemand die dicht bij mij staat. Toewijding of
onachtzaamheid aan Gods trouw en zaak kan mensen om me heen
maken of breken. Op een dag zei een vader: ‘De grootste erfenis die
ik mijn kinderen nalaat, is het voorbeeld van een leven gewijd aan de
zaak van God, en ik hoop dat ze zich ijveriger aan deze zaak wijden
dan ik.’

Oproep: Als iemand je zou vragen hoeveel je van de zaak van Jezus
houdt, welk antwoord zou je dan geven? De beste manier om te
reageren is niet met woorden, maar met een leven dat volledig
toegewijd en toegewijd is aan Gods werk.
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20 januari 2024 WARE OVERGAVE

'Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het
aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en komt
hier, volg Mij.' (Matthels 19:21).

Dat was het antwoord van Christus aan de rijke jonge heerser die
wilde weten wat hij moest doen om het eeuwige leven te verwerven.
Het is interessant om op te merken dat de jongeman ‘bedroefd
wegging’, want hij had veel bezittingen (Mattheus 19:22). Geld was
een God geworden in het leven van die jongeman en alleen volledige
overgave zou acceptabel zijn.

Als we de Bijbel eerlijk lezen, zullen we concluderen dat God alles wil.
Op een dag, toen een moeder van vijf kinderen naar een preek
luisterde, besloot ze alles wat ze had op te offeren voor Gods zaak.
Bij thuiskomst zocht ze tussen haar bezittingen naar iets dat ze kon
weggeven, maar ontdekte dat ze in haar extreme armoede niets
nuttigs of waardevols kon weggooien. Plots werd haar aandacht
getrokken door haar dierbare vijf kinderen: drie meisjes en twee
jongens. Ze ging naar haar kamer en bad: ‘Heer, ik heb geen
materiéle rijkdommen die voor Uw zaak kunnen worden gebruikt,
maar ik heb wel vijf kinderen. Op dit moment draag ik ze op aan de
missies. Gebruik ze als zendelingen.” Een paar jaar later dienden al
haar kinderen Gods zaak als zendelingen.

Oproep: Dit is het soort overgave dat je moet doen. Alles wat je hebt
en bent moet in de handen van de Heer zijn. Je moet begrijpen dat
God alles wil, en dat zolang je niet alles opgeeft, je helemaal niets
opgeeft.
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27 januari 2024 GEADOPTEERD ALS WEZEN

'TIk zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.' (Johannes
14:18).

Het was middernacht. Lufthansa-vlucht 758 was net geland in
Chennai, India. Ik stapte uit het vliegtuig met het vreemde gevoel
helemaal alleen te zijn.

Terwijl ik in de eindeloze rijen stond bij de immigratiedienst vroeg ik
me af of ik een slechte keuze had gemaakt. Met mijn paspoort
gestempeld, ging ik de roltrap af om op mijn koffers te wachten. Later
diezelfde dag namen we een nachttrein naar wat de komende acht
maanden mijn pseudo-thuis zou zijn: een weeshuis.

Veel mensen zeggen dat ik dat jaar veel ben veranderd. Ik ben een
beetje teleurgesteld dat het niet de levens veranderende ervaring was
waar ik van droomde. Ik vroeg God waarom ik me niet opmerkelijk
anders voelde, en Zijn antwoord was: ‘Ben je hier gekomen om je
leven te veranderen of om de levens van anderen te veranderen?’ Aul

Ik besloot een einde te maken aan mijn egoisme en begon me op de
kinderen te concentreren. Die zendingsreis heeft me geleerd dat
niemand van ons wezen is, omdat God ons allemaal heeft
geadopteerd.

Beroep: de identiteit van deze vrijwilliger mag niet worden onthuld
om zijn bediening te beschermen. Hij is betrokken bij Adventist
Volunteer Service. Vrijwilligers van 18 tot 80 jaar kunnen dienen als
predikanten, leraren, medische professionals, computertechnici,
weeshuiswerkers en meer. Met uw regelmatige giften ondersteunt u
de bediening van meer dan 400 zendelingengezinnen over de hele
wereld.
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