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Opdracht van de vorige week 
Denk na over wat jouw geloof vormt en welke factoren twijfel kunnen veroorzaken, 

zoals kritiek, uitdagingen of onrechtvaardigheid. Bedenk manieren om standvastig 

te blijven, zoals bidden en het lezen van heilige geschriften, en deel vervolgens je 

gedachten met een vertrouwde vriend, familielid of je sabbatschoolklas om steun te 

vinden en te groeien in je geloof. 

 

Lees samen 
2 Korintiërs 4:1-15 

 

IJsbrekervraag 
Wat is het moedigste wat je ooit hebt gedaan, zelfs als anderen het niet begrepen 

of het er niet mee eens waren? 

 

Inspiratie 
‘Wees sterk en dapper. Jullie hoeven echt niet bang voor hen te zijn. Want de Heer, 

jullie God, zal jullie helpen. Hij blijft steeds bij jullie, hij zal jullie niet in de steek 

laten.’1 

 

Behandel  de tekst 
Soms lijkt het alsof iedereen zijn eigen waarheid heeft en het moeilijk is om vast te 

houden aan wat je gelooft. Maar de apostel Paulus laat ons zien dat het mogelijk is 

om standvastig te blijven, zelfs als het moeilijk is. Laten we eens kijken hoe we dat 

kunnen doen. 

Stel je voor dat je in een situatie bent waarin je de waarheid moet spreken, zelfs als 

het moeilijk is. Bijvoorbeeld, als een vriend heeft gelogen en mensen vragen jou 

om te vertellen wat er echt is gebeurd, zelfs als het de vriend kan kwetsen. Dit is 

een moment waarop je kunt laten zien hoe eerlijk en trouw je bent, net als Paulus 

deed. Door eerlijk te zijn, zelfs als het lastig is, laat je zien dat je integer bent en dat 

je vasthoudt aan wat juist is. 

Soms lijkt het alsof niemand jou begrijpt of respecteert. Paulus' verhaal herinnert 

ons eraan dat standvastigheid belangrijk is, ook als anderen het niet met je eens 

zijn. Misschien word je gepest vanwege je geloof, of voel je je alleen omdat je 

andere keuzes maakt dan je vrienden. Onthoud dat je niet alleen bent. Net zoals 

God Paulus nooit alleen liet, zal Hij ook jou niet in de steek laten. Blijf trouw aan wat 

je gelooft, ook als anderen je niet begrijpen. 

Het kan ook zijn dat je door moeilijke tijden gaat en het lijkt alsof alles tegenzit. 

Misschien heb je te maken met verlies, ziekte of problemen met geld. In deze 

momenten kan het lastig zijn om vast te houden aan je geloof. Maar net zoals 

Paulus geloofde in de opstanding van Jezus, kunnen wij ook hoop vinden in ons 

geloof. Misschien kun je iemand vinden die je kan helpen en steunen in deze 

moeilijke tijden. 

Het verhaal van Paulus laat zien dat ons lijden een doel heeft. Misschien kun je, 

door je eigen moeilijkheden te overwinnen, anderen inspireren en bemoedigen. 

Misschien kun je je eigen verhaal gebruiken om anderen hoop te geven, zelfs als 

het allemaal moeilijk lijkt. 

Dus, laten we leren van Paulus en vastberaden blijven, ook als het moeilijk is. Laten 

we eerlijk blijven, vasthouden aan ons geloof en weten dat God altijd bij ons is. En 

 
1 Deuteronomium 31:6, BGT 
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laten we ons lijden gebruiken om anderen te helpen en Gods goedheid te laten 

zien, zelfs als het allemaal tegenzit. 

 

Gespreksvragen 
➢ Wat betekent het voor jou om een speciale opdracht van God te hebben? 

Kun je een voorbeeld geven? 

➢ Hoe probeer jij eerlijk te zijn in wat je gelooft en deel je dat met anderen? 

Heb je weleens moeilijke situaties meegemaakt waarin je trouw bleef aan je 

geloof? 

➢ Hoe ga jij om met mensen die jouw geloof niet begrijpen? Heb je tips om 

geduldig te blijven als anderen je geloof afwijzen? 

➢ Heb je weleens momenten gehad waarin je geloof je hielp om door 

moeilijke tijden heen te komen? Hoe heeft dat je geholpen? 

➢ Hoe zou jij, net als Paulus, jouw geloof willen delen met anderen? Heb je 

ideeën over hoe je dat zou kunnen doen? 

 

 

Opdracht 
Denk terug aan een moment waarop je anderen hebt gewaarschuwd voor een 

dreigend gevaar voordat ze het zelf beseften. Dit kan iets zijn dat jou persoonlijk is 

overkomen. Vervolgens, denk na over hoe jouw geloof en vertrouwen op God je 

heeft geholpen om moedig te zijn in het waarschuwen van anderen. Hoe heeft jouw 

geloof je gesterkt en je de kracht gegeven om actie te ondernemen? Deel jouw 

ervaring met je sabbatschoolklas. 


